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De wereld staat op zijn kop. Dagelijks le-

zen we in de krant over de vele conflicten

tussen volkeren, zelfs bij elk radio- of tv-

nieuwsbericht word je ermee geconfron-

teerd. Denken we maar aan de oorlog in

Oekraïne, vlak aan de grens van Europa ,

aan Israël en de Palestijnen die in Gaza

een hevige strijd voeren. En dan wordt er

nog weinig gecommuniceerd over conflic-

ten die wat verder van ons bed liggen, zo-

als in Soedan, Somalië, Congo… Positief

is dat er overal pogingen zijn om vrede te

brengen.

Gelukkig leidden na jaren strijd op Belgi-

sche bodem de onderhandelingen in 1918

tot een vredesakkoord, alsook in 1945. Op

11 november 1918 werd de vrede onderte-

kend in Compiègne in Frankrijk, in een

treinwagon. Het blijft belangrijk om het

einde van die oorlogen te blijven herinne-

ren zodat we nooit meer oorlogen zullen

starten, maar willen streven naar vrede.

Die belangrijke gebeurtenis, de ‘Wapen-

stilstand’, wordt in Turnhout herdacht

op dinsdag 11 november vanaf 10.00 uur.

Twee jaar geleden interviewde ik

Turnhoutenaar Marc Nuyens, re-

serve-officier bij het Belgische le-

ger en organisator van de hulde-en

herdenkingsviering van ‘Wapen-

stilstand’ op 11 november. Ik vroeg

hem waarom die herdenking zo be-

langrijk is. Volgens hem is vooral

de slogan ‘Nooit meer oorlog!’ be-

langrijk, opdat we zouden leren uit

het verleden. Die slogan ontstond

na WO I samen met het Vlaams-Na-

tionalisme, omdat de voertaal in het

leger Frans was. Zijn beide groot-

ouders beaamden dat. De ene vertel-

de dat hij niets begreep van de op-

drachten, de andere zei dat hij er

Frans leerde. Toch lieten ze weinig

los over de oorlog en één van hen

stierf aan de gevolgen van de oorlog:

hij was er gepakt door gas.Steeds

begint er een nieuwe oorlog. Ook

WO II is ontstaan uit WO I. Duits-

land moest herstelbetalingen doen,

maar inde jaren30wasdatnietmeer

haalbaar door de economische cri-

sis, zodat het nazisme kon groeien

enWOIIbegon.

Veel later, na het vallen van de Ber-

lijnse Muur, dacht men dat men

geen leger meer nodig had en be-

gon de afbouw van de eenheden

in Duitsland en het samensmelten

van Belgische eenheden. De aan-

dacht voor de eigen verdediging

ebde weg, de dienstplicht werd op-

geschort, maar die kan men wel

onmiddellijk terug invoeren, al-

hoewel men geen kader en geen

infrastructuur meer heeft, denk

maar aan onze kazerne Blairon,

de Frac… Nochtans probeert men

tijdens deze regering het beroep

van militair aantrekkelijker te ma-

ken.‘Nooit meer oorlog’ is de bes-

te slogan die er ooit was en daarom

herdenkt men de Wapenstilstand

van 11 november 1918 nog steeds. We

moeten blijven ijveren voor vrede!

De herdenking op 11 november start

met een eucharistieviering. Tijdens

deze herdenkingsviering om 10.00

uur in de Sint-Pieterskerk legt men

de nadruk op vrede en de huidige

situatie. Die viering wordt voorge-

gaan door Frans Sneyers, omdat hij

ook een geschiedkundige en mili-

taire achtergrond heeft. Hij vervul-

de zijn legerdienst bewust in het

Frans in Luik bij de verpleegkun-

dige afdeling. Daar assisteerde hij

ook bij bevallingen. Tevens was hij

hoofdaalmoezenier van de gevan-

genissen om ervoor te zorgen dat

gevangenen hun rechten kregen.

Frans kent de waarde van deze her-

denking en van de slachtoffers van

de Eerste Wereldoorlog. Daarenbo-

ven worden alle gesneuvelde mi-

litairen en burgerslachtoffers van

beide wereldoorlogen, van alle con-

flicten nadien, van hen die hun le-

ven lieten tijdens alle humanitaire

opdrachten of tijdens hun militaire

dienstplicht, herdacht. Vele graven

van oorlogsslachtoffers vind je te-

rug op de Turnhoutse begraafplaats

in de Kwakkelstraat. Na de consecra-

tie is er voor de slachtoffers een mi-

nuut stilte, daarna brengt de trom-

petspeler het ‘Te Velde’. Na de vie-

ring speelt de organist het Volks-

lied van de Vlaamse Gemeenschap,

de Europese Hymne en het Vader-

lands lied. De Wapenstilstand-her-

denking is een traditie en die moe-

tenweinerehouden!

De viering gaat verder aan het vol-

ledig gerenoveerde Zegemonument

op het Zegeplein en is het belang-

rijkste gebeuren. Het monument

heeft een centrale plaats gekregen,

je vindt er de namenlijst van alle

Turnhoutse gesneuvelden, het is

dus de plaats ombij elkaar te komen

en stil te staan bij wat een oorlog te-

weeg brengt. De bloemenhulde en

het spelen van de ‘Last Post’ zorgen

vooremotionelemomenten.

Vervolgens trekt de stoet naar Tur-

nova waar er een academische hul-

de- en herdenkingsviering plaats-

vindt in de concertzaal van de

Kunstencampus aan het Academie-

plein 17. Daar worden de foto’s

van alle Turnhoutse gesneuvel-

den getoond. De voorzitter van

KNVRO-Kempen (Koninklijke Na-

tionale Vereniging van Reserve-

De bloemenhulde aan het Zegemonument

Officieren) verwelkomt namens de

Confederatie van Oud-Strijders de

aanwezigen. De vaandels treden aan

en er volgt een vlaggengroet. Dan is

het tijd voor een toespraak van de

Turnhoutse burgemeester Hannes

Anaf. Na een muzikaal intermezzo

houdt een zesdejaars-leerling een

toespraak over ‘Vrede’. Bert Hen-

drickx, een geschiedenisleraar van

het Sint-Victorinstituut, geeft zijn

leerlingen vooraf de opdracht om

een uiteenzetting te schrijven over

conflicten en vrede. Een jury be-

slist welke tekst het beste is en die

leerling houdt op de academische

zitting zijn/haar toespraak. De vie-

ring wordt opnieuw afgesloten met

de verschillende volksliederen en

de vaandels treden af.Nadien wordt

er in de Typistenzaal van de Acade-

mie een receptie aangeboden door

het Stadsbestuur. Iedereen is die dag

vanhartewelkom!

Dirk Mertens

Nooit meer oorlog!
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Allerzielen 2025
Overweging
bij Apokalyps 21,1-7

‘Je bent geboren om te sterven…’, zo zingt

de gekende West-Vlaamse zanger

Willem Vermandere in één van zijn

prachtige liederen. Inderdaad, le-

ven én sterven horen bij elkaar. Dat

besefte ikzelf maar al te goed wan-

neer ik als pastor werkzaam was

in het UZA, waar bijna dagelijks

mensen sterven. Elk sterven is een

intens gebeuren, niet alleen voor

degene die sterft, maar ook voor

de naastbestaanden die achterblij-

ven met gevoelens van droefheid en

pijn, van leegte en gemis, van dank-

baarheid om wie de overledene is

geweest en wat hij voor hen heeft

betekend, maar soms ook gevoelens

van opstandigheid, zeker wanneer

kinderen en jonge mensen sterven.

Dan wordt de dood ervaren als een

vijand.

Tegenover de dood plaatsen wij, ge-

lovige christenen, het leven. Dank-

zij de verrijzenis van Jezus Chris-

tus mogen we geloven we dat het

licht en het leven sterker zijn dan

deduisternisendedood.

We hebben zojuist geluisterd naar

hoopvolle en troostende woorden

uit het bijbels Boek van de Openba-

ring (of Apokalyps). God heeft aan

Johannes in een visioen laten zien

hoe het ooit eens zal zijn. Er zal een

einde komen aan deze aarde, diewel

mooi is, maar waar ook vreselijke

dingen gebeuren, waar kinderen en

jonge mensen ziek worden en ster-

ven, waar vaders en moeders veel te

vroeg heengaan, waar mensen een-

zaam zijn, ruzie maken en oorlog

voeren, waar dier- en plantensoor-

ten uitsterven en gebieden onbe-

woonbaar zijn door milieuvervui-

ling of opwarming van het klimaat.

Johannes verwoordt het als volgt:

‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde, want de eerste hemel en de eerste

aarde waren verdwenen.’ Het woord dat

hier gebruikt wordt voor ‘nieuw’

betekent: iets dat nog niet bekend

is. Het is iets totaal nieuws, dat niet

te vergelijken is met iets anders. En

het duidt ook op een hoge kwaliteit

van hemel en aarde. Het zal onge-

looflijk geweldig en overweldigend

zijn. En hij voegt er onmiddellijk

aan toe: ‘En de zee bestond niet meer...’

De zee is in de bijbel symbool voor

chaos en dood. Door te zeggen dat

de zee er niet meer zal zijn, wordt

duidelijk dat er geen chaos meer zal

zijn,geenellende,geendood.

Vervolgens schrijft Johannes dat

hij een machtige stem uit de hemel

hoorde zeggen: ‘Zie hier de tent van

God onder de mensen! Hij zal bij hen wo-

nen…’ (zo lezen we in de oorspron-

kelijke vertaling!) Wie van kam-

peren houdt, weet hoe gemoede-

lijk dat kan zijn. Wanneer je op

een camping in een huisje verblijft,

voel je toch meer afstand met de an-

dere mensen dan wanneer je kam-

peert in een tent. Je maakt op een of

andere wijze gemakkelijker contact.

Welnu, in dit visioen wordt verteld

dat ook onze God in een tent gaat

wonen te midden van ons. Dat be-

tekent dat Hij heel dichtbij komt.

Nu ervaren we Hem misschien wel

eens veraf of misschien wel hele-

maal niet. Alswebijvoorbeeld tema-

ken krijgen met ziekte of tegenslag,

kan het heel goed zijn dat we ons

door Hem verlaten voelen. Maar

dan zullen we Hem ervaren als Ie-

manddieonsliefdevolnabij is.

Indebijbelwordt vertelddatGodop

vele manieren onder ons heeft wil-

len wonen. Toen het volk Israël in

de woestijn was, maakten ze een ta-

bernakel, als teken dat Hij in hun

midden wilde zijn. Later woonde

God in de tempel. In het Nieuwe

Testament wordt duidelijk dat God

in de mens Jezus onder ons heeft

gewoond. En met Pinksteren kwam

de Geest van God in ons hart wo-

nen. Maar er is nog steeds een ver-

schil tussen hemel en aarde, tus-

sen de plek waar God woont en de

plek waar wij wonen. In het boek

Openbaring lezen we dat God eens

en voorgoed bij ons komt wonen.

Er zal dan geen scheiding meer zijn

tussen God en de mensen. Hemel en

aardewordenweeréén.

Vervolgens vertelt Johannes dat God

alle tranen uit onze ogen zal afwis-

sen. Het is het beeld van een liefde-

volle vader of moeder die met een

zakdoekje voorzichtig de tranen af-

veegt van de wangen van hun kind

dat verdriet heeft. Dit is een prachtig

beeld van een bewogenGod, diemet

ons meevoelt als we verdriet heb-

ben, die onze tranen wil afvegen

en ons bij wijze van spreken op de

schoot wil nemen tot het verdriet

weerover is.

‘En de dood zal er niet meer zijn; geen

rouw, geen geween, geen smart zal er zijn

want al het oude is voorbij.’ En Hij die op

de troon is gezeten sprak: ‘Zie, Ikmaak al-

les nieuw’, zo schrijft Johannes. Nie-

mand hoeft meer te sterven en nie-

mand moet nog voorgoed afscheid

nemen.Alleswatmetdedood tema-

ken heeft, zal er niet meer zijn. Nie-

mand hoeft meer te huilen of zal

nogpijnvoelen.

Tenslotte lezen we hoe God zegt: ‘Ik

ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en

het einde.’ De Alfa en de Omega zijn

de eerste en de laatste letters van het

Griekse alfabet. Met andere woor-

den, God is het begin van alles en al-

les zal uiteindelijk in Hem zijn be-

stemming vinden. We mogen dus

op God vertrouwen en uiteindelijk

ook aan Hem ons leven toevertrou-

wen.

Onlangs is een goede vriend van

mij gestorven. Op zijn gedachtenis-

prentje stond de volgende inspire-

rende tekst, die eveneens dat gelo-

vig vertrouwen uitdrukt: ‘Sterven is

je hand uitsteken naar God en weten dat

Zijn hand klaarstaat om je op te vangen.’

Lieve mensen, vanuit deze gelovi-

ge overtuiging zijn we hier op deze

Allerzielenmorgen bijeengekomen

en staan we even stil bij mensen die

ons lief en dierbaar zijn en door de

dood van ons zijn heengegaan. We

vertrouwen hen toe aan onze God

van Liefde en Leven. Bovendien is

het belangrijk dat we als gelovi-

ge christenen niet alleen vandaag,

maar regelmatig samenkomen in de

kerk en elkaar blijven vertellen van

die hoop die in ons leeft, het ver-

trouwen dat God eens alles nieuw

zal maken, een nieuwe hemel en

een nieuwe aarde, waar Hij ons al-

len, levenden en doden, voorgoed

thuis brengt. En ondertussen mo-

gen wij bidden en werken opdat het

nu al hier op aarde een hemel mag

zijn…

PeterDierckx

Homilie

maandag10november13.00uur:

fietsclub1OKRASint–Pieter

maandag10november14.00uur:

wandelenFERM

maandag10november:

kooklesFERM

dinsdag11november13.00uur:

schildersclub OKRA Sint – Pieter

dinsdag11november13.00uur:

biljartOKRAHeiligHart

dinsdag11november13.30uur:

petanqueOKRAHeiligHart

dinsdag11november19.00uur:

repetitieSint -Pieterszangkoor

woensdag 12 november 09.30 uur:

lijndansenOKRAHeiligHart

woensdag 12 november 13.00 uur:

regiocompetitiebiljart

OKRAHeiligHart

woensdag 12 november 14.00 uur:

zitdansenOKRAHeiligHart

donderdag 13 november 09.30 uur:

lijndansenOKRASint–Pieter

donderdag 13 november 10.00 uur:

bowlingOKRASint-Pieter

donderdag 13 november 13.00 uur:

fietsclub1OKRASintPieter

donderdag 13 november 13.00 uur:

biljartenOKRAHeiligHart

donderdag 13 november 13.30 uur:

wandelclubOKRASint–Pieter

donderdag 13 november 13.30 uur:

vergadering kerkraad Sint - Pieter

donderdag 13 november 14.00 uur:

petanqueFemmaHeiligHart

vrijdag14november13.00uur:

kaartenenspellen

OKRAHeiligHart

vrijdag14november13.30uur:

petanqueOKRAHeiligHart

vrijdag14november14.00uur:

petanqueOKRASint-Pieter

Agenda Turnhout Oost



Een toewijding die de hele dag blijft

duren,

herinnert me eraan hoezeer alles

watuit

uw handen komt, levend en heilig

is.

Alles!

Vol blijdschap kijk ik om me heen,

alles vind ik mooi en ik voel de

drang

om te kussen wat in uw goddelijke

gedachte isopgekomen

en deel heeft aan uw leven en uw

heiligheid.

Ikmaakgeenonderscheid

tussen wat rechtstreeks van U komt

of tot ons komt via de mens, uw me-

deschepper…

Levend en heilig zijn de sterren die

ikindevertezie,

maar ook de grond waarop ik loop,

de lucht die ik inadem, het licht dat

meomringt!

Hoe zouden we het kunnen nalaten

om levend en heilig te zijn, wan-

neerheiligheidenleven

onze wegen van alle kanten bin-

nendringen?

Helder Camara

Uit: Eduardo Hoornaert, Hel-

der Camara.

Als het leven gave wordt, Hale-

wijn/Adveniat, 2024

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET

JAAR

Zondagsgebed
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Voor Arjan Plaisier (emeritus-pre-

dikant en -scriba van de PKN) is

in zijn nieuwe boek 'een tijd om

te helen' het glas duidelijk (meer

dan) halfvol. Als voortrekker van

het platform 'Rome-Reformatie' is

hij van mening dat de post-secu-

liere wereld van de 21ste eeuw ons

dwingt na te denken over de nood-

zaak van een verzoenende integra-

tie en uniformisering van de pro-

testantse kerk (PK) met de Rooms-

Katholieke kerk (RKK). Het is een

thema dat vele impulsreacties op-

roept gaande van 'hoor jij nou wel

wat je zegt' tot 'dat kan je mooi ver-

geten', of ook wel 'mooi op papier

maar niet realistisch'. Het is dan ook

geen weg zonder aanzienlijke hob-

bels, maar de vraag naar de waarde

van een betrachte eenheid voor de

kerk in het Westen en de relatie met

de Oosterse kerken waar we eerder

(1054) al afscheid van dienden te ne-

menisrelevanterdanooit.

In het boek schetst hij in eerste

instantie de aanleidingen van de

scheuring en wijst hij er fijntjes op

dat deze scheuring heeft bijdragen

aan een post-seculiere maatschap-

pij door 'het spirituele relativisme'

binnen te brengen door een veel-

heid aan kerken te creëren in een

werelddiezoektnaarhouvast.

In het middendeel van het boek

gaat hij nader in op wat hij bedoelt

met die beoogde 'zichtbare' eenheid.

Daar wordt het verhaal wat misti-

ger. Enerzijds pleit hij voor een

duidelijke eenheid en integratie,

ook op institutioneel vlak. Daarbij

verwerpt hij trouwens de gedach-

te aan een vorm van 'terugkeeroe-

cumene' waarbij de PK als uitge-

revolteerde puber simpelweg terug

zou vloeien naar de moederschoot

van de katholieke (i.e. universalis-

tische) kerk, belichaamd door de

RKK. Daarvoor is de protestantse

traditie de afgelopen 5 eeuwen te

veel uitgegroeid tot een zelfstandi-

ge gestalte van het christelijk ge-

loof. Een integratie betekent dat je

bereid bent om zelf ook een funda-

mentele verandering te ondergaan.

In de pastorale uitvoeringspraktijk

kan je je daar nog wel iets bij

voorstellen, maar als je eenmaal de

dichtgecementeerde krochten van

de dogmatiek openbreekt en bin-

nentreedt lijkt dit, ook anno 2025,

moeilijk haalbaar gelet op de posi-

ties van de Roomse 'congregatie/di-

casterie van de geloofsleer'. Het lijkt

meookdat als te fel aande structuur

van de sola's of andere fundamente-

le geloofspraktijken wordt gezaagd

een gelijkaardige reactie -in gesprei-

de slagorde zoals traditiegetrouw in

de protestantse sfeer- ook van de PK

teverwachtenis.

Anderzijds, als je dus ambitieuzer

bent dat een pragmatische toenade-

ring, vaag eenheidsstreven of oecu-

menische koehandel moet je bereid

zijn de harde theologische twist-

punten met gestrekt been aan te

vliegen. Dat probeert Plaisier dan

ook en wel op typisch protestant-

se wijze, namelijk door alles uit-

puttend door te redeneren. Maar

laat het nou net dat zijn dat con-

tinu voor kerkscheuringen zorgde

en zorgt, een risico dat ook in deze

oefening verscholen zit. Maar goed:

waar gewerkt wordt vallen spaan-

ders en ook in de RKK zijn er (on-

derhuidse) verschillen, maar daar

bestaat de gevestigde praktijk erin

daarover te zwijgen en onder de mat

te vegen. Plaisier verwijst naar de

wederzijdse erkenning van de doop

als fait accompli en moedigt aan in

deze taaie discussies onderscheid

te maken tussen datgene dat elkaar

uitsluit en datgene dat elkaar nodig

heeft en verrijkt. Daarbij komt een

lijstje aan thema's (dialectische pa-

ren) voorbij waarop onder meer de

eucharistie, Maria, de paus, de bis-

schoppen, de ambtserkenning van

de predikant, de voorrang van ge-

loof of werken, en zoveel meer. Uit-

ruil of polderen heeft hier geen zin,

zelfs al zou je genoegen nemen met

troostende verscheidenheid in een

soort van verzoenende eenheid. De

kerk moet meedeinen op de bewe-

gingen van de geest. Plaisier laat wel

na te duiden waar het initiatief van

zo'n zoektocht ligt: bij het insti-

tuut kerk of bij de geloofsbasis. Die

laatste bidt overigens toch ook al

vaak in verbondenheid (Taizé). Op-

vallend is wel dat het middendeel

van het boek gaat over de (verschil-

len in) 'religieuze uitvoeringsprak-

tijk'. En laat nou net het wezenlij-

ke van het geloof niet of nauwelijks

onder woorden te brengen zijn, en

dat te hard proberen dat wel te doen

tot de bekende terugkerende wrij-

vingaanleidinggeeft.

Het boek is een dappere poging het

denkbare en het haalbare dichter bij

elkaar te brengen, een poging de

beide kerken in evenwicht te hou-

den agerend op elkaar sterktes. En

focus op de tradities die elkaar aan-

vullen eerder dan uitsluiten. Iedere

christelijke uitvoeringspraktijk be-

staat uiteindelijk uit 3 componen-

ten: het woord (protestanten), ri-

tuelen (katholieken) en de mystiek

(orthodoxen) en die komen in wis-

selende vormen en combinatie van

relevantie terug in alle christelijke

denominaties. Dat negeren of mas-

sacreren is een faling de Geest te

omarmen, een Geest die aanstuurt

opverzoening.

Een verzoening die de verschillen

respecteert en elkaars waarheid ver-

staat eerder dan dichtgemetseld. En

dat tegen de huidige gepolariseerde

tijdgeest in, als licht in de duister-

nis.

P.S. In overvloed geef ik u nog

mee dat de recente studies inzake

de religieuze remonte bij de Gen

Z generatie aan het licht brachten

dat de aard van hun relatie tot ge-

loof/God centreert rond de behoefte

aan identiteitsvorming en (levens)-

structuur, waarbij de respectievelij-

ke geloofstradities waarop ze leu-

nen als secundair en beperkt on-

dersteunend worden ervaren. En

dat vooral de directe relatie met

God zonder wereldlijke bagage pri-

meert. Daar kunnen we van alles

van vinden maar heeft zonder eni-

ge twijfel implicaties op het boven-

staande en de toekomstige vormge-

ving van enige poging tot reconci-

liatie.

Arjan Plaisier, (2025), Een tijd om

te helen, KokBoekencentrum Uitgevers,

Utrecht,pp.272
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