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In vorige nummers van dit blad mochten

we, naast onze doopselkandidaten, ook al

onze volwassen vormselkandidaten Yves,

Arnold, Thomas en Vincent voorstellen.

Vandaag maken we het zevental volledig

met de zussen Esther en Chantal en hun

broer Thierry. Het werd opnieuw een ge-

sprek vol geloof en enthousiasme, dat mij

lang zal bijblijven.

Esther en Chantal werden gebo-

ren in Rwanda in 2002 en 2004.

Ze waren nog heel klein toen hun

moeder Marie Jeanne met haar kin-

deren voor de oorlog in Rwanda

vluchtte naar Malawi. Daar werd

in 2005 Thierry geboren. Sinds

drie jaar zijn ze samen in Vlaan-

deren. Ze wonen in Rijkevorsel,

maar zijn actieve leden de Turn-

houtse Afrikaanse Katholieke

Gemeenschap.

Esther volgt de opleiding tot zorg-

kundige aan het LBC Volwassenen-

onderwijs. Ze hoopt vurig dat be-

roep te kunnen uitoefenen, al is dat

niet evident omdat ze nogal vaak

problemen heeft aan de luchtwe-

gen.

Chantal volgt de opleiding tot

administratief medewerker aan

het EduKempen Volwassenenon-

derwijs,

Thierry werkt in de Kringwinkel te

Merksplas. Ze zijn dus alle drie al

heelgoed“ingeburgerd”.

De vraag van Chantal

Chantal was de eerste die aan

pater Moses vroeg om gevormd

te worden. Aanleiding was de

vraag van een goede vriendin in

Afrika om meter te worden van het

kindje dat ze verwacht, wat Chan-

tal als een grote eer beschouwt. Ze-

ker in Afrika is dat een heel belang-

rijke zaak. Maar uit de motivatie die

ze schreef voor de bisschop blijkt

dat haar wens nog veel dieper gaat:

“Met deze aanvraag voor het sacrament

van het vormsel wil ik mijn verlangen

uitdrukken om mijn geloof verder

te verdiepen. Dit sacrament biedt mij

de kans om de Heilige Geest te ontvangen

en mijn verbondenheid met de katholieke

gemeenschap te versterken. Ik ben gemoti-

veerd om actief mijn geloof te beleven en

bij te dragen aan de gemeenschap om mij

heen. Ik hoop dat ik door het vormsel de

kracht krijg om roeping als christen vol te

houden en anderen te inspireren.”

De woordenvloed van Esther

Echt wel woorden om stil van te

worden. Dat diepe verlangen van

Chantal om haar geloof te verdie-

pen heeft alles te maken met het

dagelijkse getuigenis van haar zus

Esther. Als ik Esther vraag om

iets over haar geloof te vertel-

len, volgt er een ware woorden-

vloed. ‘Waar het hart van vol is,

loopt de mond van over’, denk ik

spontaan.

“Geloven is het allerbelangrijkste in

mijn leven. Ik kan mij een leven zon-

der geloof niet voorstellen. Zonder ge-

loof zou ik mij leeg voelen, zou niets in

mij goed gaan.” Zonder geloof vaart

niemand wel, schreef de theoloog

HarryKuitert ooit. “Als ik wakker wor-

d, bid ik. Als ik ga slapen, bid ik. Als ik

dat niet gedaan heb, schiet ik zelfs terug

wakker. Als het goed gaat, zeg ik: dank

je, God. Als het slecht gaat, zeg ik: God,

jij weet wat je doet. Geloof geeft beteke-

nis aan mijn leven. Als ik God heb,

heb ik alles, ook mijn familie en vrien-

den.” En ze richt zich rechtstreeks

tot haar zus als ze zegt: “God gaf

jou aan mij”. “Ze is een heilige”, zucht

Chantal met blijvende verbazing en

bewondering.

Opvallend is ook de grote plaats van

de gemeenschap van gelovigen in

de weg naar het vormsel van deze

jonge mensen. Samen zijn met die

massa doopsel- en vormselkandida-

ten in de viering met de bisschop op

9 maart in de kathedraal was voor

heneenprachtigeervaring.

De woordenvloed van Esther gaat

maar verder: “Ik ben zo gelukkig als

ik over God kan praten. Dan voel ik

dat ik het goede doe. Ik ben mee-

stal een rustig iemand, behalve

als het over God gaat. Wanneer het

over God gaat, kan niemand mij dwingen

om te zwijgen.”

Geloven als familie

Esther, Chantal en Thierry zijn

het alvast over één zaak absoluut

eens: “Het waardevolste geschenk

dat God ons gaf, is dat we gebo-

ren werden in een christelijk ge-

zin.” De tedere liefde waarmee ze

over het geloof van hun moeder

praten, raakt mij: “Wanneer we over

God praten, straalt het gezicht van onze

moeder als dat van een engel.” En hoe

sterk het geloof van Esther ook is,

het was het voorbeeld van Chantal

dat haar bracht tot de vraag om ge-

vormdteworden.

“Voor ons is een sacrament ontvangen

‘a big thing’, het is een belangrijke stap

in het leven. Je doet het niet zomaar.”

En ieder beleeft dat heel persoon-

lijk. Esther praat voluit en met over-

tuiging over haar geloof, Chantal

en Thierry hebben het vooral

over het ‘verlangen om te ge-

loven’, eigenlijk zoals hun zuster.

“Ik ben een rolmodel” constateert Esther

met een schaterlach. In zijn motiva-

tie schrijft Thierry: “Ik ben blij dat ik

nu de gelegenheid heb om dit sacrament

te ontvangen. Het zal mij helpen om ook

dichter bij God te komen.” En Chantal

praat over haar “verlangen om te groei-

en in geloof”.

Dan volgen prachtige uitspraken

waarin ze elkaar voluit bijtreden:

“In God is er altijd hoop. Wat er ook ge-

beurt met je, het komt goed. Het vorm-

sel zal ons helpen om elke angst

te overwinnen en de vleugels uit te

slaan, het zal ons vertrouwen ver-

sterken. Dichter bij God komen is goed

voor ons, het zal ons gelukkig maken. ”

Deze jonge mensen maken mijn

diepste overtuiging nog sterke: het

is goed voor een mens om te gelo-

ven.

In de loop van ons gesprek spraken

ze trouwens meermaals het verlan-

gen uit om hun geloof met anderen

te delen en als christen andere men-

sentekunneninspireren.

Bij mij hebben ze dat alleszins ge-

daan, lieve mensen. Ik hoop van jul-

Esther, Chantal en Thierry in de kathedraal.

liehetzelfde.

Dirk Godecharle

“Als ik God heb, heb ik alles”.

Esther, Chantal en Thierry enthousiast op weg naar hun vormsel

&leven
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Zondag 6 april 2025

vijfde zondag van de Vasten C

Eerste lezing: Jesaja 43,16-21

Evangelielezing:

Johannes 8,1-11

Zusters en broeders, lieve mensen,

over het evangelie van vandaag is

al veel gezegd en geschreven. Over

hoe Jezus de wetten van het Oude

Testament niet afwijst, maar wel

herinterpreteert, en zo ademruimte

geeft aan mensen. Ik ben echter geen

bijbelwetenschapper, dus wil ik zo

vrij zijn om te spreken over wat bij

mij spontaan bleef hangen van de

lezingen vandaag.

Jesaja beschrijft hoe de Heer een

weg gelegd heeft door zee, door de

onstuimige golven, en daar leger en

strijdmacht over liet gaan. En dan

staat er – verrassend – ‘maar dan

gaan ze rusten, staan niet meer op,

uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als

een vlaspit.’ Ze hebben een burn-

out. Een alomtegenwoordig feno-

meen vandaag. Nochtans leven we –

objectief gezien – in een vrij welva-

rend tijdperk, er is (voorlopig nog)

vrede, democratie, een stabiel land,

onderwijs, gezondheidszorg voor

(bijna) iedereen. Een groot verschil

met ‘leger en strijdmacht die door

onstuimige golven gaan’.

Spontaan moet ik hierbij ook den-

ken aan onze kerkgemeenschap.

Ook daar lijken velen uitgeblust,

weinig hoopvol. Wat voor toekomst

heeft de Kerk hier bij ons nog? Hoe

lang houden we dit nog vol? Noch-

tans worden we bijvoorbeeld niet

vervolgd voor ons geloof, integen-

deel, we worden zelfs door de staat

gesubsidieerd. Die onstuimige gol-

ven vallen al bij al nog mee, lijkt

het. Toch lijken vele mensen ook

‘uitgedoofd als een vlaspit’. Zijn

wij ook ‘gaan rusten en staan we

niet meer op’, zoals Jesaja schrijft?

Het lijkt wel alsof die rustperiode

gevaarlijker is dan die onstuimige

golven. Gevaarlijker voor ons ver-

trouwen. We worden in slaap ge-

wiegd.

Maar net dan horen we: “Denk niet

meer aan het verleden en sla geen

acht op wat reeds lang voorbij is:

Ik onderneem iets nieuws, het be-

gin is er al: ziet ge het niet?” Zien

we het inderdaad niet? Ook vandaag

niet? Waar is dat nieuwe dat God be-

gint? Waar moeten we kijken? In ie-

der geval niet in wat voorbij is. Zo

schrijft ook Paulus: ‘Ik vergeet wat

achter me ligt, ik reik naar wat voor

me ligt.’ Het heeft inderdaad geen

zin om te blijven piekeren over ‘dat

het vroeger allemaal beter was’. De

toekomst zal altijd anders zijn dan

het verleden. Maar God schept er

iets in, Hij begint iets nieuws, dit

wil zeggen: Hij herhaalt niet het

oude. Kunnen wij vertrouwen dat

God nog steeds aan het scheppen is,

ook in onze tijd, ook in onze maat-

schappij, ook in onze kerkgemeen-

schap? Misschien hebben we eerst

dat vertrouwen nodig, vooraleer we

‘het begin kunnen zien’.

Net zoals de vrouw in het evangelie.

De zin die me daar plots trof (hoe-

wel ik het verhaal al vaak gehoord

en gelezen heb, en die zin me nooit

zo was opgevallen), is: ‘…totdat Je-

zus alleen achterbleef met de vrouw

die daar was blijven staan.’ De

vrouw is niet weggelopen, ze heeft

zich niet proberen te verdedigen,

ze is daar blijven staan. Ook al liep

ze het risico dat ze effectief geste-

nigd zou worden. Ze wist zelf ook

heel goed dat ze een fout begaan

had. Maar blijkbaar had ze er ergens

toch vertrouwen in.

En wat gebeurt er dan? Jezus begint

iets nieuws. Hij zegt haar niet dat

wat ze deed oké was, nee, hij maant

haar aan om niet meer te zondi-

gen. Maar hij geeft haar een nieuwe

kans. Een nieuw begin. Is daarmee

alles vergeven en vergeten? Nee, na-

tuurlijk niet. De hele gemeenschap

weet wat de vrouw gedaan heeft.

Ze zal wellicht nageroepen, uitgela-

chen, uitgestoten worden. Ze heeft

haar familie ten schande gemaakt,

haar man gaat misschien bij haar

weg. Ze zal dus onmogelijk gewoon

verder kunnen gaan met haar leven

zoals het was.

Ze moet dus ook vooruit kijken, en

niet achteruit. Makkelijk is dat ze-

ker niet. Maar waar haar leven het

ene moment bruusk leek te eindi-

gen in een steniging, begint het nu

opnieuw. Anders, maar wel een be-

gin, en geen einde. En ook al zal het

een moeilijke weg voor die vrouw

zijn, ‘het begin is er al, zie je het

niet?’ Ze ziet het zelf misschien ook

nog niet, op dat moment. Maar het

is er al.

Laat ons dat vooral niet vergeten.

Het nieuwe begin van God is er al,

altijd. Laat ons nooit ophouden met

het te zoeken, en er vooral op ver-

trouwen dat het er is. Laat ons blij-

ven staan, blijven zoeken, blijven

proberen, en niet gaan rusten. Dan

zal het Pasen worden.

DorinaPagliaro

Homilie

WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 12 april

Palmzaterdag

Tweede omhaling voor Broederlijk

Delen

O.L.Vrouw Middelares

17.00 u. Woord- en communie-

dienst met palmwijding

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)

17.30 u. Eucharistieviering met

palmwijding

O.L.Vrouw Zevendonk

18.00 u. Gebedsdienst met palmwij-

ding

Zondag 13 april

Palmzondag

Tweede omhaling voor Broederlijk

Delen

Sint-Pieter

10.00 u. Gezongen eucharistievie-

ring met palmwijding

Gezongen jaargetijde voor dhr. en

mevr. Staf Labro en Maria Helsen

Gezongen jaargetijde voor Nelly

Marie Ines

Sint-Franciscus Schorvoort

10.30 u. Gebedsdienst met palmwij-

ding

O.L.Vrouw Middelares

10.30 u. Poolse eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus

11.00 u. Gebedsdienst

Pinksterkerk

11.00 u. Gezongen eucharistievie-

ring met palmwijding

Deze week herinneren wij ons de

namen van Raf Coppens (19 april

1971), Albert Riemis (19 april 1979),

Agnes Dehaene (17 april 1984),

Anna Truyens (19 april 1986), Frans

Bruyninckx (18 april 1993), Harry

Meurs (17 april 2002), Emiel Diel-

tiens (19 april 2003), Jeanne Van

Gorp (17 april 2005), Marcel Goos-

sens (19 april 2014).

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 15 april

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus

18.30 u. Eucharistieviering Spiri-

tijnse gemeenschap

Woensdag 16 april

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 17 april

Witte Donderdag

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)

17.30 u. Eucharistieviering Witte

Donderdag

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)

15.00 u. Kruisweg

Sint-Pieter

15.00 u. Kruisweg

Sint-Franciscus Schorvoort

15.00 u. Goede Vrijdag bezinning

O.L.Vrouw Zevendonk

19.00 u. Goede Vrijdag viering met

het Zevendonkskoor

Pinksterkerk

19.00 u. Alternatieve Goede Vrijdag-

dienst

Vieringen
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vijfde zondag in de Vasten C

Vol(k) van hoop: sta op uit ver-

starring en ga verder

Jesaja 43, 16-21

Een weg door de steppe en een

rivier door de woestijn zijn de

belofte dat nieuw leven moge-

lijk is.

Johannes 8, 1-11

De overspelige vrouw houdt

farizeeën en schriftgeleerden

een spiegel voor: hun manier

van leven wordt in vraag ge-

steld.

Herinnering is het radicale weige-

ren te vergeten,

is het taaie vechten tegen de ver-

strooiing van alleen maar hier en

nu.

Is wat ooit aan jou gebeurde, wortel

laten schieten in je diepste binnen-

ste;

puzzelstukken samenrapen van

goede en minder goede ervaringen,

en ze beklijven laten tot ze eigen

vlees en bloed worden,

tot ze kracht en richtsnoer zijn

voor de weg van morgen.

Is het steeds opnieuw herhaald re-

frein

van wie en wat je ooit gemaakt heeft

tot de mens die je nu bent.

Is ook geworteld willen staan

in het eindeloos verhaal van men-

sen die voor jou de weg hebben ge-

ëffend,

en van de God die aan die weg zijn

Naam heeft gegeven.

Redding. Toekomst. Recht en vrede.

Leven. Ondanks de dood. Voorbij de

dood.

CarlosDesoete

Zo geraken we vol van hoop, zo

wórden we volk van hoop.

Bezinning

2 TURNHOUT
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zesde zondag in de Vasten C:

PALMZONDAG

Vol(k) van hoop: onvoorwaar-

delijk engagement

Palmliturgie Lucas 19, 28-40 –

Op een ezel treedt Jezus Jeruza-

lem binnen. Als een vredevorst

onthaald, wordt hij ter dood

veroordeeld.

Jesaja 50, 4-7 – Mijn oog heeft

gezien, mijn oor heeft ge-

hoord en ik ben niet terugge-

deinsd.

Lucas 22, 14 – 23, 56 – Het laat-

ste avondmaal, verwijzing naar

het bevrijdingsverhaal, leidt

het lijdensverhaal in

Palmzondag, rustdag in de prille

lente,waarin het behaaglijk zomers

enguurwinterweerkanzijn-

Palmzondag, een dag, warm en

koudrond een man, Jezus ge-

noemd: 'Godredt 'geheten.

In de ogen van zijn familie de goed-

heid zelf,maar al te zeer vanGodbe-

zeten;

in de ogen van zijn vrienden eigen-

lijk–eindelijk -debevrijder,

maar één die helaas de wapens

schuwt;

in de ogen van de mensen een pro-

feet in woord en daad,maar niet lan-

ger dan ze van hogerhand mogen

geloven.

Palmtakken vertellen het verhaal

vanmensen

die de Gekruisigde binnenlaten in

hun leven en zich verbinden tot

eenmaniervanleven

die het geknakte riet niet breekt en

dekwijnendevlaspitnietdooft,

die opkomt voor het recht van de

rechtelozen en tot zeventigmaal ze-

venmaalvergeeft.

Palmtakken spreken van mensen

die elke dag opnieuw tot elkander

zeggen ‘Ik ben er voor u’ en zo

GodsNaamdoen.

Palmtakken spreken van een ma-

nier van leven die de Gekruisigde

weerdoet leven.

Carlos Desoete

Zo geraken we vol van hoop, zo

wórden we volk van hoop.

Bezinning

Stel dat er geen Goede Week en Pa-

senmeerwas.

Het zou geen ramp zijn, een mooie

lentebrengtookalveelgoeds.

Maar in deze moeilijke tijden is het

besef nog sterker dan anders: dat de

Goede Week en Pasen toch een heel

eigen betekenisvolle thematiek en

sfeer invoegeninhetvoorjaar.

Zonder Goede Week is het kruis-

wegverhaal van Jezus toen en van

onsnu

niet meer zo uitdrukkelijk in de

aandacht.

Zonder Pasen is er geen opwekken-

depaasboodschapmeer.

Stel dat er dan ook geen Mattheüs-

passievanBach

en geen Hallelujah van Händel

meer zouden klinken in kerken,

concertzalenenhuiskamers.

Ja, dan zou de lente toch wel minder

diepganghebben.

Met de Goede Week en Pasen is er

nogvoluitruimtevoorlente,

maar is er tegelijk ook extra aan-

dachtvoordevele lentes

die door onderdrukking en geweld

wordengefnuikt.

We voelen ons solidair verbonden

metmensen

die ondanks de lente hun kruisweg

moetengaan.

We worden gesterkt en opgeroepen

door mensen die moedig hun ‘her-

rijzenisweg’gaan.

De lente mag er zijn, maar laat het

toch ook maar weer voluit Goede

WeekenPasenworden.

Naar Jean – Paul Vermassen

Goede Week en Pasen

Van Hosanna tot Hallelujah

Om de lange winterdagen wat te

doorbreken, organiseerden we op

dinsdag 11 maart nog eens een na-

middag met leuke activiteiten. Te-

gen 14 uur liep de zaal aan het Kerk-

plein goed vol. Zo’n 50-tal zieken

en medewerkers kwamen opduiken

voordezegezelligenamiddag.

We konden kiezen uit verschillen-

de activiteiten. Er waren er die een

kaartje legden. Anderen speelden

een spelletje Rummikub of een an-

der gezelschapsspelletje. Er werd

ook geknutseld en anderen hadden

zelf een handwerkje meegebracht.

Zo waren er ook die kleurpren-

ten inkleurden met kleurstiften of

kleurpotloden. Het werd er een ge-

zellige bedoening. Wat waren we

blij nog eens te kunnen kletsen met

onzevrienden.

Het was al snel half vijf en de tafels

werden gedekt. Om de namiddag af

te sluiten kregen we een broodje

kaas en een broodje hesp en een kop

koffie of thee. En als toetje was er

voor ieder van ons een overheerlij-

ke koffiekoek voorzien. Op een ge-

geven moment riep onze voorzit-

ster Mie al haar Samana-medewer-

kers bij elkaar en zij kregen een wel-

verdiendapplaus.

Een gezellige namiddag.

Wanneer het vijf uur werd, ruim-

dendeSamana-medewerkers de zaal

op en werd er afgewassen. De zieken

keerden blij en voldaan huiswaarts.

Wat was het weer een leuke namid-

daggeweest

Jan Melis.

NIEUWS UIT TURNHOUT OOST

Samana HaPie

Ontspanningsnamiddag.

3TURNHOUT

Ook dit jaar mochten we namens de

christelijke gemeenschappen aan de

moslimgemeenschappen in onze

stad de brief gaan overhandigen die

onze bisschoppen schreven bij Eid

al-Fitr of het ‘Suikerfeest’ bij het

eindevandeRamadan.

Opnieuw werden we overal har-

telijk ontvangen en werden onze

broederlijke groeten van respect en

solidariteit bijzonder gewaardeerd.

De citaten uit de Koran en de Bij-

bel in deze brief sluiten zeer mooi

aan bij dit jaar de hoop: “Goede daden

die standhouden hebben een betere belo-

ning bij jouw Heer en leiden tot mooie

hoop.” (Soera 18,46) en “Wij zijn zelfs

trots op onze beproevingen, in het besef

dat verdrukking leidt tot volharding, vol-

harding tot beproefde deugd en die weer

tot hoop. En de hoop wordt niet teleurge-

steld, want Gods liefde is in ons hart uit-

gestort door de Heilige Geest, die ons werd

geschonken.” (Romeinen5,3-5).

Het is bijzonder deugddoend te mo-

gen ervaren dat dankzij heel wat ge-

zamenlijke initiatieven de vriend-

schapsband tussen de geloofsge-

meenschappen in onze stad voort-

durendsterkerwordt.

Zoals het besluit van de brief zegt,

zijn we “verbonden in broederschap en

Hartelijke ontvangst bij de Ahmadiyya.

gebed.”

Dirk Godecharle

Met de imam van Ittihad voor de namen

van Allah

Broederlijke groeten bij

het einde van de

Ramadan

maandag14april 13.00uur:

fietsclub1OKRASint–Pieter

maandag14april 13.00uur:

fietsclub2OKRASint-Pieter

dinsdag15april 13.00uur:

zwemclubOKRASint-Pieter

dinsdag15april 13.00uur:

biljartOKRAHeiligHart

dinsdag15april 13.30uur:

petanqueOKRAHeiligHart

dinsdag15april 19.00uur:

repetitieSint -Pieterszangkoor

woensdag16april9.30uur:

lijndansenOKRAHeiligHart

woensdag16april 13.00uur:

regiocompetitiebiljart

OKRAHeiligHart

woensdag16april 14.00uur:

zitdansenOKRAHeiligHart

donderdag17april 10.00uur:

bowlingOKRASint-Pieter

donderdag17april 13.00uur:

fietsclub1OKRASint–Pieter

donderdag17april 13.00uur:

ledenfeestOKRAHeiligHart

donderdag17april 13.30uur:

wandelclubOKRASint–Pieter

donderdag17april 14.00uur:

paasfeestSamanaHaPie

inSint-Pietershoek

donderdag17april 14.00uur:

petanqueFemmaHeiligHart

vrijdag18april 13.00uur:

kaartenenspellen

OKRAHeiligHart

vrijdag18april 13.30uur:

petanqueOKRAHeiligHart

vrijdag18april 12.00uur:

petanqueOKRASint–Pieter

Agenda Turnhout oost



De jaarlijkse daguitstap van de Pinkster-

parochie, op de tweede Paasdag 21 april

2025, wordt een kennismaking met de

Vlaamse Ardennen, bij de sportliefhebbers

vooral gekend vanwege de Vlaamse voor-

jaarsklassiekers. Maar in dat decor van

de Ronde van Vlaanderen slingeren zich

ook aantrekkelijke wandelpaden. Stevige

en waterdichte wandelschoenen zijn hier

wel aangewezen omdat de paden overwe-

gend over onverharde en soms natte wegen

gaan.

De autocar brengt ons na een rit

van ongeveer anderhalf uur naar

Kluisbergen, een heuvelachtige en

bosrijke omgeving op de grens van

Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Hier maken we een wandeling van

circa 6 km over een sterk glooiend

terrein in een prachtig heuvelbos.

Hierna rijden we naar de stad Ou-

denaarde aan de Schelde, waar we

ons middagmaal gebruiken in een

onvervalst Amerikaans wegrestau-

rant, met de naam ,,Route 46’’. We

worden er verwelkomd door onder

meer Barak Obama en Elvis Presley.

Dat eten bestaat - hoe kan het ook

anders – uit een hamburger met een

slaatje en frieten. Je kan een keu-

ze maken uit 12 verschillende ham-

burgers, naast een fishburger, een

chickenburger en een veggyburger.

Dranknaarkeuzeis inbegrepen.

Na de middag verkennen we even

buiten Oudenaarde de omgeving

van het charmante dorpje Mullem.

De dorpskern met zijn karakteris-

tieke gele huisjes is erkend als be-

schermd erfgoed. Onze wandeling

hier bedraagt eveneens circa 6 km.

Praktischgaathetalsvolgt:

De deelnameprijs voor het middag-

maal met drank bedraagt 15 euro. In

het restaurant vertellen ze wel wel-

ke dranken allemaal in die prijs zijn

begrepen. Het vervoer met de auto-

car wordt ook ditmaal door de paro-

chiegesponsord.

We vertrekken met de autocar om

08.00 u.aandePinksterkerk.

Inschrijven voor deelname aan

deze familie-uitstap kan door het

inschrijvingsstrookje vóór 14 april

2025 te bezorgen aan de leden

van het feestcomité: Marie-Josée

Verhoeven, Peter De Backker of

Jan Stoffels. Je kan ook een mail

sturen naar Marie.Josée.Verhoe-

ven@gmail.com.

Het inschrijvingsgeld kan je even-

tueel storten op het rekeningnum-

mer BE95 7875 5712 9058 van de

Pinksterparochie met vermelding

van naam en het aantal deelnemers.

Daguitstap van

Pinksterparochie naar de

Vlaamse Ardennen op

maandag 21 april
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Er zijn zo de grote vragen in het

leven. Op die lijst staat voor veel

mensen ongetwijfeld de vraag naar

het menselijk lijden, in het bijzon-

der voor mensen die 'persoonlijk'

met dat lijden geconfronteerd wor-

den. Dat overkwam ook universi-

tair hoofddocent wiskunde Arnoud

den Boer, die over zijn zoektocht

naar het beter begrijpen van het

menselijk lijden een boek schreef.

Zijn zoektocht begint met een ana-

lyse van de zeer uitgebreide (gods-

dienstfilosofische) literatuur die er

over lijden bestaat. Heel wat van die

geschriften proberen het lijden te

passen binnen het morele mense-

lijk schema van schuld en verant-

woordelijkheid. Want iets is pas een

probleem als je het een probleem

noemt. En lijden is een probleem.

Althans, zo lijkt de eerste conclu-

sie tegen een christelijke achter-

grondmet een schepperdiehet goed

voorheeft met zijn mensenkinde-

ren. Hoe kan die zijn mensenkinde-

ren zo blootstellen aan al dat lijden?

Dat is niet moreel aanvaardbaar en

creëert een enorme afstand tussen

ons en de schepper. Dat straatje

looptdusdood.

En dus draait den Boer de premisse

om, ook omdat hij zocht naar ant-

woorden die ook buiten de chris-

telijke traditie konden gelden: de

Arnoud den Boer

schepper heeft zichzelf in de reali-

teit volledig blootgesteld aan de ri-

sico's van het lijden (die hij mis-

schien zelf vooraf niet helemaal

overzag). Ons menselijk lijden is

daarbij ingebed in zijn blootstel-

ling aan de risico's van zijn eigen

schepping.

Dat vraagt een flinke perspectief-

wissel: kan er een perspectief zijn

op lijden dat dat van de mens over-

stijgt en waarbij lijden een mense-

lijk verantwoordbare rol speelt? En

zo ja, wat heb je eraan? En hoe ver-

andert dat je houding tot het myste-

rie en de schepper? Of is het eerder

een uitlaatklep voor het (menselijk)

onuitlegbare?

Richting het einde van het boek

keert den Boer terug naar zijn

christelijke paradigma wanneer hij

betoogt dat 'niets aan ons lijden

is Christus vreemd'. Meer nog,

'Christus heeft alle menselijke erva-

ring tot zich genomen (in zijn lij-

den)aanhetkruis'.

Het boek is een interessant stuk-

je literatuur vergeleken met al het

reeds bestaande op dit punt al was

het maar omwille van zijn persoon-

lijke uitgangspunt. Maar het is een

boek dat niet zonder risico's is voor

de lezer, want je geloofsovertui-

ging zou er best weleens dooreen-

geschud van kunnen raken.Voor

bijbelse dogmatische of tekstuele

rigiditeit is geen plek meer. Meer

nog, je zou kunnen eindigen met

de overtuiging dat er iets is aan

deze wereld dat uiteindelijk alleen

maar als absurd kan worden wegge-

zet. Want je hebt als mens ten slot-

te ook de plicht om 'menselijk' naar

de dingen te kijken. En dus kan de

wereld, de natuur en de werkelijk-

heid door sommige mensen als be-

hoorlijk absurd, onrechtvaardig en

onredelijk worden geëvalueerd. We

zijn hier uiteindelijk niet om din-

gen goed te praten die dat funda-

menteel niet zijn. Want doe je dat

wel, dan loop je het risico om als de

vrienden van Job flink terecht ge-

wezen te worden. Een aanrader dus,

ditboek!

Arnoud den Boer, (2024) Theodyssee, Een

nieuwe kijk op het lijden, Kokboekencen-

trum, Utrecht, 159 pp.

Dr. Luc Nijs is voorzitter van de kerken-

raad van de protestantse kerk Turnhout

en gastpredikant binnen het netwerk van

Belgische protestantse kerken (VPKB)

Een nieuwe kijk op het lijden

Goede Week en Pasen in onze PE
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