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lCIara van Assisi

Vierde zondag van de veertigdagentijd B, 10 maart 2024
Eerste lezing: 2 Kronieken 36, 14-16. 19-23
Evangelielezing: Johannes 3, 14-21

Homilie

Wij tellen af naar Pasen en verlangen naar de eerste lentezon. Terwijl wordt overal in de
wereld zaad uitgestrooid en hoopt men op een goede oogst. Ook in Congo werken boeren
samen om toegang te krijgen tot de grond en van braakliggende velden een vruchtbaar land
te maken. Ze verenigen zich in boerenunies, want samen staan ze sterker tegen de
geinstalleerde macht die al zoveel jaren alles in zijn greep houdt.

Heel de wereld is er op uit om ertsen en grondstoffen uit Congo te halen. Slechts voor enkele
voedingsproducten is Congo zelfvoorzienend, voor de rest is de bevolking aangewezen op
import. Daarom zet de boerenbeweging er op nationaal niveau in voor een herziening van de
wetten die de grondeigendom en het beheer ervan regelen.

Het vraagt moed om altijd maar opnieuw wantoestanden aan de kaak te stellen, overheden
op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan iets te beginnen waarvan anderen denken dat
het onmogelijk is. Baanbrekend werk!

Dat deden ook de profeten en hun volgelingen in dat bijbelse volk Israél: waarschuwen als
het mis gaat. Men zag hen als ‘door God gezondenen, boodschappers. Want God wil zijn
mensen behoeden voor de ondergang en Hij wil tussen hen wonen’.

Wat doet de wereld met profeten die waarschuwen? Men lacht ze uit, wuift hun woorden weg
als onzin. Ondertussen worden de toestanden steeds erger.

Ook vandaag gebeurt hetzelfde: klimaatafspraken worden op de lange baan geschoven; de
wapenindustrie draait op volle toeren terwijl alle middelen inzetten op vrede niet lukt; al maar
meer mensen moeten op de vlucht terwijl men niet investeert in leefbaarheid in het thuisland;
diversiteit van planten en dieren wordt alsmaar kleiner... Wie dat alles aankaart en er iets
aan wil doen, wordt door groepen mensen uitgelachten en weg gewuifd.

Daarmee roepen wij rampen over ons heen, zegt de Bijbel in de eerste lezing. Het volk dat
onder dwang verhuist en een land dat daardoor 70 jaar lang braak blijft liggen.

'Het land had rust' en wachtte als het ware op herstel. Dat herstel kwam uit onverwachte
hoek. Een vreemdeling, Cyrus, koning van Perzié, nam een andere houding aan tegenover
onderdrukte volkeren en wilde de tempel in Jeruzalem herbouwen en bannelingen terug
laten gaan naar hun land. Als het uitgekozen volk faalt, kan de bevrijdende God zich ook
bedienen van buitenstaanders om een nieuwe impuls te geven aan de droom en de zegen
van Abraham.

Herkennen we dat ook in onze geschiedenis? Hebben de kerk en het westers christendom
het oorspronkelijk ideaal van het evangelie niet wat verkwanseld?

Soms halen buitenstaanders de evangelische waarden weer boven (het socialisme, het
mensenrechtenverdrag...) en groeit bij christelijike gemeenschappen het besef dat deze
waarden in 'hun' evangelie stonden.

Misschien is deze moeilijke tijd die gelovigen en zinzoekers doormaken ook een tijd om
samen nieuwe kansen te zien. Zoals in het evangelie vandaag in een nachtelijk gesprek met
de rabbijn Nikodemus het licht zachtjes probeert binnen te komen. Als deze man zijn macht
en kennis kan loslaten om onbevangen te kijken naar Jezus, dan daagt er redding op.

Jezus zelf zou zo’n onbegrijpelijk teken worden, wanneer hij op een kruis wordt geheven, op
een schandpaal. Doorheen die gruwel zag de evangelist Johannes toch een bevrijdend
teken: iemand die zichzelf helemaal geeft tot het uiterste, geeft daarmee de liefde van God
voor deze wereld gestalte.



Op weg naar Pasen worden wij uitgenodigd om even onbevangen te kijken naar de vele
plekken waar mensen deze wereld met al zijn problemen omarmen en er zich voor inzetten
tot het uiterste, soms zelfs tot in de dood.

In al het donkere, beangstigende toch licht zien dat niet kan gedoofd worden, niet
gemakkelijk. Maar in verbondenheid met velen vinden we wellicht de kracht om in dat licht te
staan.

Mogen we ook elkaar steeds ‘belichten’ met goedheid en liefde. Amen.

Charel Verhoeven (Bron: Broederlijk Delen)



