
 

 

 
Derde zondag van de veertigdagentijd B, 2/3 maart 2024 
Eerste lezing: Exodus 20, 1-17 
Evangelielezing: volgens Johannes 2, 13-25 
 
Homilie 
 
Voor wie een beetje thuis is in het evangelie volgens Johannes is de lezing van vandaag 
misschien toch nog een verrassing. Het evangelie begint met de befaamde logos-hymne “In 
het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God”. Dit wel heel 
abstracte gedicht wordt gevolgd door een sectie over Johannes de Doper, het doopsel van 
Jezus en de roeping van de eerste leerlingen. En dan het befaamde eerste ‘teken’ – tijdens 
het bruiloftsfeest in Kana verandert Jezus water in goede wijn en vertelt Johannes ons dat 
Hij hier een “begin maakte met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid – en zijn 
leerlingen geloofden in Hem”. 
In de lezing van vandaag die hier op volgt slaat de toon helemaal om: hier geeft Johannes 
ons het beeld van een gewelddadige Jezus! En de plaats van dit geweld is zelfs de tempel in 
Jerusalem waar Jezus voor het paasfeest naar toe gaat. Het is een scène die we ook in de 
drie andere evangelies kunnen lezen: Jezus maakt van touwen een gesel of een zweep en 
ranselt allerlei tuig uit de tempel: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen 
markthal!” En dan geeft Johannes ons de diepere laag onder dit handelen van Jezus: het 
gaat om een getuigenis over wie Hij is. In antwoord op de vraag waarom Hij zo mag 
handelen claimt Jezus dat indien men de tempel zou afbreken Hij die in drie dagen zou doen 
herrijzen. En meteen lezen we dat dit ‘afbreken’ en ‘herrijzen’ niet letterlijk moeten begrijpen 
maar wel als beeldspraak voor de dood van Jezus en zijn verrijzenis na drie dagen. Op deze 
manier geeft Johannes ons al in het begin van zijn evangelie een blik op de toekomst: 
Jerusalem als de plaats van ‘afbreken’ maar ook ‘herrijzen’ – de plaats van dood en 
verrijzenis. Het is een tekst die echt helemaal past in onze tocht doorheen de vastentijd naar 
de Goede Week. 
Als je de vastenkalender van Broederlijk Delen voor deze 3de zondag van de 40 dagentijd 
inkijkt, lees je daar het volgende over de ‘Tien Geboden’ die we in de eerste lezing hoorden: 
“De 10 richtinggevende woorden bieden uitzicht op een nieuwe samenleving waar plaats is 
voor iedereen”. Dat klinkt goed en is het ook: de befaamde 10 geboden of 10 woorden 
waarmee Jahwe de grondslag legt voor een samenleving die echt samen-leving is – of kan 
zijn. De Vastenkalender maakt dan meteen het verband met het aanbidden van het Gouden 
Kalf en het stuksmijten van de Stenen Tafelen. Tja – daar is in de tekst van Exodus pas 
sprake van vele hoofdstukken verder. De lezing van vandaag is echter bijna een rustpunt: 
net ervoor gaat het over de toorn van Jahwe en net erna over het volk dat beeft van angst. 
Maar de 10 richtinggevende woorden hebben een grotendeels andere insteek die telkens 
getoetst kan worden aan de beginwoorden: Jahwe is een bevrijder uit het slavenhuis – elk 
slavenhuis waarin mensen klein gemaakt of klein gehouden worden. Het slavenhuis van 
economische uitbuiting, van asociale media die mensen opzetten tegen elkaar, van 
populistische borrelpraat à la wij eerst, van een kerk die haar eigen onrecht toch weer 
probeert toe te dekken of wat krom is toch weer recht te praten… Net zoals de vele stemmen 
van de profeten die telkens opkomen voor recht en gerechtigheid zijn de ‘Tien Geboden’ 
woorden die een levensweg tonen en uitnodigen om deze weg te gaan. De Vastenkalender 
vraagt “Waar zijn de tien woorden gebleven?” Het bijbelse antwoord is: niet boven in de 
hemel of in een ander ver land maar midden onder u. Dat is ook een kernelement van de 
Vastentijd: het gebeurt midden onder ons. Amen 
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