
 

 

 
Zondag 25 februari 2024, tweede zondag van de veertigdagentijd B 
Eerste lezing: Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18 
Evangelielezing: Marcus 9, 2-10 
 
Homilie 
 
Vandaag horen we twee religieuze top-ervaringen in het leven van twee centrale figuren. 
Abraham is een centrale Oud-Testamentische figuur, een stamvader. Jezus is de 
langverwachte Messias, die reeds voorspeld werd in het OT. Zoals vaak in de gekozen 
lezingen, zijn OT en NT aan elkaar gelinkt.  
Wat er aan het evangelieverhaal van vandaag vooraf gaat, is het Soekot, het joodse 
Loofhuttenfeest. Dat herdenkt de 40 jaren dat het joodse volk doorbracht in de woestijn. 
Daarom maken joden op dit feest een ‘soeka’ of hut in hun tuin, die versierd wordt met 
bloemen en fruit, en waar men zoveel mogelijk in verblijft. De 7e dag is het toppunt van het 
feest: dan kleed men zich in het wit en wordt de hoop op spoedige verwachting van de 
komende Messias centraal gezet.  
Die 7e dag van het Loofhuttenfeest neemt Jezus Petrus, Jacobus en Johannes, zijn 3 naaste 
metgezellen met zich mee, alleen op een hoge berg. De apostelen voelen dat er iets gaat 
gebeuren. Wel vaker in het evangelie plaatst men de hoofdfiguren op een berg: een plaats 
waar een uitzonderlijk gebeuren zal plaatsvinden, een plaats dichter bij God, een plaats van 
diepgaande ontmoeting… Denk maar aan het ontvangen van de geboden door Mozes of de 
Bergrede, een centrale tekst uit het evangelie van Matteüs. Of zoals Abraham op de Moria-
berg, waar God hem vroeg om zijn zoon te offeren als ultiem teken van zijn onvoorwaardelijk 
vertrouwen in JHWH. Met het verhaal dat we hoorden in de eerste lezing, moet duidelijk zijn 
dat Abraham een voorbeeld is voor het godsvolk: zijn ontmoeting op de berg, zijn verbond 
met JHWH, neemt de wisselvalligheden van het leven en de bijbehorende ontgoochelingen 
niet weg, maar is wel een blijvende belofte op heil en Gods liefdevolle werkzaamheid in deze 
wereld.  
En inderdaad: daar gebeurt het ook in het evangelie: de berg staat hier opnieuw voor een 
uitzonderlijke ontmoeting. Terwijl ze op de berg zijn, verandert Jezus: zijn kleren worden wit 
als helder licht. En ze zijn niet langer alleen: Elia en Mozes zijn er en ze praten met Jezus.  
En dan springt Petrus naar voren: ‘Meester, kei goed dat wij hier zijn! We zullen 3 hutten 
maken, voor elk van jullie één.’ Ach Petrus… Een intieme vriend van Jezus, maar toch vaak 
iemand die naar voren komt in de evangelies als iemand die eerst doet en dan pas denkt…  
De stem zegt eerst iets belangrijks: ‘Dit is mijn Zoon, mijn Welbeminde.’ 
Op de berg mocht Jezus – net zoals eerder bij zijn doop in de Jordaan – voelen wat zijn 
opdracht of zijn zending was en wie hem die gaf. Jezus is niet alleen ‘bemiddelaar’ tussen 
God en mensen… Nee, de stem uit de wolk spreekt van LIEFDE! Jezus is geen profeet 
zoals de voorgaande of volgende profeten. Nee, hij is unieker dan dat: God zelf laat voelen: 
dit is mijn ‘Zoon’ en Ik ben de ‘liefhebbende Vader’. Jezus weet zich door God graag gezien 
en voelt zich hartelijk bemind. De christelijke God is geen ontzagwekkende, verre, 
veeleisende Albeheerser, maar een hartelijke en liefdevolle Vader.  
Zo mag het inderdaad ook voor ons zijn.  Liefde en dwang gaan niet samen, niet in onze 
echte vriendschaps- en liefdesrelaties. Ook niet in onze relatie met God. Ons geloof is geen 
geloof uit verplichting, omdat het zou moeten, vanwege een Almachtige, of vanwege de 
Kerk, of vanuit onze traditie.  
Als wij, christenen, geloven, dan geloven wij uit dankbaarheid, dankbaar voor de gratis 
aangeboden liefde en vriendschap van een Vader die ons Zijn hart toont. Wij mogen zijn 
liefhebbende zoons en dochters worden. Niet uit verplichting, maar gekozen uit vrije wil, 
omdat wij mogen verlangen naar liefde en weder-liefde.  



Wat een fantastisch moment moet dat geweest zijn op die berg. Ik begrijp Petrus ook wel… 
Hij wilde dat uitzonderlijke moment vasthouden. Ingekapseld in een tent, denkt hij die 
topervaring te kunnen vasthouden en koesteren, zo lang als hij kan. Maar zo werkt het niet… 
Eender hoe geweldig een top-reis wel niet was, op een dag moet je naar huis. Eender hoe 
mooi en fantastisch een feest was, op een gegeven moment wordt de muziek afgezet en 
moeten de feestgangers naar huis. Eender hoe geweldig een muziekoptreden of festival of 
een sportwedstrijd was: alles moet toch opgeruimd worden en afgebroken om weer naar huis 
te trekken. En dat is ook oké en goed. Je kan zo’n suspens onmogelijk blijven aanhouden: er 
moet een moment komen van ontspanning en rust en een weerkeer naar het normale 
dagelijkse leven, gesterkt en vervuld door dat topmoment.  
Dus de Stem tempert Petrus’ enthousiasme: ‘Luister naar mijn Zoon, mijn Welbeminde.’ En 
wanneer de leerlingen de ogen opsloegen, was er niemand anders meer dan alleen Jezus. 
Bij het verder trekken in het leven, hebben we voldoende aan Jezus als betrouwbare gids.  
Na die top-ervaring worden wij, net zoals Jezus, van de berg terug naar de vallei van onze 
alledaagse taken gezonden. En… daar kronkelt soms een moeilijke weg de weg van een 
mensenleven is immers getekend. Ook Jezus’ weg blikt op dit moment in het kerkelijk jaar al 
vooruit op die andere berg, de Calvarieberg… Voor zowel Jezus als voor ons voert de weg 
naar de heerlijkheid voor ieder door strijd en lijden, groot of klein. Dat is het grote 
godswonder: Jezus is mens geworden onder de mensen. Hij kent onze pijn, ons lijden als 
geen ander en die overtuiging mag ons sterken en bemoedigen.  
Ja, Jezus sterkt ons vandaag met het licht van zijn gedaanteverandering, nu we op weg zijn 
naar zijn paasmysterie. Vanuit zijn top-ervaring op de berg herhaalt Jezus vandaag voor 
ieder van ons: ‘Geloof in Gods aanwezigheid in je leven, want Hij houdt van jou! Geloof in 
Gods kracht, die jou zal sterken op de berg en zal dragen in het dal.’ Ja, vandaag, hier 
samen vieren en bidden… dat is even op de berg vertoeven. Maar we moeten zometeen 
weer naar huis, wetende dat er daar weer dagelijkse sleur en misschien zelfs pijn en lijden 
wacht. Maar ondanks alles, mogen wij dit loslaten, in Gods handen laten en net als Petrus 
zeggen: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.’  
Sara Van Gucht 

 


