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lCIara van Assisi

Zondag 18 februari 2024, eerste zondag van de veertigdagentijd B
Evangelielezing: Marcus 1,12-15

Homilie

Vele jaren geleden heb ik het geluk gehad enkele dagen in Egypte te verblijven. Wat me
daar vooral getroffen heeft, is niet zozeer de prachtige, oude gebouwen, de musea met tal
van kunstschatten, die alle getuigen van de rijkdom van de Egyptische cultuur, maar wél de
Woestijn.

Het trekken doorheen de woestijn is een onvergetelijke ervaring. Wellicht zal je je afvragen:
maar wat is er nu in godsnaam in de woestijn te beleven? De woestijn doet denken aan
dorre, droge, onvruchtbare grond, aan paden met niets dan zand voor de ogen, brandende
hitte, eenzaamheid, stilte, leegte, het ‘niets’. Inderdaad, de woestijn is het symbool van de
onherbergzaamheid. En toch is er iets positiefs aan de woestijn, zelfs een soort verlangen
ernaar. Daarvan getuigen niet alleen de verhalen van mensen vandaag, maar ook de
eeuwenoude verhalen uit de bijbel.

Zo lezen we in het Oude Testament dat het Joodse volk ‘veertig’ jaar lang doorheen de
woestijn trekt, weg uit het land van de verdrukking en de slavernij, op weg naar het beloofde
land, het land waar vrijheid en leven in overvioed is. Welnu, tijdens die doortocht door de
woestijn mogen de Israélieten het sterkst Jahwe ervaren als diegene, die met zijn volk een
verbond sluit van vriendschap en trouw. Voor hen is de woestijn dé oefenplaats, dé
leerschool van dat verbond. Zij moeten er de samenhorigheid en solidariteit leren als tocht-
en lotgenoten van elkaar. Zij hebben er alles geleerd om ooit het volk van het verbond met
Jahwe te zijn, wanneer ze in het beloofde land aankomen.

Zo zien we dat de woestijn dé plaats bij uitstek is waar een mens, een volk de juiste
verhouding met Jahwe terugvindt. Vandaar dat vele profeten naar de woestijn trokken. En
ook Jezus trok erheen met die bedoeling.

De evangelielezing van deze eerste zondag van de veertigdagentijd vermeldt het heel
duidelijk. ‘In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn, waar Hij ‘veertig dagen’
doorbracht...’. En datis ook voor Hem een hele ervaring.

Om dit goed te begrijpen is het belangrijk te weten wat aan die woestijnervaring voorafgaat.
Het is het verhaal van het doopsel van Jezus in de Jordaan, waar de Geest van God als een
duif op Hem neerdaalt en een stem uit de hemel zegt dat Jezus ‘de welbeminde Zoon van
God' is, Gods lievelingskind. Aansluitend op deze ervaring bij zijn doop, trekt Jezus,
gedreven door diezelfde Geest, de woestijn in om zich daarover te bezinnen. Wat betekent
dat doopsel voor mijn manier van leven, mijn manier van spreken en omgaan met mensen,
met God...?, zo vraagt Hij zich af. Op welke manier breng ik mensen tot het inzicht hoe een
mens ten diepste toe ‘een geliefd kind van God’ is? Hoe kan ik best trouw zijn aan het
verbond dat God met mij, met ons mensen wil aangaan?

Daar wordt het voor Jezus duidelijk dat dit een voortdurende keuze vraagt, die uiteindelijk
neerkomt op de keuze tussen goed en kwaad, tussen wat van God is en wat van de satan
(de duivel) is. Dé keuze waarvoor Jezus staat is: maak ik alles, mijn vermogens, de wereld
en de mensen en uiteindelijk ook God, dienstbaar aan mijn behoeften en verlangens (zo van:
ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken)? Of stel ik mijzelf, al wat ik heb en ben, in dienst van
de schepping, van de medemens, van God? Zo is ook voor Jezus de woestijn dé leerschool
van het verbond. Hij heeft er de juiste verhouding met God uitgetest. Vanuit het verbond
met God wordt Hij ook ten volle bondgenoot van de mensen en heel bijzonder van de
kleinen, de armen en de verdrukten.

Lieve mensen, deze veertigdagentijd is een uithodiging om met het Joodse volk en met
Jezus de woestijn van ons leven door te trekken en doorheen de leegte, de dorheid en de
eenzaamheid, geconfronteerd te worden met de kern van ons bestaan, nl. een mens te zijn



naar het hart van God, levend naar zijn Bevrijdend Woord, naar het voorbeeld van Jezus en
de keuze die Hij gemaakt heeft tot de onze te maken. De vastenactie Broederlijk Delen kan
ons hierbij inspireren.

Mocht zo deze veertigdagentijd voor ieder van ons een gezegende tijd zijn...

Peter Dierckx



