
 

 

 
Zondag 28 januari 2024, gebedsweekend voor de eenheid van de christenen,  
Eerste lezing: Genesis 18,1-8 
Evangelielezing: Lucas 10,25-37 
 
 
Homilie 
 
Het is het laatste weekend van januari en de diensten en vieringen in onze kerken staan in 
het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Dit jaar bidden we 
zelfs in alle kerken van Turnhout en Oud-Turnhout met dezelfde teksten en rond dezelfde 
lezingen. En we zingen zo veel het kan dezelfde liederen.  
Waarvoor bidden we vandaag eigenlijk? Een paar jaar geleden klonk overal dat we op deze 
dag bidden opdat de christenen één zouden worden, want ze zijn zo verdeeld, er is zoveel 
scheiding tussen christenen. En in veel opzichten is dat waar. Maar dit is niet op de eerste 
plaats een dag van oecumenische activiteiten of congressen. Het is op de eerste plaats een 
dag van gebed. En dat heeft een reden, met name dat de eenheid van de christenen, en de 
verzoening van alle mensen op deze wereld, niet op de eerste plaats iets is wat wij 
realiseren, maar iets dat van God komt en in Hem (of Haar?) gestalte krijgt. Misschien is dé 
boodschap van deze dag wel dat wij en alle christenen niet één moeten worden, maar dat 
we ten diepste één zijn, dat God dit bewerkt, zoals Jezus het hem tweeduizend jaar geleden 
al vroeg. Het is een dag waarin wij biddend tot een dieper besef komen van een eenheid 
tussen ons die er is, omdat ze van God komt. Het is met die eenheid zoals met alles in ons 
geloof. Wij zijn het niet die ons christen-zijn realiseren, we ontvangen het. Ons geloof en 
onze eenheid in dat geloof zijn een geschenk. Ons handelen is meedrijven op een dynamiek 
die van God zelf komt. Het is niet onze verdienste, het is Gods werk in ons. 
Daarom zien we wonderen van eenheid ontstaan, zoals bij die christenen in Burkina Faso. 
Midden de schrijnende religieuze verdeeldheid in dat zo diep lijdende land, vonden mensen 
van de verschillende kerken de kracht om samen teksten te schrijven die nu christenen 
wereldwijd helpen om samen te bidden. Laten we vandaag vooral dankbaar zijn om de 
eenheid die God in ons bewerkt. Maarten Luther schreef al dat uit de blijdschap 
en dankbaarheid die uit ons geloof voortkomen, als vanzelf de goede werken volgen. Het zijn 
de werken der dankbaarheid. 
De tekst uit het Lucasevangelie die voor deze viering gekozen werd illustreert dat 
schitterend. De liefde voor de naaste die dit verhaal zo prachtig uitdrukt, vloeit voort uit de 
liefde tot God, het eerste gebod, én het is er de toetssteen van. Zonder liefde tot de naaste is 
al onze vroomheid ijdel, en waarschijnlijk zelfs niet authentiek. We kennen het verhaal 
allemaal, het kwam tot leven in de mooiste uitdrukkingen en ervaringen die onze christelijke 
tradities kenmerken, veel eeuwen lang al en wereldwijd. Telkens opnieuw werd dit verhaal 
ook uitgedrukt in nieuwe teksten, liederen en beelden. En toch in het in wezen een heel 
eenvoudig verhaal. Wat die Samaritaan doet is zelfs niet zo heroïsch of uitzonderlijk. Het is 
eigenlijk gewoon wat een fatsoenlijk mens in een dergelijke situatie hoort te doen. We zijn 
zelfs geschokt als we horen of lezen over situaties waarin mensen dit niet deden, waarin ze, 
zoals de priester en de leviet in het verhaal, gewoon aan een mens in nood voorbijgaan. Er 
zijn in alle christelijke tradities veel heroïscher voorbeelden van naastenliefde te vinden dan 
die barmhartige Samaritaan. Wat hij doet is haalbaar voor ieder van ons. 
Maar dat heeft ook iets heel moois. Wat wij doen hoeft niet altijd zo indrukwekkend of 
heroïsch te zijn. Authentieke naastenliefde komt ook tot uitdrukking in heel gewone 
menselijke goedheid, en die ligt binnen ons bereik, in ons dagelijks leven. “Het Rijk Gods is 
midden onder u”, lezen we in Lucas 17. Wat de Samaritaan doet is een prachtig voorbeeld 
van wat de filosoof Emmanuel Levinas in zin boek ‘altérité et transcendance (alteriteit en 
transcendentie)’ “de kleine goedheid” noemt. Tussen alle verwording van menselijke 



verhoudingen, zegt Levinas, is het enige wat levendig overeind blijft de kleine goedheid van 
het dagelijks leven. We zien er allemaal dagelijks heel eenvoudige voorbeelden van. Het is 
vaak een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden en juist daardoor 
eeuwig. Die kleine goedheid kruipt altijd weer overeind, in gewone mensen, zoals een 
platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze zal nooit de grote overwinning behalen, maar 
ook nooit overwonnen worden. 
In die kleine goedheid, het meest menselijke in de mens, die dagelijks binnen ons bereik ligt, 
kunnen wij christenen en alle mensen van goede wil echte verzoening vinden en onze diepe 
eenheid ontdekken.  
Als er één boodschap is die wij christenen samen aan de soms zo koude en harde wereld 
van vandaag kunnen brengen, dan is het dat een samenleving alleen menselijk kan zijn als 
er ruimte is voor barmhartigheid. De Samaritaan toonde zich een naaste omdat hij 
barmhartigheid betoonde, zegt de evangelietekst. En een wezenlijk voorbeeld van die 
barmhartigheid is zeker vandaag de gastvrijheid. We hoorden er zo’n mooi voorbeeld van in 
het verhaal uit Genesis van Abraham en die drie mannen die onverwachts opduiken aan de 
eik van Mamre. “Door de gastvrijheid hebben sommigen zonder het te weten engelen 
ontvangen”, zegt de Hebreeënbrief, een tekst die wellicht naar dit verhaal over Abraham 
verwijst.  
Laten wij God danken voor de eenheid die Hij in onze kerken bewerkt. We zijn allemaal 
christenen, dat is oneindig veel belangrijker dan alle verschillen die er tussen ons zijn. Laten 
we voor die eenheid ons hart openen. En laten we ons hart ook openen voor alle mensen, 
moge gastvrijheid en barmhartigheid al ons handelen kenmerken en tekenen. Want de 
verzoening tussen de mensen en volkeren van deze wereld, die vandaag meer dan ooit 
nodig is, kan vandaag beginnen in ons hart, als we God liefhebben en onze naaste als 
onszelf. Amen. 
 


