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lCIara van Assisi

Zondag 17 december 2023, derde zondag van de Advent b: ‘Laat van je horen’
Eerste lezing: Jesaja 61, 1-2a. 10-11
Evangelielezing: Johannes 1, 6-8. 19-28

Homilie

Deze zondag spreekt heel de liturgie van vreugde en blijdschap. De zondag heet dan ook
Gaudete. Dit is ook de zondag van de omhaling voor Welzijnszorg.

We proberen in deze homilie beide te verbinden.

Vandaag luisteren we naar twee Bijbelse figuren die ons ‘belangrijk’ nieuws te melden
hebben.

Tussen de boodschap van Jesaja in het Oude Verbond en Jezus in het Nieuwe verbond
vinden we de figuur van Johannes de Doper, een belangrijke adventsfiguur. Johannes is de
brugfiguur, hij is de laatste profeet van het Oude Verbond en hij is tegelijk de wegwijzer naar
de Messias die door Jesaja voorspeld werd, de sleutel tot het Nieuwe Verbond.

Eerst is er Jesaja, de grote profeet uit het oude testament.

“‘De Geest van God rust op mij want de Heer heeft mij gezalfd!” En dus mag ik goed nieuws
melden aan armen.

Zijn wij niet allen gedoopt en gevormd, en bij die gelegenheid gezalfd door de Heer? We zijn
dus medestanders van Jesaja. En ook wij hebben goed nieuws te melden. De Geest rust ook
op ons! Meer nog: we kunnen niet anders dan van ons laten horen. En wat is dat ‘goede
nieuws’ waartoe Jesaja en wij gezonden zijn? ‘Een blijde boodschap voor armen?!’

Is dat niet geweldig? Dat is de wereld op zijn kop. Armen zijn degenen in de marge, of juist
buiten de marge. Zij die altijd aan het kortste eind trekken, zij die altijd in de hoek zitten waar
de klappen vallen, de pechvogels, de zwarte schapen, de kinderen van de rekening. Zij die
‘nooit’ goed nieuws te horen krijgen! Eindelijk, er zal gerechtigheid komen ... ook voor jullie!
Dat is de boodschap. Hoop, vrijheid en toekomst.

En dan is er Johannes, de doper.

Hij is ook door God gezonden, ook hij heeft goed nieuws. “Midden onder u staat Hij die gij
niet kent!” Wij weten dat het over Christus gaat, de gezalfde. Hij komt zelf de gerechtigheid
brengen waarvan Jesaja spreekt, Hij is de Messias. Maar Hij staat ‘midden onder ons’. Het
zegt iets over het mysterie van Gods aanwezigheid. Met velen samen hebben we
gerechtigheid te brengen en Christus gaat met ons mee. Met velen samen hebben we onze
stem te verheffen en Christus gaat met ons mee. Schouder aan schouder staan we op tegen
armoede, tegen uitsluiting. En één van de schouders is die van Christus. De slogan van
Welzijnszorg onderstreept dit jaar deze gedachte.

Midden in de advent juichen en blij zijn, jubelen en danken.

Waarom die vreugde, waarom al dat gejubel, en waar komen ze vandaan?

Zo schitterend is het in onze dagen toch ook weer niet. Er is oorlog en geweld, armoede,
ziekte en psychische kwetsbaarheid. Kan zo’n vreugde nog wel in onze dagen? Of was in
de tijd van Jesaja en van Johannes de Doper alles zo rooskleurig? Had men toen geen
zorgen, geen vragen? Waren er toen misschien geen armen, geen verdrukten, geen
mensen die nergens welkom waren? Zijn al die teksten die we vandaag lezen wel
realistisch?

En wij? Zijn wij blij met Jezus en zijn komst? Advent is toch Hem verwachten. Wat is onze
rol? Misschien dat we een hedendaagse Jesaja kunnen zijn en ook een hedendaagse
Johannes.

Johannes weet dat zijn rol eerder bescheiden is. Hij weet dat enkel God redding brengt, hij
weet dat enkel God licht geeft in duistere tijden. Hij daarentegen geeft stem, hij roept, hij
getuigt. Dat is zijn rol.



Daar zouden we van kunnen leren. Geven wij stem aan de ‘stemlozen’? Kijken we op een
eerlijke manier naar de samenleving en leggen we de vinger op het onrecht? Door het werk
van Welzijnszorg worden we op weg geholpen. Klagen we het onrecht aan? Kunnen we ons
nog luidruchtig boos maken over de toenemende ongelijkheid, de schrijnende armoede?
Verheffen we onze stem tegen een woestijn van onverschilligheid?

De rol van Jesaja vervolgens, is wellicht iets minder bescheiden. Hij is wat uitbundiger,
vooral in het uitzingen van de vreugde. Zijn wij ook brengers van hoop?

Op de eerste plaats is contact, ontmoeting nodig. Zoeken we mensen in armoede op in onze
buurt, bv. in 't Antwoord (de Turnhoutse vereniging die strijdt tegen armoede en sociale
uitbuiting), bij de voedselbanken, in theaterwerkplaats ‘t Gevolg?... Geven we de boodschap
dat ze ‘erbij’ mogen horen, niet alleen gelaten worden en dat we samen met velen hun
rechtvaardige eisen kracht willen bijzetten ... zelfs als dat ten koste gaat van eigen gewin.
Verder valt op dat Jesaja ‘vreugde’ brengt en een boodschap van positiviteit.

Ook daar kunnen we van leren. Natuurlijk gaat het niet zo geweldig goed met onze
samenleving. Natuurlijk is verzet op zijn plaats, boosheid soms. Maar dat alles zou de diepe
vreugde niet mogen verstoren die ons telkens opnieuw voort stuwt om niet op te geven. In de
wetenschap dat gerechtigheid en vrede, liefde en leven uiteindelijk zullen winnen. Met
negativiteit verzieken we de samenleving en dat willen we niet. Daartoe zijn we niet gezalfd.
De verantwoordelijkheid van ‘de gezalfden’ is dus groot. Laat dus van je horen, en zet er met
vreugde en enthousiasme, samen met velen je schouders onder.

Welzijnszorg maakt deze oproep in de advent heel concreet. Ze ondersteunt ook
organisaties die hoop en vreugde brengen bij mensen die in armoede leven. Laten we hun
werk alle kansen geven. Uiteraard vraagt dit ook financiéle middelen. De collecte van
vandaag gaat integraal naar de werking van Welzijnszorg en de steun aan armoede-
organisaties.

Zo steunen we de stem die roept in de woestijn van hardnekkige onverschilligheid en
getuigen we net als Johannes van de BlijJde Boodschap door aan die mensen te zeggen:
God houdt ook van jou! Op die manier zou het derde lichtje op de adventskrans het lichtje
kunnen zijn dat ons uiteindelijk aanzet tot meer solidariteit met mensen in armoede
Welzijnszorg: zorg voor het welzijn van elkaar... We mogen en moeten het allemaal zelf een
beetje invullen. Waar, en hoe, en wat, en voor wie, wij iets kunnen doen. Een helpende
hand, een aanmoedigend gebaar, een troostvolle nabijheid: dat alles en nog veel meer is
welzijnszorg.

Dan kunnen we elkaar bemoedigen met woorden als: ‘Weest blij’ - Gaudete!

Dat is onze bestemming: Gods licht laten schijnen.

Hem laten schijnen in ons leven en ons leven met elkaar.

Ria Toelen



