
 

 

 
Zondag 10 december 2023, tweede zondag van de Advent B 
Eerste lezing: Jesaja 40,1-5.9-10 
Tweede lezing: 2 Petrus 3,8-14 
Evangelielezing: Marcus 1,1-8 
 
Homilie 
 
Lieve mensen, dit is een tijd van verlangen. Wij – en met ons vele mensen nog veel meer – 
verlangen naar vrede, naar rechtvaardigheid, naar een einde aan oorlog, geweld, misbruik 
en onderdrukking. In deze koude en donkere tijd van het jaar voelen we dat verlangen nog 
sterker dan anders. 
 
Giles Fraser, een Engelse dominee en filosoof, stelt dat de vrede waar in deze kersttijd 
zoveel over wordt gezongen en gesproken, een ‘kitscherige’ vrede is: de rust van een 
slapend kind, een vrolijke stemming, gezelligheid. Een stemming waarin we vooral niet willen 
denken aan oorlog en geweld. Maar dat is niet wat ze vandaag nodig hebben op die plaatsen 
waar mensen lijden onder conflicten. Echte vrede vereist een sterk engagement, dat begint 
met een bewustzijn van de afschuwelijke dingen die gaande zijn in de wereld. Net datgene 
waar de ‘kitschvrede’ ons van wil weghalen, omdat het niet aangenaam is. In die zin is wat 
wij hier vanavond samen doen authentieker Kerstmis vieren dan een gezellig samenzijn met 
familie, in een warme huiskamer bij lekker eten en cadeautjes. 
 
Voor christenen – zoals ikzelf – heet deze tijd van verwachten en verlangen ‘advent’. In de 
advent bereiden christenen zich voor op Kerstmis. Met Kerstmis ontvangen wij van God 
antwoord op ons verlangen. En dat is geen grote heerser of magische poppenkastspeler die 
‘alles oplost en vrede brengt’ maar een weerloos kind dat in armoede geboren wordt. Een 
kwetsbare baby in een stal, voor wie er geen plaats is in de herberg. Dat is voor christenen 
het antwoord van God op ons verlangen naar vrede. 
 
Wie is dan die kleine baby Jezus volgens christenen? Jezus is God zelf. God zelf is mens 
geworden. Dat is de kern van ons geloof. God houdt zoveel van ons dat hij ons leven wil 
delen. Hij wil niet ver van ons zijn. Hij heeft er zelf voor gekozen om onder de mensen te 
wonen, als mens, en niet een beetje of half-half, maar helemaal, in alle aspecten. Hij werd 
geboren in een kind, zo’n 2000 jaar geleden in Betlehem. Hij heeft pijn geleden, is vernederd 
geweest, en vermoord. Om dan weer op te staan uit de dood – want Hij blijft uiteindelijk God. 
Dat is geen klein detail maar de essentie van het christelijk geloof: God weet wat het is om te 
lijden, om te sterven, om verdriet en pijn te hebben. Hij heeft het zelf ervaren. Hij heeft het 
niet zomaar allemaal ‘opgelost’. 
 
Wat wil dat nu zeggen over die vrede, waar wij allemaal naar verlangen? Voor mij betekent 
dit dat vrede niet zal komen van machthebbers of politici, niet met grote woorden en veel 
omhaal. Maar van een nieuw begin, dat klein en broos is, als een baby. Kwetsbaar en altijd 
bedreigd, zo is vrede. En wij zijn allen geroepen om daarvoor te zorgen. Zolang wij niet 
allemaal voor onze kleine en kwetsbare medemensen zorgen en blijven zorgen, zal er van 
vrede geen sprake zijn. 
 
De Frans-joodse filosoof Emmanuel Lévinas sprak van een goddelijke vonk in elke mens, die 
hij de ‘kleine goedheid’ noemde. Deze alledaagse goedheid schuilt in kleine daden die 
gewone mensen voor elkaar doen: iemand helpen oversteken, iemand vergeven na een 
ruzie, je maaltijd delen met iemand die minder heeft. De kleine goedheid overstijgt elk 
religieus, politiek of ideologisch systeem. Ze is weerloos tegenover al het kwaad in de 



wereld. Ze kan er nooit tegen winnen, maar zal ook nooit overwonnen worden, zolang 
mensen zich laten raken door de kwetsbaarheid van een ander. Zoals een grassprietje dat 
platgetrapt wordt, maar zich weer opricht. Zoals een baby in een arme stal. Op die manier 
houdt de kleine goedheid de hoop levend op een betere samenleving, op vrede. En het is die 
hoop die christenen elk jaar met Kerstmis vieren. Maar deze komt niet ‘zomaar’, we moeten 
er actief aan meewerken, hoe klein ook. In dat opzicht is Kerstmis vieren in tijden van oorlog 
en geweld des te gepaster! Het gaat niet om een ‘kitschvrede’, waarbij we de oorlog even 
vergeten en ons goed voelen, maar om een actief engagement in donkere tijden. Vrede is 
enkel mogelijk, als wij in de  donkerste nachten, in ellende, miserie en pijn toch goed kunnen 
doen voor een ander. Of om af te 
sluiten met de woorden van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish: “Als je aan anderen 
ver weg denkt, denk dan aan jezelf, en zeg: ‘Was ik maar een kaars in het donker’.” 
 
Dorina Pagliaro 


