
 

 

 
Zondag 3 december 2023, Eerste zondag van de Advent B 
Eerste lezing: 1 Korintiërs 1, 3-9 
Evangelie: Marcus 13, 33-37 
Mensen willen gelukkig zijn 
 
Homilie 
 
Het is al lang geleden, ik was nog een jonge man, dat ik het boek las van de jezuïet Libert 
Vander Kerken met de onvergetelijke titel Mensen willen gelukkig zijn. Die titel is sindsdien in 
mijn hoofd blijven hangen, omdat ze zo goed weergeeft wat ons allen drijft, bij alles wat we 
doen.  
Maar hoe worden wij gelukkig? Zelfs wetenschappelijke studies tonen tegenwoordig op 
allerlei manieren aan dat mensen gelukkig worden door een fundamentele gerichtheid op 
wat zich buiten en boven hen bevindt. Het is blijkbaar onze roeping om goede mensen te 
worden, die niet alleen voor zichzelf leven, maar ook gericht zijn op anderen. De oude 
wijsheid van onze geloofstradities blijkt ook wetenschappelijk te kloppen. Als er onder de 
mensen liefde is voor elkaar, zijn ze veel gelukkiger. 
Met Kerstmis zal Jezus opnieuw geboren worden, zelfs als onze wereld er niet klaar voor is. 
“Ook als niemand naar hem vraagt, noch in zijn dag gelooft” zingen we in een bekend 
adventslied. Aan hem zal het niet liggen. Maar zal zijn komst ons veranderen? Zullen wij 
door zijn komst goede en liefdevolle mensen worden? Dat zal ook aan ons liggen. Wij 
moeten waakzaam zijn, zegt het evangelie van vandaag. Het Griekse werkwoord dat Marcus 
hier telkens weer gebruikt is grègoreo, dat ook kan vertaald worden als “de ogen 
openhouden”. Dit woord wordt door Marcus nog op één andere plaats gebruikt: in de scène 
op Gethsemane, waar de leerlingen gevraagd wordt wakker te blijven terwijl Jezus gaat 
bidden. En in de eerste brief aan de Tessalonicenzen gebruikt Paulus dit werkwoord in zijn 
oproep om ‘wakker te blijven’, ‘want wij zijn kinderen van het licht, kinderen van de dag’. 
Ook het zaad van Gods Woord kan alleen werkzaam worden in grond die er klaar voor is. 
Wat Hij minstens in ons hart moet vinden, is het eerlijke verlangen om goede mensen te 
worden, ondanks al ons falen en tekortschieten. We zijn niet voor onszelf alleen geboren. 
Gelukkig zijn heeft alles te maken met liefde en openheid voor de andere, voor God en voor 
de mensen. Dat weten we vandaag beter dan ooit. Maar verandert die wetenschap ons? 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. Advent is herbeginnen, is alle ontgoocheling en 
kwaadheid laten wegvloeien uit ons hart. “Schep in mij een zuiver hart, mijn God”, zegt de 
psalm. Laat mij een goede mens worden. Advent is een tijd om vergeving te vragen voor wat 
we niet goed gedaan hebben en om te herbeginnen. Het is ophouden het geluk te willen 
grijpen of te veroveren, en leren het te krijgen. Want alles is genade. Wat echt belangrijk is, 
krijgen we. Die genade is u gegeven, schrijft Paulus aan de christenen van Korinthe, want u 
ziet vol verwachting uit naar onze Heer Jezus Christus.  
Volgens de christelijke traditie is genade niet iets dat we verdienen. Genade is geen 
beloning, het is niet iets wat ons toekomt. Dat Jezus’ komst met Kerstmis voor ons genade 
is, betekent dat het een vrij en liefdevol geschenk van God is. Advent is hopen op die 
genade. Het is uitzien naar Gods zegen en, zonder grote woorden, leren leven zoals God het 
wil. Gods Advent beleven, voor zijn komst openstaan, is stap voor stap gelukkig worden. Ik 
wens het ieder van ons toe, van ganser harte. Amen. 
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