
 

 

 
Zondag 12 november 2023, 32ste zondag door het jaar A  
Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16 
Evangelielezing: Mattheüs 25, 1-13 
 
Homilie 
 
“De mens moet er niet op uit zijn dat hij in de hemel zal komen, maar dat de hemel in hem 
komt. Wie de hemel niet in zichzelf draagt, zoekt haar tevergeefs in het heelal.” Het is een 
bekend citaat van de Duitse schrijver Otto Ludwig. Misschien is dat wel de diepe betekenis 
van het beeld dat Jezus gebruikt in het evangelie van vandaag: om de bruidegom tegemoet 
te kunnen gaan, om Hem te zien, moet er nog olie overblijven in de lamp van ons hart. Wij 
allemaal hebben van God die olie meegekregen, wij herinneren ons allemaal de dagen 
waarop het licht van ons geloof en onze liefde flakkerde en danste. Maar als we eerlijk zijn, 
weten we ook allemaal dat dit licht vaak verflauwt en soms nog nauwelijks smeult. Dan komt 
het erop aan om dat vlammetje terug te doen oplaaien in ons hart. Want wie de hemel niet in 
zichzelf draagt, zoekt haar tevergeefs ver van zichzelf. De olie voor het vlammetje van die 
hemel in ons hart kunnen we vinden in de bezieling van andere mensen die ons raakt, maar 
ook in onze stille gebeden en soms in kleine offers zonder woorden. Zo kunnen we 
waakzaam zijn, en zorgen dat dit vlammetje kan blijven branden. 
Dat is echt geen loodzware of aartsmoeilijke opgave. God vraagt van ons niets dat onze 
krachten te boven gaat, integendeel. Hij is altijd dicht bij ons met zijn oeverloze genade. Dat 
wordt heel mooi beschreven in de eerste lezing van vandaag, uit het boek Wijsheid. In dat 
prachtige boek uit het Oude Testament wordt de Wijsheid gelijkgesteld met God zelf, het is 
één van de vele teksten uit het Oude Testament waarin God daarom “zij” en “haar” genoemd 
wordt. Gods moederlijke nabijheid wordt zo mooi uitgedrukt als de tekst zegt dat de Wijsheid 
gezien wordt door wie haar liefhebben en gevonden wordt door wie haar zoeken. Nog voor 
wij mensen haar begeren, heeft zij zich al bekend gemaakt.  
Inderdaad, goede mensen, wij moeten de hemel niet zoeken, God zoekt ons, God verlangt 
vurig om bij ons te zijn, bij jou en bij mij. De Advent nadert, dan zullen we opnieuw ten volle 
mogen beseffen dat God zelf in de schoot van een vrouw kwam en mens werd, net om heel 
dicht bij ons te kunnen zijn. Wij moeten ons niet uitsloven om de hemelse Wijsheid te vinden, 
ze zit voor onze deur, zegt de Bijbeltekst. Maar wij moeten die deur wel openen en open 
houden, we moeten waakzaam zijn. Genadig zoekt die Wijsheid ons en toont zich aan ons, 
niet in onbereikbare verten maar op de gewone wegen van ons leven. Laten wij onze lampen  
brandend houden als God ons tegemoet komt. Amen. 
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