[ ™

lCIara van Assisi

Woensdag 1 november 2023, Allerheiligen
Eerste lezing: Apokalyps 7: 2-4.9-14
Evangelie: volgens Matteus 5: 1-12a

Homilie

De feestdag van Allerheiligen vandaag en morgen met Allerzielen het jaarlijks bijzonder
herdenken van de overledenen: het zijn beide belangrijke dagen in de liturgische kalender
van onze kerk en beide hebben oude papieren. Sinds de 9% eeuw wordt Allerheiligen
gevierd op 1 november en het is een feest van dankbaarheid waarbij de ogen gericht staan
op ‘de heiligen ons voorgegaan...” — zowel de bekende heiligen van wie er velen ook
‘patroonheilige’ zijn (die van mij is St. Jan Berchmans) als de ontelbare onbekende heiligen
die naar de overtuiging van de kerk voor eeuwig bij God verblijven en daar ten volle gelukkig
zijn.

Allerzielen wordt gevierd vanaf ongeveer het midden van de 11% eeuw. De gedachte achter
deze bijzondere dag was het theologische idee dat de ziel van wie gestorven is, veelal niet
direct naar de hemel gaat maar eerst een soort van ‘tussentijd’ moet doormaken — jawel, dat
heette ‘vagevuur’. Het werd gezien als een tussentijd waarin wat er nog van zonden
overgebleven was op hun ziel, kon worden weggewassen. Het was dus een dag waarop de
nabestaanden vol vertrouwen konden bidden tot God om die tussentijd zo kort mogelijk te
maken en de ziel van hun geliefde overledene tot de hemel toe te laten. Het kan ook een
mooie uitdrukking zijn van de geloofsovertuiging dat wij christenen een ‘gemeenschap zijn
van levenden en doden’, van de omvangende samenhang tussen het leven zoals wij dat
kennen en het leven vanuit de belofte in de verrijzenis. Dat verklaart ook het gebruik om op
Allerzielen naar het kerkhof te gaan. ‘Kerkhof’: oorspronkelijk de ruimte omheen de kerk die
precies uitdrukking gaf aan die gemeenschap van de levenden en de doden. We gebruiken
die dag om het graf van geliefde overledenen op te knappen en eventueel te versieren; bij
ons met de zo bekende witte chrysanten en de rode kaarsen die als het goed is ook bij weer-
en-wind blijven branden.

In de lezingen van vandaag kunnen we enkele aanknopingspunten vinden voor het feest van
Allerheiligen. De eerste lezing uit het Boek der Apocalyps — letterlijk een onthulling en in dit
laatste boek van het Nieuwe Testament gaat het over het einde van de wereld en de komst
van de nieuwe en eeuwige stad van God — geeft ons één van de vele scénes die met grote
beelden en viammende woorden worden weergegeven. Het begint met de engel die het
zegel van de levende God draagt en andere engelen de opdracht geeft om geen verdere
schade toe te brengen want er staat iets groots te gebeuren: “de dienstknechten van onze
God zullen met het zegel op hun voorhoofd getekend worden”. Dan volgt dat fameuze getal:
144.000 ontvangen het teken en het is niet moeilijk om dat te verbinden met ‘heiligen’ — zij
Zijn op een bijzondere manier op God betrokken en hebben of ontvangen dus een soort van
merkteken. Maar let op: wie dit leest — en helaas gebeurt het al te dikwijls — als een exact
getal begrijpt er niets van: de 144.000 zijn geen getal maar een beeld van eindeloze omvang
— ontelbare velen zijn geroepen tot heiligheid en ontelbaar velen geven gehoor aan deze
roeping. Dat blijkt meteen uit het vervolg van de lezing: “daarna zag ik een grote menigte
[gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand], die niemand tellen kon, uit alle
rassen en stammen en volken en talen” — het zijn allen die verlossing gevonden hebben en
het beeld daarvoor is dat zij hun gewaden wit gewassen hebben in het bloed van het lam.
Juist — dat ‘gaat dus niet’ en precies daarom valt ook dit alleen te begrijpen als beeldspraak:
de dood en de verrijzenis van Christus is onze hoop en vertrouwen op een leven bij God, het
leven dat we vieren op Allerzielen. Tot zover over de eerste lezing.

De lezing uit MattheUs is zo’n tekst die het risico loopt om ‘oor in - oor uit’ te gaan: de
‘zaligsprekingen’ zijn zo bekend dat we de ‘onthulling’ ervan uit het oog kunnen verliezen.



Maar het eerste deel van ‘de Bergrede’ is behoorlijk radicaal en ik wil suggereren om
vandaag de rest van hoofdstuk 5 waarvan dit het begin is thuis ook te lezen, en als u bezig
bent meteen de hele Bergrede: hoofdstukken 5, 6 en 7 — dan ontdekt u ook de prachtige
centrale plaats van ‘het gebed des Heren’. Radicaal zegde ik — jawel: het gaat over de armen
van geest — niet de van eigendunk vervulde narcisten; het gaat over de treurenden — niet de
patsers; het gaat over de zachtmoedigen — niet de doordrammers; het gaat over wie hongert
en dorst naar gerechtigheid — niet over het ‘recht’ van de sterkste; het gaat over de
barmhartigen — niet de genadelozen; het gaat over de zuiveren van hart — niet de schijn-
heiligen; het gaat over wie vrede brengt — niet wie haat zaait; het gaat over wie vervolgd
wordt om de gerechtigheid — opnieuw niét om het recht van de sterkste; het gaat om wie
beschimpt, vervolgd en gelasterd wordt omwille van Jezus — niet wie zichzelf op een ‘troon’
zet. En het laatste vers vat de eerdere beloften samen: “Verheugt u en juicht, want groot is
uw loon in de hemel”.

En net zoals in de eerste lezing kunnen we hier de verbinding zien met ‘heiligen’: we
herkennen hen als arm en zuiver van geest, mensen die mede-treuren, zachtmoedig en
barmhartig zijn, als vrede-brengers... en we ‘spreken hen zalig en heilig’. Spontaan denk ik
aan aartsbisschop Oscar Romero die opkwam voor de armen en de onderdrukten van zijn
land El Salvador en tegenover het recht van de sterkste de evangelische boodschap van
gerechtigheid en vrede stelde — tot hij in maart 1980 vermoord werd tijdens het vieren van de
eucharistie. In oktober 2018 verklaarde paus Franciscus hem ‘heilig’ maar toen ik Oscar
Romero 6 weken voor zijn dood in Leuven hoorde spreken, wist ik al: hij is de
zaligsprekingen in woord en daad, op leven en dood. En met de ‘heiligverklaring’ is Romero
meer dan ooit te midden van ons in de gemeenschap van de levenden en de doden.

Mag ik ons allen een zalig Allerheiligen en een dankbaar Allerzielen toewensen. Amen.

Jan Jans



