
 

 

 
Zondag 22 oktober 2003, 29ste zondag door het jaar A 
Missiezondag 
Evangelielezing: Lucas 24,13-35  
 
Homilie 
 
Het verhaal van de Emmaüsgangers is al lang één van mijn lievelingsverhalen uit het 
Nieuwe Testament en ik was blij dat ik over dit verhaal bij de voorbereiding van deze homilie 
opnieuw heb mogen nadenken. Het kwam voor mij op het juiste moment. 
Twee mensen onderweg, Kleopas en zijn naamloze vriend – hij vertegenwoordigt ieder van 
ons. Ontgoocheld en verbitterd zijn zij. Hun idealen kapot geslagen. De dood van hun held 
was een streep door hun rekening. Met de dood van hun meester was het avontuur van 
Jezus ten einde. Alles waarvan ze gedroomd hadden: het is een grote desillusie. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers beschrijft ieder van ons die geconfronteerd wordt met 
twijfels en ontmoedigingen. Wanneer ons geloof op de proef wordt gesteld door 
onrechtvaardigheden, oorlogen, onbegrip of structurele onverschilligheid voor onze ellende, 
allerlei vormen van misbruik, dan wordt de verleiding om te breken met de Kerk groter. Soms 
storten we in en denken we dat alles voorbij is. 
Dit is zo waar, tenminste al zeker voor mij. Hoe zeer heb ik dit zelf niet de afgelopen periode 
ervaren. De serie ‘Godvergeten’ en alle discussies hieromtrent hebben ook bij mij heel wat 
emoties en vragen teweeggebracht. Mijn geloof werd en wordt serieus op de proef gesteld 
door wat er in de Belgische kerk, maar ook elders, gebeurt. 
De vraag aan bisschop Bonny tijdens de speciale uitzending van De Afspraak een paar 
weken geleden, nl. ‘is dat een instituut waarvan u deel wil blijven uitmaken?’ is ook een 
pertinente vraag voor mij. Wil ik mij nog voor deze kerk engageren? M.a.w. ik ben een 
christen die, zoals waarschijnlijk vele anderen – misschien ook u – worstelt met een aantal 
moeilijke vragen… 
In zijn meditatie over het verhaal van de Emmaüsgangers bij deze missiezondag benadrukt 
paus Franciscus: ‘de verrezen Heer is dicht bij zijn missionaire leerlingen en Hij loopt met 
hen mee, vooral wanneer ze zich verloren voelen, ontmoedigd, bang voor de 
ongerechtigheid die hen omringt en wil verstikken’. Een bemoedigende maar geen evidente 
boodschap… En toch… 
Mijn lievelingsverhaal over de Emmaüsgangers helpt mij juist om met mijn worsteling, met 
mijn vragen, om te gaan. Toen ik het opnieuw las zag ik uiteraard twee leerlingen verward en 
ontzet – ik was één van hen – maar ik zag ook dat hun ontmoeting met Christus in het woord 
en in het breken van het brood in hen het enthousiaste verlangen aanwakkerde om opnieuw 
op weg te gaan. 
Het is deze boodschap die ook mij kracht en moed geeft. Een paar weken geleden verwees 
Dirk in zijn homilie al naar Dietrich Bonhoeffer. Ik wil dit vandaag opnieuw doen. Vanuit de 
gevangenis in Nazi-Duitsland schijft hij het volgende in een brief: “Onze kerk, die deze jaren 
alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een doel was op zich, is niet in staat het 
verzoenende en verlossende woord te brengen aan de wereld en de mensen. Daarom 
moeten de oude woorden wel hun kracht verliezen en verstommen. Ons christenzijn zal in 
deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen het goede doen.” 
Een mooie boodschap: bidden en onder de mensen het goede doen. M.a.w. op weg gaan. 
En op de weg van het leven, hoe bochtig die ook kan zijn, wandelt de verrezen Heer met ons 
mee. Hij openbaart zich aan ons en doet vreugde en hoop in ons groeien. 
Het is deze boodschap die mij doet zeggen: Ja, ik wil zeker nog behoren tot de kerk, tot de 
kerk als geloofsgemeenschap, een kerk waar ook zoveel moois gebeurt door de lokale kerk. 
En graag wil ik vanuit de lokale kerk, vanuit onze pastorale eenheid Clara van Assisi, vanuit 
onze gemeenschap van de Pinsterkerk, mijn steentje bijdragen om opnieuw op weg gaan, 



mij verder blijven engageren, verlicht door deze ontmoeting met Jezus. Het is deze 
boodschap die ik ook graag met u wil delen. 
Onze wereld heeft, zoals paus Franciscus zegt, behoefte aan mannen en vrouwen vol 
innerlijke vreugde, die, wat er ook gebeurt – niet elke dag van ons leven is immers kalm en 
onbewolkt – getuigen van het feit dat Jezus leeft en dat Hij met ons meeloopt zonder dat we 
dit altijd beseffen. Het is Jezus die de wegen van verdriet, ontmoediging en wanhoop kan 
veranderen in wegen van leven, hoop en delen. 
Laten wij dus allen opnieuw op weg gaan met een brandend hart, met open ogen. Laten wij 
op weg gaan om onder mensen het goede te doen, om het hart van anderen te raken met 
het woord van God, om iedereen uit te nodigen om samen te wandelen op de weg van vrede 
en verlossing die God in Christus aan de hele mensheid heeft geschonken. 
Door deze ontmoeting veranderde de teleurstelling van de Emmaüsgangers in vreugde om 
Jezus te gaan verkondigen. Mensen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken 
wereld nodig heeft. Deel je vreugde. Ik wil het alvast proberen te doen. Amen. 
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