[ ™

lCIara van Assisi

Zondag 24 september 2003, Werelddag van de Migrant en de Vluchteling
Evangelielezing: Mattheus 20,1-16a

Homilie

Vandaag vindt de 109ste Werelddag van de Migrant en de Vluchteling plaats.

Paus Franciscus koos dit jaar als thema voor deze dag ‘vrij kiezen om te blijven of te
migreren’.

In zijn boodschap wil onze paus in de eerste plaats het recht benadrukken om niet te hoeven
migreren. Migratie moet een vrije keuze zijn. Helaas is het dat vandaag vaak niet. Wie
gebukt gaat onder oorlog, geweld of mislukte oogsten door de klimaatopwarming; wie
zichzelf en zijn of haar familie niet veilig en gezond kan laten opgroeien, heeft de keuze niet
om te blijven. Die vertrekt uit noodzaak.

Nochtans is het een basisrecht om te kunnen blijven op de plaats die je ‘thuis’ is. Het is
immers het recht op een waardig menselijk leven dat hieraan ten grondslag ligt. Het is het
recht om te delen in het algemeen menselijk welzijn, aldus onze paus. Indien er van waardig
menselijk leven geen sprake is, is migratie geen vrije keuze. Dit waardig menselijk leven voor
iedere persoon, is Gods wil.

Onze paus benadrukt hierbij de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om
dit waardig leven voor elke mens te garanderen. Soms denken wij dat elk land, of elk volk
‘Zijn eigen problemen moet oplossen’. Dat wij hiermee niets te maken hebben.

In een geglobaliseerde wereld zoals die van vandaag is dat een illusie.

Kinderen in Oost-Congo graven in gevaarlijke omstandigheden ertsen uit mijnschachten die
in onze laptops en smartphones zitten.

Afrikaanse migranten wonen in Zuid-Spanje onder stokken en plastic zeilen, terwijl ze
groenten en fruit plukken voor onze supermarkt.

En banken investeren ons spaargeld in wapens of Israélische nederzettingen in bezette
Palestijnse gebieden.

Of we nu willen of niet, we zijn onlosmakelijk deel van een globaal systeem dat ont-
menselijkt.

Maar ook los van deze concrete actuele voorbeelden, dragen wij als mens, als schepsel van
God, steeds de verantwoordelijkheid voor onze broeders en zusters. Voor al onze
medemensen.

Het evangelie van de dagloners in de wijngaard geeft een goed voorbeeld van hoe onze
wegen niet Gods wegen zijn. De werkers van het eerste uur vinden dat ze meer loon zouden
moeten krijgen dan wie minder lang in de wijngaard werkte. In hun ogen wordt er van hun
rechtmatig loon een deel afgehouden, om dat aan de laatste werkers te geven. Spontaan
hebben wij begrip voor deze zeer

menselijke visie. We voelen ons zelf soms ook bedreigd door ‘vreemdelingen’ die ‘onze’
welvaart zouden komen ‘stelen’. Net zoals de werkers van het eerste uur zich bedreigd
voelen door die van het laatste uur, die ‘hun’ loon komen stelen. We gaan er dan vanuit dat
we recht hebben op dat ‘extra loon’, op onze levensstandaard, op ons comfort, louter door
het feit dat we hier geboren zijn.

Maar was het de vrije keuze van de werkers van het laatste uur, om pas zo laat in de
wijngaard te komen werken? |Is het onze vrije keuze om in Belgié te leven, met een loon dat
honderdmaal hoger ligt dan dat van een Bengaalse kledingarbeidster? Is het de vrije keuze
van die kledingarbeidster om in Bangladesh te wonen?

De Heer van de wijngaard zegt: ‘Neem wat je toekomt en ga.” We kunnen ons terecht de
vraag stellen: wat komt ons toe? Hebben wij recht op onze levensstandaard, omdat we hier
leven? Nemen wij meer dan ons toekomt? Zou het zo onredelijk zijn om hiervan een deel af
te staan aan wie elders leeft, ook als dat betekent dat wij moeten inboeten aan welvaart en



comfort? De Heer van de wijngaard zegt immers: ‘Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als
aan jou.’ Hetzelfde, namelijk een waardig menselijk leven. Zolang niet elke mens dat heeft,
kunnen wij dan méér eisen? En als God dat wil voor iedere mens, een waardig menselijk
leven, zijn we dan, zoals de werkers van het eerste uur, ook jaloers omdat Hij goed is?
Onze Paus herinnert ons aan de situatie van de eerste kerkgemeenschap, zoals die in de
Handelingen wordt omschreven:

‘Allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen in gemeenschappelijk bezit, zij
verkochten hun bezittingen en goederen en verdeelden de opbrengst onder allen, wie
behoefte had.’

De paus voegt toe: ‘Het ideaal van de eerste christelijke gemeenschap lijkt zo ver verwijderd
van de realiteit van vandaag! Om van migratie een echt vrije keuze te maken, moeten we
ernaar streven om iedereen een eerlijk deel van het algemeen welzijn, respect voor
fundamentele rechten en toegang tot integrale menselijke ontwikkeling te verzekeren.
Alleen zo kunnen wij ieder de mogelijkheid op een waardig en bevredigend leven bieden.
Graag wil ik afronden met een treffende getuigenis van Farhad, een 16-jarige afghaanse
vluchteling.

Hij zegt: ‘In de klas noemde iemand Afghanen terroristen.

Maar als ik een terrorist was, zou ik hier niet zijn.

Dan had ik helemaal niet hoeven viuchten.

Heb respect voor viuchtelingen, luister naar hun verhaal, toon hen de weg.

Help hen met studies en durf voor hen op te komen in plaats van hen denigrerend te
bekijken.

Naar jullie luister de politiek misschien wel.

Help ons met het verwerken van onze geschiedenis en onze trauma’s en sta mee op tegen
racisme.

We zijn allemaal mensen... Ik wil een mens zijn, geen vluchteling.

Ik ben nog jong, maar ik wil iets doen.

Als je vecht voor menselijkheid maakt het niet uit hoe oud je bent, wie je bent of van welk
land je komt.

lemand zei me onlangs dat ik mijn droom levend moet houden.

Maar ik houd mijn droom niet levend, de droom houdt mij levend.’

Laat ons samen met die woorden en in die geest dit weekend heel bewust
vluchtelingenweekend samen vieren.

Amen!



