
 

 

 
10 september 2003, drieëntwintigste zondag door het jaar A 
Eerste lezing: Romeinen 13,8-10 
Evangelielezing: Mattheus 18,15-20 
 
Homilie 
 
“Liefde vervult de hele wet”, schrijft Paulus aan de Romeinen, en “Wie zijn naaste bemint, 
heeft de wet vervuld”. Een opvallende uitspraak, die een zeer krachtige formulering vond in 
de bekende woorden van Augustinus: “Bemin en doe dan wat je wil”, in het Latijn “Dilige et 
quod vis fac”. Wanneer we de hele context lezen waarin dit citaat van Augustinus voorkomt, 
wordt het nog sterker: “Bemin en doe dan wat je wil: wil je zwijgen, zwijg uit liefde; wil je 
schreeuwen, schreeuw uit liefde; wil je corrigeren, doe het uit liefde; wil je vergeven, vergeef 
uit liefde. Draag de bron van liefde in je hart, want uit liefde kan alleen het goede 
voortkomen.” Het valt op dat Augustinus hierbij voor “beminnen” niet het bekende werkwoord 
“amare” gebruikt, maar wel “diligere”. Dat werkwoord verwijst niet zozeer naar een emotie, 
maar naar de keuze om de naaste te beminnen en in het bijzonder naar waardering van de 
medemens, naar achtingen respect. Die levenshouding moet volgens Augustinus de bron of 
de wortel zijn van alles wat wij doen: ons zijgen en ons spreken, ons vergeven en ons 
terechtwijzen. Hij heeft de woorden van Paulus zeer goed begrepen, denk ik, want als die 
liefde de bron is van alles wat wij doen, zullen we inderdaad in niets daarvan de naaste 
kwaad berokkenen.  
Die houding straalt ook door in wat Jezus in het evangelie van vandaag zijn leerlingen vraagt 
wanneer iemand van hen iets verkeerd deed, als hij “gezondigd heeft”. Jezus vraagt geduld 
en discretie in die terechtwijzing: eerst onder vier ogen, dan met enkele anderen, dan door 
de kerk. Nooit op de markt dus, en nooit achter zijn of haar rug. Want onze fundamentele 
doelstelling moet het herstel zijn van eensgezindheid en van verbondenheid. En dat niet 
zomaar omdat het leuk of gezellig is om eensgezind te zijn, maar omdat die onderlinge 
verbondenheid een absolute voorwaarde is om ons tot God te kunnen richten. “Waar er twee 
of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden”. Er is voor het christendom 
geen andere weg naar God dan de onderlinge liefde. Zelfs in het meest intieme gebed van 
de meest afgezonderde christelijke kluizenaar is permanent de liefde en de zorg voor de 
medemens aanwezig. God is onze Vader, nooit alleen de mijne, zelfs niet in mijn meest 
persoonlijke relatie met Hem/Haar. Zeker daar niet.  
Want wij creëren die echte liefde niet, ze is niet ons maaksel. De Tsjechische priester Tomas 
Halik gaf een van zijn boeken de titel “Ik wil dat jij bent”. God wil dat wij er zijn, dat wij leven. 
Waar God liefde geeft, daar gaat de mens God liefhebben, en in een beweging  ook de 
mensen om zich heen. Die liefde is veel meer dan een emotie. Het tegenovergestelde van 
die liefde is geen haat, maar egoïsme. Bij alles wat je doet, zegt Augustinus, is het belangrijk 
om lief te hebben: je werk, je activiteiten, de mensen om je heen, de wereld. Liefde is de 
bron van het goede, omdat God liefde is. Vanuit die bron mag je doen wat je wil. Het zal altijd 
goed zijn.  
Dirk Godecharle 
 


