
 

 

 
3 september 2003, tweeëntwintigste zondag door het jaar A 
Evangelielezing: Mattheus 16,21-27 
 
Homilie 
 
De evangelielezing van vandaag vormt eigenlijk een eenheid met die van vorige zondag. 
Misschien herinnert u zich nog dat centraal de vraag van Jezus stond: ‘Wie zeggen de 
mensen dat ik ben?’ Petrus sprak namens de groep zijn geloof uit: ‘U bent de Messias, de 
Zoon van de levende God.’ Dat uitgerekend hij dat deed, was geen toeval. Blijkbaar had 
Petrus al heel vlug een belangrijke rol in de kerk. Men vermoedt dat hij het was die in Galilea 
terug de leerlingen samenbracht na de dood van Jezus, iets dat waarschijnlijk enkele 
vrouwen ook deden in Jeruzalem. Het ene moment verdedigde hij Jezus met zijn zwaard en 
het andere moment verloochende hij Hem.  
Vorige zondag deed hij een uitspraak over Jezus waarbij Mattheüs Jezus doet opmerken dat 
je zoiets niet uit jezelf kan weten, maar dat het je geopenbaard moet worden.  
Maar vandaag spreekt diezelfde Jezus hem tegen: ‘Ga weg, satan, want je laat je leiden 
door menselijke overwegingen.’ Dat is geen compliment voor Petrus en toch werd die man 
de steenrots waarop de wereldkerk werd gebouwd.  
Jezus voorspelt hier voor het eerst dat Hij de confrontatie met de machthebbers van 
Jeruzalem niet uit de weg zal gaan. En Hij voegt eraan toe dat zelfverloochening en zijn kruis 
opnemen ook tot het wezen van leerling-zijn zal behoren. Dat zijn zware woorden en een 
pijnlijke opdracht. Op die manier valt het contrast nog duidelijker op tussen Petrus als de 
geïnspireerde leerling en de gewoon menselijke Petrus, die van Jezus een flinke uitbrander 
krijgt. 
Jezus was blijkbaar tot de vaststelling gekomen dat Hij naar de kern van zijn godsdienst 
moest gaan Voor Jezus was God een liefdevolle Abba, helemaal betrokken op het lijden en 
onrecht dat mensen wordt aangedaan of overvalt. Vandaar dat God op de eerste plaats 
herkenbaar en ervaarbaar is in het gelaat van mensen. God woont in het centrum van elke 
mens. Vanuit dat centrum borrelt je inspiratie, je bezieling op. Wie leerling van die Jezus wil 
zijn, moet in zijn voetspoor stappen, zijn kruis opnemen en zichzelf verloochenen en Jezus 
volgen. 
Jezus volgen.  Dat kan op twee manieren. 
Passief als het aanvaarden dat ons leven zijn eigen kruis, zijn eigen moeilijkheden heeft 
waaraan we niet kunnen ontkomen. Erkennen dat God niet de tovenaar is die lijden zomaar 
kan wegnemen. Wel dat Hij aanwezig is met heel zijn liefde in het proces dat mensen in 
nood doormaken.  
Maar er is ook nog een actieve invulling en daarvan geeft Jezus ons een bijzonder 
voorbeeld. Je kruis opnemen heeft dan te maken met de bewuste keuzes die je maakt. 
Jezus kiest voor een God, die aan de kant van de armen staat. Hij kiest voor een Gods-
dienst die niemand wil uitsluiten, die mensen niet beschuldigt, die vertrekt vanuit een diep 
vertrouwen in de goede wil van mensen en de onvoorwaardelijke liefde van God.  
En dus krijgen wij ook de vraag welke keuzes wij maken: maatschappelijk, religieus, ethisch, 
persoonlijk. Keuzes durven maken, die niet voor de hand liggen, die ons leven soms 
bemoeilijken. Keuzes maken waardoor we scheef bekeken worden, waardoor er over ons 
gepraat of zelfs geroddeld wordt.  
Voorbeelden genoeg. 

 Vrijwilliger zijn is niet meer van de tijd. Wie doet nu nog iets gratis? 

 Alle dagen op bezoek gaan bij een man of vrouw met dementie die misschien amper 
nog weet dat je op bezoek kwam. 



 Financiële steun geven voor Welzijnszorg, Broederlijk Delen, of welke andere 
organisatie nog. Wie kan garanderen dat het geld goed besteed wordt? 

 Kiezen voor je gezin in plaats van voor een carrière 

 Kiezen voor een misschien minder goed betaalde job in het onderwijs, de zorg, de 
horeca …waar je niet onmiddellijk een bedrijfswagen krijgt. 

 Kiezen om leider te worden in een jeugdbeweging of kiezen voor een weekend- of 
vakantiejob …. 

 Kiezen voor lokale producten en fairtrade producten 

 Kiezen voor de fiets in plaats van de auto of voor de autoreis in plaats van de 
vliegtuigreis 

 Kiezen voor een katholieke school  

 Kiezen voor doopsel, eerste communie of vormsel …  
Pas als we de keuzes maken vanuit ons geloof en ons hart, gaan we van binnenuit ervaren 
wat het betekent leerling van Jezus zijn. Dan hebben woorden als zelfverloochening en je 
kruis dragen géén negatieve bijklank maar krijgen ze voor ieder van ons een persoonlijke 
invulling. 
Of zoals Maarten Luther King ooit zei: Het is altijd het juiste moment om de juiste dingen te 
doen. 
 

Ria Toelen 

 


