
 

 

 
20 augustus 2003, twintigste zondag door het jaar A 
Eerste lezing: Jesaja 56, 1.6-7 
Evangelielezing: Mattheus 15, 21-28 
 
Homilie 
 
Mens zijn is onvermijdelijk groeien, evolueren, veranderen. Dat geldt 
voor elke mens, in het verleden en vandaag. Het geldt ook voor Jezus 
van Nazareth. Dat is gewoon een consequentie van wat we zo vaak 
belijden: dat in die Jezus onze God mens geworden is. En toch lijkt 
het vaak moeilijk om ons dat echt te realiseren. Vaak lijken christenen 
te denken dat Jezus vooral een volmaakte God was, die op deze aarde 
rondliep in de gedaante van een mens. Maar dat klopt niet, reeds in de 
vijfde eeuw heeft de kerk op het concilie van Chalcedon dit docetisme 
veroordeeld als een ketterij, de leer dat Jezus alleen maar leek op een 
mens. De evangelies benadrukken telkens weer dat Jezus een echte 
mens was, zoals jij en ik. Alle gevoelens van het menselijk hart 
leefden ook bij hem. Hij kon juichen van vreugde, maar ook heel 
eenzaam zijn. Hij kon intens van mensen houden, maar soms werd hij 
ook heel kwaad. Hij kon diep bewogen zijn door medelijden, en op 
sommige dagen was hij bang of had hij heel veel verdriet. 
Bij uitstek in het evangelie van vandaag zien we een heel menselijke 
Jezus. Hij is met zijn leerlingen naar het gebied van Tyrus en Sidon 
gegaan. Dat is ver van waar hij gewoonlijk rondtrok, dat was zelfs niet 
meer in zijn eigen land. Het is in het land dat wij vandaag Libanon 
noemen. Maar ook daar richt Jezus zich met zijn boodschap tot de 
Israëlieten, tot de mensen van zijn eigen volk. Maar over zo iemand 
als Jezus wordt natuurlijk verteld. Al gauw gaan allerlei verhalen rond 
over hem, vooral dat hij met zijn wonderen zieken kan genezen.  
En dan gebeurt het. Een vrouw uit dat land, geen Joodse vrouw maar 
een Kananeese, roept naar hem. “Help mij” zegt ze, “Heb medelijden 
met mij. Mijn dochter is verschrikkelijk ziek.” Jezus weet echt niet 
wat hij moet doen. Hij kwam toch voor zijn volk, voor de joodse 
mensen. En zijn leerlingen zeggen hem “Stuur die vreemde vrouw 
toch weg, die staat daar maar te roepen”. En Jezus zegt “Sorry, maar 
dat is mijn job niet. Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen 
van het huis van Israël”. Nogal een uitspraak! 
Eigenlijk denk ik dat het voor Jezus wat teveel aan het worden was. 
Iedereen klampt hem maar aan, alle mensen van zijn volk willen dat 
hij hun problemen oplost. En nu komen die vreemdelingen er ook nog 
eens bij. Moet hij dan voor heel de wereld zorgen? Voor alle mensen? 
En hij reageert nu echt bijzonder onvriendelijk. “We moeten toch het 
brood van de kinderen niet aan de honden geven?” zegt hij. Een 
uitspraak die we ons van hem bijna niet kunnen voorstellen. Maar de 
vrouw laat zich niet wegjagen. Ze reageert heel gevat en zegt: 
“Krijgen wij dan zelfs de kruimels niet?” 
En dat doet het. Jezus staat aan de grond genageld. En hij verandert ter 
plaatse, niet alleen van mening, maar in alles wat Hij is. Hij reageert 
niet meer, want hij beseft: “Die vrouw heeft gelijk”. Natuurlijk heeft 
ze gelijk. Wat ze zegt is de kern van zijn zending. Het stond al in het 
Oude Testament, we hoorden het God vandaag zeggen bij de profeet 



Jesaja: “Mijn huis zal heten: een huis van gebed voor alle volken.” 
Gods liefde is er niet voor één volk, niet voor een bepaalde groep of 
klasse, die liefde is er voor iedereen! De woorden van de profeet 
Maleachi staan gebeiteld in de gevel van de Grote Synagoge in het 
centrum van Brussel: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één 
God ons allen gemaakt?” En dan zo’n geloof bij die vrouw, zo’n 
immens vertrouwen. Jezus is echt onder de indruk. Natuurlijk gaat het 
er niet om van welk volk die vrouw was, of ze met Jezus verwant was. 
Het enige wat God ons vraagt is dat we in hem geloven en op hem 
vertrouwen, dat we zijn mensen willen zijn. “Moge het zo gebeuren” 
zegt Jezus, en vanaf dat moment was haar dochter genezen, over alle 
grenzen heen. 
Goede mensen, wij mensen eten in wezen hetzelfde brood, wij wonen 
op dezelfde aarde. Overal op deze wereld kijken mensen naar dezelfde 
lucht, wij drinken van hetzelfde water. En eenzelfde Geest doet ons 
verlangen naar vrede, naar goedheid, geduld en medemenselijkheid. 
We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal Gods kinderen. Amen. 


