
 

 

 
Dinsdag 15 augustus 2023: Maria Tenhemelopneming 
Evangelielezing: Lucas 1, 39-56 
 
Homilie 
 
Is het een slechte tijd voor Kerk en godsdienst?  
We denken van wel, zeker hier in België. In andere landen is het goddank beter. We mogen 
dan wel bij de meest welvarende landen zijn, op het vlak van godsdienst zijn we bij de 
minsten. Allicht is er een verband tussen armoede en godsdienstigheid, al kun je dat ook niet 
veralgemenen! 
Hoe dan ook, in België worden er heel wat Rooms-Katholieke kerkgebouwen gesloten. In het 
beste geval worden ze overgedragen aan een andere christelijke kerk, zoals de Heilig 
Hartkerk in Turnhout, die nu een Roemeens-Orthodoxe kerk is (en ook daar zijn Rooms-
Katholieken nog altijd welkom!) 
Rooms-Katholieke kerken gaan hier en daar dicht, maar onze Mariaplaatsen blijven. 
Gelukkig! 
Rhoode, Meersel-Dreef, Banneux, Scherpenheuvel, zelfs Lourdes, lokken nog veel volk. Ook 
in onze kerkgebouwen worden nog veel kaarsjes gebrand bij Maria! Ook door mensen die 
anders niet naar de kerk komen! 
Maria wordt niet vergeten! Dat zegt iets over haar, maar ook over ons! Eeuwenlang al is er in 
onze streken een Mariadevotie die sterk geworteld is in het hart van de mensen. Dat gaat er 
niet zomaar uit! Goddank. 
Vandaag vieren we één van de grote Mariafeesten: Maria Ten Hemel Opgenomen. Het klinkt 
erg gewichtig. Maar wat betekent het? Het betekent dat God haar leven voltooide door haar 
bij zich op te nemen, in zijn Vaderhuis, de Hemel. Het betekent de definitieve afsluiting van 
haar leven hier op aarde – een leven dat gekenmerkt werd door JA te zeggen tegen wat God 
van haar vroeg. En dat was niet weinig: moeder worden van zijn zoon, mee zijn lange en 
moeizame weg volgen – een weg vol vragen en zorgen voor Maria. En toch volgde ze hem 
tot onder het kruis. Hoe vreselijk moet dat geweest zijn, voor Christus maar ook voor haar, 
die machteloos moest toezien hoe hij daar stierf?! 
Daarna troepte ze samen met zijn leerlingen, tot ze door de Heilige Geest geroepen werden 
om in alle talen de Boodschap van haar zoon verder te dragen. Pinksteren. Voor Maria was 
dat de taal van de dienstbaarheid – de ‘moedertaal’ durf ik te zeggen. Want dienstbaarheid is 
iets wat alle echte moeders kenmerkt. Ze staan dag en nacht klaar voor hun kinderen. Het is 
en was ook de taal van Christus: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen.’ Moeder en zoon waren blijkbaar uit hetzelfde hout gesneden! Niet toevallig! 
Maria is niet alleen de moeder van Christus, ze is ook de Moeder van zijn Kerk, die op haar 
beurt ook Moeder wordt genoemd: ‘Onze Moeder, de Heilige Kerk’… Dat laatste ligt voor een 
aantal mensen moeilijk. Hoe heilig is die Kerk nog? En toch: de bedoeling van onze Kerk is 
een “Moeder” te zijn – goed, vergevingsgezind, dienstbaar…  
Uiteraard maakt ze fouten. De Kerk bestaat uit mensen, en missen is menselijk. Maar ze 
moet ernaar streven geen machtskerk te willen zijn, maar een Kerk in de geest van Maria en 
Jezus. 
En of ze nu groot is of klein, ze is er nog altijd – een Kerk van en voor mensen, die mensen 
samenbrengt, mensen opricht en heelt, ruimte geeft, mensen troost en tranen droogt! Een 
Kerk die wil zijn zoals Maria, een moeder waarbij we altijd terecht kunnen! 
Aan alle moeders en vrouwen met een moederhart: een mooie Moederdag!  
Aan alle vrouwen die de naam van Maria dragen: een mooie feestdag! Amen. 
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