
 

 

 
Zondag 6 augustus 2023, Gedaanteverandering van de Heer, jaar A 
Evangelielezing: Mattheüs 17, 1-9: Jezus  op de berg 
 
Homilie 
 
Vandaag vertelt het evangelie ons hoe Jezus met drie leerlingen de berg opgaat om er te 
bidden. 
Zowel Marcus, Lucas als Mattheüs vertellen over deze religieuze ervaring van Jezus’ 
gedaanteverandering.  Dat bevestigt het belang van deze ervaring.  
Jezus van Nazareth kon voor de joden niet de echte Messias zijn als hij niet van goddelijke 
allure was en ook niet oog in oog had gestaan met Mozes en Elia. Mozes was immers ook op 
een hoge berg geweest, met drie metgezellen.  Mozes kreeg er de ‘tien geboden’ of de tien 
levenswoorden om te leven naar Gods wil. Ook Elia, de vereerde profeet, had op de berg 
Horeb Gods nabijheid ervaren.  Men zei dat hij in een vurige wagen ten hemel was gevaren, 
bij God geborgen. Het verhaal zegt ons hoé, zowel Jezus als de drie leerlingen, in hun 
geloofsgroei versterkt worden.  
Drie elementen vertellen ons meer over wat op het eerste zicht slechts details zijn.  Bij nader 
toezien vormen ze echter essentiële elementen in het geloven van Jezus en de leerlingen.  En 
dus ook in ons geloofsproces. 
 
Een eerste detail is de interactie tussen de personages.  Afwisselend nemen ze tegenover 
elkaar een actieve en een passieve rol op.  Zo worden de leerlingen op initiatief van Jezus 
meegenomen op de berg: hij gaat voor, zij volgen hem.  En boven op de berg ondergààn zij 
het gebeuren en vernemen zij vanuit de wolk iets over de identiteit van hun meester.  Petrus 
neemt echter ook een actieve rol op door voor te stellen om drie tenten te bouwen.  Zo erkent 
hij het geloof in Jezus als de Messias. Geloven is niet louter een éénmanszaak of een 
individueel gebeuren.  Geloven leer je binnen een gemeenschap waarin iedereen beurtelings 
leraar en leerling is en waar ontvangen en geven, leiden en geleid worden, spreken en 
luisteren, twee even belangrijke polen zijn.  Ook voor ons is geloven een groeiproces van 
vallen en opstaan.  Van ons ‘laten leiden door de woorden van het evangelie’ tot ‘actief ons 
geloof beleven tijdens de eucharistieviering en in ons dagelijks leven’.  
Een tweede element is de tent die er niét komt.  Petrus wil dat moment van sterke 
aanwezigheid van Jezus vasthouden en stelt voor om tenten te bouwen.  De leerlingen willen 
het moment vasthouden omdat ze het als een rijk en uniek gebeuren ervaren.  Het lukt niet 
zoals ze dit hoopten.  Maar er is wel de wolk, helder en beschuttend.  Het is alsof de evangelist 
wil zeggen: niet de leerlingen bepalen waar God zich toont en vestigt: het is de Heer zelf die 
voor even onderdak biedt.  Zien, soms even is de mooie titel van een ouder boek van Huub 
Oosterhuis.  Het geeft kort en krachtig de twee polen weer waar geloven mee te maken heeft.  
Soms zien we echt welke kansen het geloof ons biedt.  Maar even vlug daarna zijn we soms 
ontmoedigd door wat er rondom ons gebeurt.  En zijn we ontgoocheld, kwaad of gefrustreerd 
omdat we het gevoel krijgen dat het geloof, dat God, ons in de steek laat. 
Een derde en laatste element is de plaats van het gebeuren in het verhaal: ‘op een hoge berg 
waar zij alleen waren’ zegt de evangelist.  De berg die uitnodigt om te klimmen maar die je 
nadien ook weer moet afdalen om thuis te komen. 
Er kwam een einde aan het hemelse visioen van de apostelen en aan die grandioze, 
gelukzalige ervaring met de verheerlijkte Jezus.  Even hadden ze uitzicht gekregen op het 
heerlijke einddoel van Jezus’ levensweg.  Ze hadden als het ware een vervroegde 
paaservaring.  Pasen is echter het einde van een kruisweg.  Die hadden ze nog te gaan.  Jezus 
zelf moest hen aanraken, als het ware wakker schudden, bij de hand nemen om de berg af te 
dalen.  Terug naar het dal van het gewone leven.  Terug de weg vervolgen.  De weg naar 
Jerusalem.  Na dit hoogtepunt stond hen het dieptepunt te wachten van lijden en dood.  Dit 



hoogtepunt moet hen de kracht geven om het te doorstaan.  Ze zijn met Jezus de berg 
opgegaan van de verheerlijking.  Ze zouden met hem moeten afdalen in het diepe dal van 
duisternis.  
Dit evangelie gaat ook over ons.  Er zijn hoogtepunten, topmomenten, die we zouden willen 
vasthouden.  Er zijn dieptepunten die we nauwelijks aankunnen.  
We genieten van de vakantie, de rust en de ontspanning maar daarna wacht weer de hectiek 
en de drukte van het dagelijks leven. Als we huwen, beloven we elkaar te steunen in goede 
en kwade dagen, in armoede en rijkdom, bij ziekte en gezondheid.  Een prachtige belofte die 
ook verwijst naar topervaringen en diepe dalen.  Bij elke huwelijksverjaardag kunnen we 
dankbaar terugkijken op mooie herinneringen.   
Maar elke man of vrouw die samenleeft met een partner die ernstig ziek of dement is, kan ook 
getuigen. Het kan niet alle dagen zondag en kermis zijn, is een uitdrukking die ook weergeeft 
dat niet elke dag een feest is of niet elke dag een topervaring biedt.   
Toch is dit feest van de gedaanteverandering, net zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, een 
feest van de hoop. De berg Tabor is een plaats van Godsontmoeting, een plaats waar gefocust 
wordt op datgene waar het in ons leven écht om te doen is. Het is geen plaats waar we alleen 
maar elkaar mogen blijven koesteren, geen plaats om er hutten of tenten te bouwen. We 
moeten telkens weer de berg afdalen, het dal intrekken om, met anderen samen, met Mozes, 
Elia en Jezus als voorbeeld, in het dagelijks leven ons geloof altijd weer opnieuw te beleven 
en waar te maken. 
Toon Hermans verwoordt dit onder de titel "Het stralende licht en het kleine vonkje" 
Heer, toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag van het licht op de top, 
heb ik U aanroepen en werd het lichter. 
Het licht kwam in het dalen, langs het licht klauterde ik weer omhoog, moeizaam. 
Maar eenmaal aan de top zag ik het licht in volle glorie. 
Het leed was geleden en dankbaar heb ik U licht omhelsd. 
Nu weet ik zeker: U bent het stralende licht aan de top van de berg, 
maar ook de schittering van het vonkje in het dal. 
 

Ria Toelen 

 
 


