
 

 

 
Zondag 23 juli 2023, 16de zondag door het jaar A 
Eerste lezing: Wijsheid 12, 13.16-19 
Tweede lezing: Romeinen 8,26-27 
Evangelielezing: Mattheüs 13,24-30 
 
Homilie 
 
Eén van de mooiste gebeden uit de christelijke traditie is wellicht de ‘Lofzang op de 
allerhoogste God’ van Franciscus van Assisi. In dat gebed probeert Franciscus woorden te 
vinden om uit te drukken wie God is. Zo loopt zijn gebed: “ Gij zijt heilig, Heer, enige God, die 
wonderbare dingen doet. Gij zijt sterk, Gij zijt groot, Gij zijt de allerhoogste, Gij zijt de 
almachtige koning… Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed, Heer, levende en 
ware God. Gij zijt genegenheid en liefde, Gij zijt de wijsheid, Gij zijt de nederigheid, Gij zijt 
het geduld.”  
Het evangelie van vandaag zegt het wondermooi. Er is tarwe gezaaid, en tussen die tarwe is 
er onkruid opgeschoten. De knechten willen onmiddellijk in gang schieten: zullen we het 
onkruid eruit gaan halen? Maar de Heer heeft meer geduld. Pas op, zegt hij, want jullie 
zouden met het onkruid ook de tarwe uittrekken. Wacht maar, het is nog niet de tijd van de 
oogst.  
We kunnen Gods liefde niet mooier uitdrukken. Dat God ons bemint, betekent dat hij met de 
mensen, met mij en met u, oneindig veel geduld heeft. God vraagt heel wat van ons, hij 
vraagt heel ons hart. Maar hij heeft oneindig veel geduld, en hij is tevreden met elke kleine 
stap die wij zetten, als het maar een stapje naar hem is. God trekt alle mensen naar zich toe, 
zegt het Johannesevangelie. En hij doet dat niet met geweld of met harde hand, maar heel 
zacht, ongemerkt bijna, met heel veel geduld. Want geduld is de deugd van wie echt bemint. 
Wij zijn daar vaak niet zo goed in. Ik zeker niet. We zijn zo snel klaar met een oordeel en 
zelfs met een veroordeling. Geduld hebben, vergeven, nieuwe kansen geven, het is soms zo 
moeilijk. En toch weten we allemaal uit ons eigen leven dat het zoveel deugd doet als 
iemand geduld heeft met ons, en ons altijd nieuwe kansen geeft. Ik moet vaak denken aan 
een liedje dat vaak gezongen wordt in kindervieringen: “Tot zeven maal zeventig maal, 
vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeven maal zeventig maal, de Heer heeft met mij ook 
geduld.”  
God ziet ons graag, en hij heeft oneindig veel geduld met ons. Want wij zijn zo’n zwakke 
mensen. Maar God kent ons, we zijn van hem, we zijn zijn werk. Hij doorgrondt ons hart, 
zegt Paulus in de tweede lezing. En de Geest zelf komt onze zwakheid te hulp. Wij, zegt 
Paulus, we weten zelfs niet hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons, met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. Guido Gezelle schreef: “en leer mij, armen dwaas, hoe dat ik 
bidden moet.” 
Zoals zo vaak, zien we die bijbelse wijsheid helder voor ons als we onbevangen durven 
kijken naar onze levensloop. De gelovige is immers op de eerste plaats een dankbare mens, 
die op zoveel momenten in zijn/haar leven God nabij weet en zich in moeilijke dagen 
gedragen voelt door een oneindige Liefde. Die verbondenheid is de kern van ons geloof. 
God stapt naast ons en soms draagt hij ons, met oneindig veel liefde en geduld, een leven 
lang, tot we bij Hem volkomen zijn. Hij is liefde en genegenheid. Hij is de wijsheid en de 
nederigheid. Hij is het geduld. Amen.  
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