
 

 

 
Zondag 9 juli 2023, 14de zondag door het jaar A 
Evangelielezing: Mattheüs 11,25-30 
 
Homilie 
 
Beste mensen, 
Bij het lezen van het evangelie komen er onwillekeurig zaken naar boven, die ons eigenlijk 
verbazen. Jezus begint met te zeggen dat Hij de Vader looft omdat Hij zich verborgen heeft 
gehouden voor wijzen en verstandigen. Daarbij hebben we het beeld van een vaderfiguur, 
zoals we die hebben gekend. Dat kan dan een heel fout beeld zijn. Wij denken dan: als God 
bestaat, waarom moet het dan een man zijn? Het waren allemaal zaken, die niet meteen 
aansporen om verder te zoeken naar de diepere betekenis van die toespraak van Jezus. 
Toch blijven er vele vragen binnenkomen, die mensen zich ook meermaals stellen als God 
ter sprake komt. Wie bent U, God? Waar bent U? Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Kan ik U 
vinden God? Helpt U mij? Kent U mijn weg? Als jij bestaat, waarom blijft er dan ellende in de 
wereld? 
De catechismus uit de jaren 40 tot 70 gaf daar klaarblijkelijk het juiste antwoord op. Uit het 
hoofd geleerd, maar eigenlijk bleef je met alle vragen zitten. 
Misschien even naar de tijd van Jezus… Als Jezus preekt over Abba, vader, dan is dat in de 
context van die tijd. Abba is bij de Joden en in de Islam een begrip dat het man/vrouw-zijn 
overstijgt. In deze tijd zou je kunnen zeggen dat het een genderneutraal begrip is, waar zelfs 
LBGTQ in past. In de loop van de eeuwen worden we op een verkeerd spoor gezet door de 
afbeeldingen in de kunst, zowel in de muziek als in de beeldende kunst. Ieder vormt zich een 
beeld van die God als Vader, dat zowel tijdsgebonden als cultureel bepaald wordt. En dan 
proberen we van die God iets tastbaars te maken, iets menselijks.  
Wat betekent die God dan wel en hoe kunnen we afstand doen van al die beelden? 
Tot op vandaag, vragen mensen zich af hoe alles tot stand kwam. Als christenen zeggen dat 
God Abba is, dan zeggen ze dat God aan het begin staat van hun leven, en dat God aan de 
basis van alles ligt wat hen omringt. Als ze bijeenkomen om eucharistie te vieren, zeggen ze 
dan ook rechtop dat ze geloven in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
Hoe God eruit ziet? Een engel? Een geest? Niemand weet het, want ‘niemand heeft ooit God 
gezien’. Het is ook fout om te proberen God te zien. Maar als christenen zeggen dat Jezus 
de ‘zoon van God’ is, zeggen ze dat ze God voelen in wat Jezus zei en in wat Jezus deed. 
Jezus riep mensen op om liefdevol om te gaan met al wie ze op hun levensweg tegenkomen. 
Hij sprak over God als over een bezorgde liefdevolle Abba en handelde daar ook naar als Hij 
mensen in nood tegenkwam. 
Als Jezus dan zegt dat Hij God looft omdat hij zich niet heeft laten zien aan wijzen en 
verstandigen, maar aan eenvoudigen, dan betekent het dat we het dikwijls te ver gaan 
zoeken. Zoals de Schriftgeleerden en farizeeën in die tijd. God laat zich niet verpakken in 
honderden geboden en verboden. Laat ons eerder eenvoudig God ervaren. Christenen 
vinden God terug in de liefdevolle relaties van mensen onder elkaar en voelen zich tegelijk 
opgeroepen om liefdevol met elkaar om te gaan, als kinderen van dezelfde Abba. Laat ons 
kijken naar wat Jezus vertelde en deed over liefde, rechtvaardigheid, mededogen en 
barmhartigheid. 
Het valt steeds zwaar om over God te praten. Iedereen heeft daar zijn idee over en is dus 
altijd zeer individueel gekleurd. Misschien is het toch mogelijk om zich God, Abba, voor te 
stellen als een onnoemelijke genade, die aan het begin van alles staat en bij ons is, tot na 
onze dood. Dan worden we ultiem deel van die genade. Als we dan hieraan denken, zullen 
we misschien iets meer stilstaan bij wat we telkens in onze geloofsbelijdenis zeggen.  



De grootste wens nu is: in alle eenvoud de nodige rust vinden, want het juk van God is zacht 
en Zijn last is licht. Amen. 
 
Eric van Tongel 
 


