
 

 

 
Zondag 18 juni 2023, 11° zondag door het jaar A 
Eerste lezing: Exodus 19, 2-6a 
Evangelielezing: Mattheus 9,36-10,8 
 
Homilie 
 
Geloven is zoveel meer dan “iets (zonder bewijs) voor waar aannemen”, wat er soms als 
definitie van gegeven wordt. Dat geldt al voluit als we zeggen dat we in een mens, in iemand 
geloven. Er zijn bekende liedjes die heel raak uitdrukken wat geloven is. Denken we maar 
aan “Ik geloof in jou en mij” van Boudewijn De Groot, dat ik onlangs hoorde op de 
huwelijksviering van onze jeugdpastor, en dat er perfect paste. Of voor de liefhebbers van 
smartlappen onder ons, denk maar aan het melodramatische “Zij gelooft in mij” van André 
Hazes. Wat eigen is aan het geloof dat in deze liedjes uitgedrukt wordt, is dat het gaat om 
een geloof ondanks alles, ondanks wat wijst op het tegenovergestelde. 
In die zin lijkt het geloof in die liedjes echt wel op het geloof waar de Bijbel het voortdurend 
over heeft. En dan heb ik het niet zozeer over het feit dat mensen in God kunnen geloven, 
want dat is voor mij niet het belangrijkste. Het gaat mij vooral over het omgekeerde: dat God 
in ons mensen, in jou en in mij gelooft. Ondanks alles. 
De Bijbel drukt dat geloof van God al uit in de verhalen uit het boek Exodus, over het 
gevluchte joodse volk in de woestijn. Dat is wat Mozes het volk moet zeggen als ze op hun 
vlucht uit Egypte in de woestijn terechtkomen, niet onmiddellijk het “beloofde land” waar ze 
van droomden. Hij moet hen zeggen dat het God is die hen daar gebracht heeft, dat Hij hen 
“op arendsvleugelen gedragen heeft” tot waar Hij hen zijn diepste identiteit zal tonen, zijn 
liefde. En dat ze op een heel intieme manier met hem verbonden zijn. 
Het is ongetwijfeld naar die bekende Bijbelpassages dat de evangelist Mattheus verwijst als 
hij zegt dat Jezus tot medelijden bewogen is, als hij ziet dat de menigte mensen afgetobd 
neerlagen, “als schapen zonder herder”. Maar wat dan merkwaardig is, is de reactie van 
Jezus. Een mens zou verwachten, als hij zo vol medelijden is, dat hij dan in actie schiet en 
zijn oneindige macht gebruikt. Hij is toch de Zoon van God? Maar dat doet hij niet. Wat hij 
doet is mensen aanstellen. Hij adviseert zijn leerlingen om “de Heer van de oogst” te vragen 
om arbeiders te sturen, en hij lijkt zelfs nauwelijks op de vervulling van dat gebed te vragen. 
Hij stelt er meteen zelf twaalf als zo’n arbeiders aan. En opnieuw met een onbegrensd 
vertrouwen, met “de macht om om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen 
te genezen”. 
Het zijn nochtans niet zo’n onbesproken, indrukwekkende exemplaren die hij aanstelt: de 
impulsieve maar niet zo standvastige Simon Petrus, de ambitieuze zonen van Zebedeus, die 
later de grootste willen zijn… Er is zelfs een verfoeide tollenaar bij, wellicht de evangelist 
Mattheus zelf, die het niet kan laten om nog eens uitdrukkelijk te vermelden wie hij was toen 
Jezus hem aanstelde. En wat erger is, er is zelfs een leerling bij die dat vertrouwen van 
Jezus later serieus zal beschamen en misbruiken: Judas Iskariot, “die Hem verraden heeft”, 
zegt de evangelietekst er meteen bij. Moeten we veronderstellen dat zelfs Jezus zich zwaar 
kon vergissen in mensen? Of is het inderdaad allemaal zo gebeurd “omdat de Schriften in 
vervulling moesten gaan”? 
In ieder geval, die “arbeiders voor de oogst” zijn niet gekozen omwille van hun formidabele 
menselijke kwaliteiten. Onder ons gezegd, de Heer van de oogst had evengoed jou of mij 
kunnen kiezen. Misschien doet Hij dat wel, en stelt hij hetzelfde onbegrensde vertrouwen in 
ons. Want Hij gelooft in ons, Hij gelooft in jou en mij. Amen. 
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