
 

 

 
Zondag 11 juni 2023, Sacramentszondag, jaar A 
Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a 
Evangelielezing: Johannes 6, 51-58 (het Levend Brood) 
 
Homilie 
 
Deze week vieren katholieke christenen over de hele wereld ‘sacramentsdag’. Eigenlijk is 
het élke zondag sacramentsdag, maar speciaal op de 2e donderdag na Pinksteren – een 
verwijzing naar Witte Donderdag en het Laatste Avondmaal – brengt de katholieke kerk de 
werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de hostie onder de aandacht. Het is dan ook niet 
toevallig dat de lezingen van vandaag helemaal zijn toegespitst op ‘brood’. En voor 
katholieke christenen is dit woord onlosmakelijk verbonden met ‘wijn’, maar ook met 
‘lichaam’ en ‘bloed’. Deze woorden maken de kern uit van sacramentsdag en de eucharistie.  
Elk jaar getroost ik me veel moeite om mijn puber-leerlingen in te wijden in de eucharistie 
en bijbehorende opvattingen die de katholieke kerk daaromtrent heeft. Wat dat betreft zal 
een protestantse godsdienstleerkracht het vast gemakkelijker hebben! Zij vieren ‘het 
avondmaal’ waarbij ze, net als Jezus, brood en wijn onder elkaar delen en aan Jezus 
denken. Brood is brood en wijn is wijn en that’s it.  
De katholieke leer echter legt een diepere laag in brood en wijn en dat gaat gepaard met 
veel moeilijk te vatten opvattingen en tongbrekende woorden. De diepere laag ontstaat 
tijdens de consecratie (eerste moeilijk woord), wanneer de priester de welbekende woorden 
‘dit is mijn lichaam’ en ‘dit is mijn bloed’ uitspreekt. Tijdens de consecratie blijven hostie en 
wijn niet zomaar materiële en tastbare elementen, maar zij worden werkelijk drager van het 
lichaam en bloed van Christus. De substantie verandert dus. We noemen dit de 
transsubstantiatie (nog zo’n moeilijk woord!). Iedere vaste kerkganger herkent de 
bijbehorende rituelen die de transsubstantiatie onderstrepen, zoals onder meer het opheffen 
van de geconsacreerde hostie door de priester en het eerbiedig buigen van het hoofd of 
knielen.  
In dezelfde lessen over de eucharistie leren mijn leerlingen nog meer moeilijke woorden: 
transcendentie en immanentie. In dit sacrament raakt het transcendente het immanente op 
bijzondere wijze. Transcendentie is hetgene wat het aardse overstijgt, wat niet te vatten is, 
wat boven alles uitgaat. Immanentie betekent wat onlosmakelijk aan de schepping is 
verbonden, wat dichtbij is en erin blijft. Deze twee woorden schijnen recht tegenover elkaar. 
Maar tijdens de eucharistie komen zij op wonderlijke wijze heel dicht bij elkaar.   
We kunnen met ons verstand niet vatten dat de hostie en wijn veranderen in lichaam en 
bloed van Christus. Dit overstijgt ons bevattingsvermogen en het aardse. Dat heet 
transcendentie. En wat doen we met deze hostie…? Die nemen we tot ons! We eten die op! 
Het toppunt van immanentie, nietwaar? We nemen Christus letterlijk tot ons. We laten Hem 
afdalen tot in het diepste van onszelf. 
 En eigenlijk zien we dat samengaan van transcendentie en immanentie gedurig tijdens een 
eucharistieviering. Tijdens het eerste deel van het Onze Vader bidden we tot de Almachtige 
en Heilige God, hoog in de hemel om vervolgens te vragen dat Hij ons bijstaat hier op aarde 
door het geven van ons dagelijks brood, het vergeven van schulden en het beschermen 
tegen het kwade. We vragen dat de transcendente God op immanente wijze ons leven 
stuurt.  
En dat is exact de clou van de lezingen van vandaag. We horen Jezus in het evangelie van 
Johannes zeggen dat Hij het hemelse brood is dat leven geeft, zelfs eeuwig leven. Hij zegt 
dat Hij zichzelf zal weggeven en dat men zijn lichaam moet eten en bloed moet drinken 
opdat men gered zou worden. Jezus drukt met symbooltaal uit dat hij zichzelf deelt en op die 
manier figuurlijk leven-brengend wordt. Dus alles waar Hij voor staat en waar Hij in gelooft, 
leidt tot leven. Dit gegeven heeft al 2000 jaar lang mensen geïnspireerd om te blijven 



vertellen over deze wonderlijke Jezus en ook hoe Hij zowel letterlijk brood als figuurlijk zijn 
lichaam, zijn leven deelde. Het Laatste Avondmaal is trouwens een van de vroegst 
beschreven gebeurtenissen uit het leven van Jezus. De apostel Paulus schrijft erover 
omstreeks het jaar 52 in zijn eerste brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 11, een van de oudste 
delen van het Nieuwe Testament. We mogen dus met zekerheid aannemen dat de eerste 
christenen reeds samen kwamen om het brood te zegenen, te delen en te eten ‘tot zijn 
gedachtenis’.  
Elke eucharistieviering wordt gelezen uit de weerslag van Jezus’ leven in de evangelies. Ook 
elke eucharistie wordt het brood gebroken en gedeeld. Dit zijn zijn gaven, zijn eigen leven 
waardoor we innig met Hem verbonden worden en zo leven krijgen en zelfs de belofte van 
eeuwig leven. De apostel Paulus schreef het reeds ‘Ik leef niet meer, maar Christus leeft in 
mij’. Doordat we deelnemen aan de eucharistie, nemen we niet enkel letterlijk Christus tot 
ons, maar ook figuurlijk. We eten brood, maar ontvangen de Liefdeskracht van Jezus 
zelf! We nemen in ons op dat niet de dood het laatste woord heeft, maar getuigen van het 
Léven en van de Liefde die de dood overwon.  
Hoe bewuster we de eucharistie vieren, hoe meer de verrezen Heer zich in ons kan 
‘nestelen’. We laten die alomvattende Liefde afdalen in ons diepste binnenste. Dit is niet 
vrijblijvend… We verbinden ons er eigenlijk toe om te gaan leven zoals Jezus. Als christenen 
deelnemen aan de eucharistie, willen ze laten zien dat Jezus in hun leven is als brood: dat 
Hij kracht geeft om wat Hij zei en deed in realiteit om te zetten. Dat Hij kracht en energie 
geeft om van de wereld een betere wereld te maken. We vragen dus dat de transcendente 
God, de God die ons oneindig overstijgt en niet te vatten is, op immanente wijze in ons blijft 
en helemaal verankerd in onze wereld en onze realiteit aanwezig is. 
Dat houdt dus in dat wij doorheen ons doen, ons laten, onze woorden en dus ons leven van 
Jezus’ leven moeten getuigen. Dat wij op onze beurt brood mogen zijn voor mensen om ons 
heen. Dat we opkomen voor rechtvaardigheid en vrede, dat we aandacht hebben voor de 
kleine en uitgesloten mens, dat we delen en troosten, liefhebben tegen beter weten in en 
onszelf breken en delen en ten dienste staan van anderen.  
Tegelijk mogen we dankbare en hoopvolle mensen zijn, omdat we weten en voelen dat de 
dood niet het laatste woord heeft, want dat we leven in de verwachting van het eeuwige 
leven.  
Laten we vandaag de tijd nemen om Gods geschenk aan ons in bewondering en 
aanbidding te bekijken. In het brood en de wijn mogen we voelen dat God voor ons écht 
leven wil zijn en een zichzelf totaal weggevende Liefde die sterker is dan eender wat, zelfs 
dan de dood. 
 
Sara Van Gucht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


