
 

 

 
Zondag 21 mei 2023, zevende Paaszondag jaar A 
Eerste lezing: Handelingen der Apostelen 1, 12-14 
Evangelielezing: Johannes 17, 1-11a, Jezus bidt 
 
 
Homilie 
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren: Jezus heeft de wereld verlaten en de Geest is nog niet 
gekomen. Chronologisch schijnen de lezingen van vandaag in de verkeerde volgorde te 
staan. 
De eerste lezing, een stuk uit de Handelingen geschreven door Lucas, speelt zich af na 
Jezus’ dood: een stukje niemandsland voor Jezus' leerlingen. Hun heer en meester, hun 
leider, is weg, ze moeten alleen verder, maar ze weten niet hoe. Ze zien het allemaal ook 
niet zo zitten. Ze hebben de moed niet om in beweging te komen en misschien nog meer: ze 
begrijpen het allemaal niet zo. De Geest, die hen alles leren zal, is er ook nog niet. Er is 
heimwee naar de tijd met Jezus. Maar, zo vertelt de eerste lezing, zij bleven eensgezind 
volharden in het gebed. In die voor hen onzekere dagen bleven ze bij elkaar en zochten zij 
hun steun in hun gezamenlijk gebed.  Ze herinneren zich dat ze Jezus zagen en hoorden 
bidden. 
Zéér herkenbaar: verdriet om een verlies, pijn bij afscheid brengt mensen dichter bij elkaar. 
Ze delen herinneringen en die gezamenlijke herinneringen brengen mensen samen en zijn 
érg troostend. Heimwee doet ons hart verlangen, een oud lied van Armand Preud’homme. 
Nostalgie naar de tijd van toen, naar iets dat voorbij is. 
Uit het evangelie van Johannes lezen we op de zevende paaszondag de 
afscheidswoorden van Jezus, waarin hij bidt voor zichzelf, voor zijn leerlingen en voor alle 
gelovigen. Op de laatste avond van zijn leven vraagt hij op een heel indringende wijze aan 
zijn leerlingen om zijn levenswerk voort te zetten. Hij bidt dat die verbondenheid blijvend 
zal zijn.  
Ook herkenbaar: mensen die met pensioen gaan, hopen ook dat hun opvolger hun werk 
respecteert en voortzet. Vaak horen we hoe een zelfstandige ondernemer hoopt dat zoon of 
dochterlief de zaak, de naam, …verderzet. En als een vader of moeder afscheid neemt van 
zijn familie, zijn dat vaak de laatste woorden: zorg goed voor elkaar, blijf elkaar graag zien, 
…  
Voor de leerlingen van Jezus én voor ons, zijn afscheidsmomenten een overgangsperiode: 
iemand moeten loslaten en tegelijkertijd hopen dat er herinneringen blijven, dat er iets is dat 
ons bestaan hier en nu overstijgt. 
Een moment, een tijd, een periode die oproept tot bezinning, reflectie, gebed. 
Afscheidsmomenten, overgangsperiodes zijn ook momenten voor rituelen.   
Gebed, bidden kan daarbij een hulp zijn. 
Er zijn verschillende vormen van bidden. Dat merken we ook in de eucharistie.  
We eren God in de gloria.  
We danken God in het grote dankgebed.  
We vragen God van alles in de voorbeden.   
We bidden het Onze Vader, het gebed dat we van Jezus leerden.   
En er zijn talloze momenten en mogelijkheden ook buiten de eucharistie om in stilte, met 
eigen woorden, met een stukje tekst of een mooi lied te bidden. 
Bidden is niet altijd eenvoudig is en we moeten soms zoeken naar de juiste woorden of het 
goede moment. Soms is het vragen om kracht bij ziekte of om een steuntje in de rug bij een 
examen. Op een ander moment is bidden een klacht. “Waarom moest mij dat overkomen?” 
“Waarom laat iedereen mij in de steek?” 
Maar God is geen tovenaar en mirakels zijn zéér uitzonderlijk. 



Bidden is: je levensverhaal onder Gods ogen brengen. Aanwezig zijn bij jezelf, ook bij je 
schaduwkanten, bij je kleine kantjes, om van daaruit bij jezelf verandering mogelijk te maken 
en aanwezig te zijn bij de anderen 
Maar bidden is ook in stilte vertoeven. Het doet ons dankzeggen voor het goede dat we 
zomaar mogen ontvangen. Al biddend worden we ons bewust van het lijden van mensen, 
van het onrecht in onze wereld. Biddend en nadenkend over onszelf gaan ons de ogen open. 
De droom van God, dat alles goed is, wordt voor ons een nieuwe opdracht. 
Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid, maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor. In 
Gods gezelschap mogen we ons goed voelen. Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar. 
In zijn gezelschap krijgt ons leven echt waarde en is er ook hoop voor de toekomst. 
En om te besluiten een gebed van Toon Hermans. Hij gaf dit zelf de titel ‘Schietgebed’  
Schietgebed 
Ik wist niet wat ik zeggen zou in mijn gebed. 
Maar na ’n poosje wist ik het, ik dacht: 
niet zeuren, álles mag en midden onder ’t bidden schoot ik in ’n lach. 
Waarom? 
’k Heb geen idee, er was geen enkele reden. 
Maar nooit, nog nooit heb ik zó blij gebeden 
Ria Toelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


