
 

 

 
Zondag 14 mei 2023, zesde Paaszondag jaar A 
Eerste lezing: Handelingen 8, 5-8.14-17 (Filippus)  
Evangelielezing: Johannes 14, 15-21 (Geest van waarheid) 
 
 
Homilie 
 
In de evangelielezing van vandaag horen we Jezus over de waarheid spreken.  
Dat is tegenwoordig een moeilijk begrip. Al enkele jaren staat het begrip ‘feit’ en ‘waarheid’ 
ernstig onder druk. Aanhangers van Donald Trump geloven zelfs niet meer in feiten. Enkel 
wat hun held Donald vertelt is waarheid en de rest wordt afgedaan als dwaling en moet 
bestreden worden, desnoods met geweld. Op deze manier komt alles op de helling te staan 
en worden mensen onzeker. Dat is ideale voedingsbodem om te gaan geloven in 
complottheorieën allerhande en zo scharen mensen zich achter extreme politici en publieke 
figuren. Het is vaak heel moeilijk om een goede manier te vinden om hier mee om te gaan en 
een tegengewicht te bieden.  
Wat zegt Jezus juist over die waarheid? 
De evangelist Johannes doet Jezus’ woorden over waarheid weerklinken midden in een 
soort afscheidsspeech. Jezus weet op dit moment al dat Hij zal sterven en dat de apostelen 
zullen moeten loslaten, want dat ze moeten leren omgaan met hun geloof zonder dat Hij in 
hun midden is. Op die moment van het kerkelijk jaar zijn wij al voorbij dat moment van 
Pasen. Toch staat deze tekst niet toevallig NA het herdenken van het sterven en herrijzen 
van Jezus. Ook  deze periode tussen Pasen en Pinksteren is een periode van doorgroei, 
loslaten, pijn aanvaarden en weer verder gaan. Kijk maar naar de natuur om ons heen: het 
vorige loslaten om je – al dan niet aarzelend of uitbundig – te kunnen toevertrouwen aan het 
nog onbekende nieuwe. Jezus is heengegaan met Goede Vrijdag, maar is weer onder ons 
aanwezig sinds Pasen, maar nu toch wel op een heel nieuwe manier. Wij moeten leren 
inzien dat de verrezen Heer en Liefde lévend is, maar op een andere en heel bijzondere 
manier. We moeten leren kijken op verschillende niveaus. Jezus is ANDERS tastbaar en 
zichtbaar. Brood en wijn zijn niet alleen maar gewoon brood en wijn, maar zij worden drager 
van het lichaam en bloed van Christus. Onze gemeenschap van gelovigen is niet alleen 
maar een verzameling gelovige mensen, maar zij is ook drager van Christus’ liefde en 
aanwezigheid. We moeten leren denken in verschillende realiteiten, in verschillende 
werelden.  
Die nieuwe, zeer broze en moeilijk te vatten vorm van Jezus’ aanwezigheid… om die te leren 
aanvaarden, erkennen en zien in ons leven… dat is geen gemakkelijke opgave. We moeten 
nog groeien… we mogen tastend en zoekend uitkijken naar Pinksteren, naar de komst van 
een Helper die ons leert zien naar tekenen van hoop.  
In deze tijden van onzekerheid, van zovele ‘waarheden’ waar mensen mee dwepen, voelen 
we misschien meer dan ooit dat we het alleen en op onze eigen krachten niet klaarspelen. 
Maar Jezus denkt aan ons. Hij vertelt in zijn afscheidswoordje dat er een helper gaat zijn die 
de mensen moet ondersteunen in het kennen van die waarheid, namelijk de Heilige Geest. 
We verlangen misschien zelfs wel naar ondersteuning van Gods geest van de waarheid. 
Maar wat is dat juist, die Geest? Nee, geen verpletterende supermacht die het wel eens 
allemaal eventjes zal oplossen. Nee, ook geen postduif die een pakketje komt droppen met 
een of andere snelle DHL-bestelwagen. Ook geen roeper die vanaf de kansel in ons oren 
toetert wat we moeten geloven en welke weg we moeten nemen. Zo werkt God niet. DE 
ware weg om de waarheid te bereiken… die bestaat niet. De Geest is als de wind: hij waait 
zoals Hij dat wilt. Er zijn verschillende wegen naar de waarheid: sommige wegen gaan recht 
door zee, anderen zoeken juist kleine kronkelwegen op. De top is op verschillende manieren 



te bereiken. De Heilige Geest inspireert ons, begeestert ons, opdat wij ons persoonlijk pad 
uitstippelen naar een levenshouding die in de voetsporen treedt van Jezus. 
Juist daarom vermeldt Jezus dat niet iedereen die Heilige Geest, die helper gaat krijgen. De 
mensen van de wereld niet, zij horen immers niet bij Jezus. Enkel wie in Jezus gelooft en zijn 
geboden onderhoudt, die zal die helper ontvangen. 
DAT is het doel van de weg. Jezus spreekt over zijn grote dubbelgebod van LIEFDE. 
Liefhebben vanuit Jezus’ Geest zal altijd, ook vandaag, willen zeggen: ervoor kiezen om in 
dankbare relatie te leven met God en te leven naar zijn droom voor onze wereld. Dus is de 
Geest van waarheid bij ons wanneer we doen zoals Jezus! Bidden tot God, Hem loven en 
danken voor wat en wie we zijn. De Helper is bij ons wanneer we liefdevol omgaan met ons 
gezin, onze buren, onze medemensen. Hij is bij ons wanneer we kunnen luisteren naar de 
pijn en het verdriet van anderen, wanneer we steeds blijven zoeken naar vrede en vergeving. 
Wanneer we dus als basishouding leven als beminnenswaardig mens omdat wij ons ten 
diepste bemind weten door God. Wanneer we naar de wereld toe laten ervaren dat we 
dankbaar zijn om Gods liefde, zo dankbaar dat we er niet mee kunnen stoppen om op onze 
beurt anderen lief te hebben, te koesteren en te bewaren als kostbare Godsgeschenken. We 
zijn zo enthousiast over God en zijn Liefde, dat we er niet over kunnen zwijgen, dat we niet 
kunnen stoppen om ernaar te leven, dat het de drijvende kracht is – elke dag opnieuw – van 
ons doen en laten.   
En dat brengt ons naadloos bij de eerste lezing. De pas gewijde diaken Filippus vertelt zo 
enthousiast over Jezus en dat hij Zijn Messias, zijn Redder is, dat hij massaal andere 
mensen ‘aansteekt’ met zijn enthousiasme. Ze laten zich dopen en vragen aan Petrus en 
Johannes om hen de handen op te leggen. Filippus’ prikkelend enthousiasme werkte als een 
wind die over de mensen waaide en hen begeestert.  
De tijden dat heidenen zich massaal bekeren, die zijn ver achter ons. Toch moet ons dat niet 
weerhouden om onze liefde en ons enthousiasme voor God, Jezus en ons geloof uit te 
dragen. Waarom? Omdat wij overtuigd zijn dat het God is die ons liefheeft, bemint, ons leven 
stuurt en dat Hij een goede, liefhebbende God is. Ook vandaag mogen we ons nog steeds 
laten leiden door de warme en enthousiasmerende adem van de Geest, die ons brengt op 
plaatsen waar dat nodig is, waar Gods liefde door middel van onze daden en woorden van 
een vonkje mag ontvlammen tot een brandend vuur! Ook vandaag blijft die waarheid aan ons 
trekken en duwen: God heeft ons LIEF, menslief!  
Ga tot het einde der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: GA!  
Ik sluit graag af met het volgende gedichtje met een knipoog naar de lezingen van vandaag.  
God is altijd online op het wereldwijde net. 
Bij Hem is nooit storing en Zijn server is nooit bezet. 
Met God chatten is altijd mogelijk en het contact is levensecht.  
De verbinding gelukkig draadloos en ook zonder computer kan je bij Hem terecht.  
Gods computer zoekt heel het net af, om te verbinden met jou en mij.  
Je mag gratis downloaden en virussen zijn er niet bij.  
God heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen. Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt.  
Als je die gebruikt als leidraad voor je leven, dan wordt jouw (levens)computer nooit meer 
gekraakt.  
Sara Van Gucht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


