
 

 

 
Zondag 7 mei 2023, vijfde Paaszondag jaar A 
Eerste lezing: Handelingen 6: 1-7 
Evangelie: Johannes 14: 1-12 
 
 
Homilie 
 
Op de weg tussen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren horen we vandaag opnieuw een lezing 
uit het evangelie volgens Johannes. Het is de tekst met de bekende woorden “ik ben de weg, 
de waarheid en het leven’. Het is bij de eerste christenen blijven hangen – en in februari van 
dit jaar bij de Europese bijeenkomst ter voorbereiding van de synode over synodaliteit werd 
dit woord uit de bijbel gebruikt door de Tjechische theoloog Tomas Halek. Zijn lezing staat in 
een mooie vertaling op de website van Kerknet en het beginpunt van zijn betoog is: “Toen 
christenen aan het begin van hun geschiedenis gevraagd werd wat er nieuw was aan hun 
manier van leven, of het een nieuwe godsdienst of een nieuwe filosofie was, antwoordden 
zij: het is de weg. Het is de weg waarop we degene volgen die zei: Ik ben de weg”. 
Even stilstaan op deze weg: het evangelie volgens Johannes is wellicht niet onze beste 
bron. Volgens Johannes is er op de derde dag de verrijzenis, Jezus die zich aan Maria van 
Magdala openbaart als de levende, zich dan toont aan de twaalf (wacht even: er zijn er 
toch maar elf maar want Judas is er ondertussen niet meer…) en de heilige Geest geeft en 
dan een week later ook weer aan alle leerlingen verschijnt met de befaamde ongelovige 
Thomas die er nu wel is. 
U hoort het goed: evangelies zijn geen geschiedenisboek en de schrijvers zijn geen 
journalisten maar getuigen van hun geloof. Het is dit geloof in een betere wereld dat 
doorklinkt in de eerste lezing: gegrommel onder de leerlingen omdat sommigen – in het 
bijzonder de weduwen - achtergesteld worden. Is er niets dan nieuws onder de zon: 
vrouwen zijn de eersten die als de nood aan de man komt, uit de boot vallen? Maar helaas 
is het antwoord op deze crisis er ééntje dat helemaal past bij het patriarchaat dat onze 
kerk tot op de dag van vandaag doordringt en vergiftigt: ‘zeven mannen vol van geest en 
wijsheid’ worden aangesteld – diakens: en dat zijn alleen mannen. 
Het evangelie volgens Johannes geeft ons een andere mogelijkheid: “in het huis van mijn 
Vader is er ruimte voor velen”. Onderweg in het synodale proces van oktober 2023 en 
oktober 2024 erkennen we dat mondjesmaat: in de voorbereidingscommissie zijn er weer 
enkele vrouwen benoemd – sommigen zelfs met stemrecht: amaai! – maar ruimte voor de 
+50% van de gedoopten moet nog steeds worden gevraagd – geclaimd – bevochten? In 
een seminar drie weken geleden aan Georgetown University in Washington getuigde 
Mary Hunt hoe ze als jonge vrouw toch telkens weer die lastige kwestie van ‘het wijden 
van vrouwen’ op haar bord kreeg. Helemaal niet lastig, zegde Mary Hunt: wie wil er nu 
in deze patriarchale en vrouwen-minachtende kerk een ‘bedienaar van het ambt worden? 
Ik las het getuigenis van Mary Hunt en ging terug in de tijd naar de jaren 70’ en 80’ toen 
dit debat ook gaande was op de Faculteit der Godgeleerheid in Leuven waar ik toen 
studeerde: jawel – 50 jaar later maar de boodschap uit het Johannes-evangelie dat er in 
het huis van de Vader ruimte is voor velen wordt telkens wel gelezen – maar waar is de 
praktijk? 
In 1962 toen het Tweede Vaticaanse Concilie begon had niemand – niemand – in de 73 
voorbereidingscommissies zelfs maar het idee genoemd d at er misschien ook een vrouw 
kon worden betrokken in de voorbereidingen. Begin 1963 was er een aarzelende stem – 
haar naam is niet bewaard gebleven – en zo druppel, druppel, druppel… Geen stemrecht, 
zelfs geen spreekrecht (onrechtstreeks toch wel), en zo proberen om ook plaats te krijgen 
aan de vele tafels die in het huis van de Vader wachten om gedekt te worden. Het moet niet 
‘de kop van de tafel’ te zijn – christenen zijn denkelijk degenen die aan ronde tafels zitten. En 



een haakje terug naar de eerste lezing uit Handelingen: het zijn de weduwen die 
achtergesteld worden. 
Hoeveel weduwen zijn er als echte deelneemsters aan de synode in 2023 en 2024? 
Als besluit: de weg die we gaan tussen Pasen en via Hemelvaart naar Pinksteren is niet 
zonder bulten en blutsen. We kunnen die bulten en blutsen erbij nemen of ons zelf de vraag 
stellen: wat we nu eens de deuren tussen de kamers in het huis van de Vader zouden 
openzetten? Als we op weg naar Pinksteren niemand meer achterstellen maar elkaar 
meenemen? Lijkt toch de moeite om te proberen… Amen 
Jan Jans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


