
 

 

 
Zondag 30 april 2023, Roepingenzondag 
 
 
Homilie 
 
Dit weekend vieren we Roepingenzondag…. een begrip dat heel wat ladingen dekt.  
In onze jeugd dachten we spontaan aan paters, zusters, priesters en zeker aan 
missionarissen die heel hun leven in dienst stelden van God. Roeping was iets 
buitengewoons - buiten het gewone dus… Als je een roeping had, was je een uitverkorene, 
een bijzonder iemand!  
Na Vaticanum II kwamen er dan nog de diakens en pastorale werksters bij, en begon men 
ook bepaalde beroepen zoals verpleging of onderwijs te zien als een roeping! 
Het vroeg een buitengewone inzet en toewijding.  
Nu is er op dat vlak toch wel veel veranderd: er zijn nauwelijks nog roepingen in ons land en 
de missionarissen komen nu naar ons in plaats van wij naar hen.  
Ai, wat een achteruitgang, kan je denken. Maar we kunnen het ook anders bekijken: zijn we 
als christen niet allemaal geroepen? Zowel vrouwen als mannen? Hoezo? Geroepen om 
Christus na te volgen! In ons dagdagelijks leven. De navolging van Christus is meer dan een 
boek van Thomas a Kempis, het is onze opdracht in dit leven.  
Het betekent dat we er echt willen naar streven om te leven zoals de man uit Nazareth. Hij 
wou een zegen zijn voor elke mens op zijn weg. Hoe kunnen wij dat ?  
Eerst en vooral door aandacht te hebben voor al wie we ontmoeten. Echte aandacht die 
verder gaat dan uiterlijke beleefdheid. Echte aandacht komt uit het hart en gaat ook naar het 
hart van de mens die we ontmoeten.  
Een volgende stap is de bereidheid om te helpen. Niet bang zijn om iemand te helpen, niet 
onverschillig zijn voor een mens in nood. Niet denken bij een arme, een dakloze , een 
vreemdeling: ‘Laat een ander dat maar doen, dit is mijn soort mensen niet’.  
En dan : kwaad niet met kwaad vergelden. Vlugger gezegd dan gedaan. In ons zit ook een 
klein duiveltje dat leedvermaak kan hebben …ha ha …het is soms sterker dan onszelf.  
En het is niet makkelijk om dat kwijt te geraken .  
Oordelen, veroordelen… och we doen het zo dikwijls: die dit en die dat…. 
Christus deed dat niet. Hij gaf de andere ruimte, de vrijheid om zichzelf te zijn.  
Hem navolgen betekent ook de boodschap van Christus durven brengen aan anderen, niet 
bang zijn om bespot of vernederd te worden of afgewezen . 
Vandaag worden we uitgedaagd om eens in de spiegel te kijken:  
Volgen wij Christus echt na? Hoe leven wij?  
Hoe denken wij over andere mensen? Met hardheid, onbegrip, onverschilligheid?  
Wie sluiten wij in ons hart en wie sluiten wij uit?  
Wie mag er wel in onze straat komen wonen en wie niet?  
Gaan angst en onverschilligheid het halen in onze westerse maatschappij?  
Waar is er nog gastvrijheid? Waar is er nog ruimte voor anderen ?  
Waar is er nog ruimte voor de boodschap van Christus? Een boodschap van verzoening en 
vrede? Waar zijn er nog tekens van hoop?  
Allemaal – u en ik – zijn we geroepen om daarmee bezig te zijn. Amen  
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