
 

 

 
Zondag 23 april 2023, 3de Paaszondag – jaar A 
Evangelielezing: Lucas 24, 13-35 
 
 
Homilie 
 

Er zijn vandaag wellicht weinig evangelieverhalen zo populair als de Emmaüsgangers. 
Nieuwe parochies, religieuze gemeenschappen, bezinningsgroepen, zorginstellingen, je kunt 
het niet verzinnen of het wordt “Emmaüs” genoemd. In Weelde was er vroeger zelfs een 
frituur die Emmaüs heette, maar dat was wellicht gewoon omdat die zich tegenover  het 
klooster met dezelfde naam bevond. Het zegt allemaal iets over dit inderdaad wondermooie 
verhaal, maar het zegt wellicht vooral iets over ons. 
Het Emmaüsverhaal komt trouwens alleen voor in het Lucasevangelie. Een gegeven dat dit 
verhaal deelt met een reeks teksten die behoren tot de pijlers van wat we vandaag een 
Bijbelse spiritualiteit noemen: het Magnificat, de Barmhartige Samaritaan, de Verloren Zoon, 
De Wonderbare Visvangst… Blijkbaar raakt Lucas met zijn verhalen een heel gevoelige 
snaar bij gelovigen van alle eeuwen én van vandaag. 
Hoe moeten we deze merkwaardige tekst omschrijven? Het is ongetwijfeld een 
openbaringsverhaal en een verlossingsverhaal. Maar ik denk dat het ook mensen van 
vandaag zo aanspreekt omdat het op de eerste plaats een ontmoetingsverhaal is. En de 
emotie die deze twee leerlingen van Jezus verwoorden, kunnen we allemaal moeiteloos 
herkennen. “En wij hadden gehoopt …” Het is wat mensen spontaan zeggen bij een zware 
tegenslag, zeker als die hun leven overhoop gooit. Je hoort het bij een ziekte, of als een 
relatie afbreekt, of als het bij de kinderen niet loopt zoals we gehoopt hadden. 
En dan komt in het verhaal die “schijnbaar toevallige wandelaar”, zoals de Nederlandse 
auteur Willem Jan Otten hem noemt. Lucas maakt van ons als lezers hierbij bevoorrechte 
toeschouwers, want hij verklapt al van in de eerste regels dat het Jezus is, wat die 
Emmaüsgangers pas helemaal op het einde door hebben. Maar Jezus is hier geen grote 
profeet waar mensen van overal naartoe stromen. Hij lijkt een toevallige passant die uit het 
niets verschijnt, met heen meeloopt en gaandeweg de grote teksten van hun eigen geloof op 
hun leven legt. Als ze hem herkennen, verdwijnt hij uit hun gezicht en stamelen ze die 
prachtige woorden: “Brandde ons hart niet in ons toen hij met ons sprak… ?”  
De essentie van ons geloof is geen scherpe redenering of een groot moreel inzicht. Het is de 
ervaring van Gods volkomen onverwachte genade. “Alles is genade”’, zei Augustinus. Het is 
de genade van bemoediging en troost die wij ervaren vanuit God en bij elkaar, gewoon thuis 
of bij vrienden of hier in deze gemeenschap. De genade als we ervaren dat ons leven dieper 
gezegend is en veel vruchtbaarder dan wij vermoed hadden. Om die genade zijn gelovigen 
zijn op de eerste plaats dankbare mensen. 
Het Emmaüsverhaal, medechristenen, is een ontmoetingsverhaal. U en ik, wij ontmoeten de 
Levende, en de Levende ontmoet ons, gewoon op onze levensweg. Onze weg wordt zijn 
weg en zijn weg wordt de onze. Zoals eens op de weg naar Emmaüs spreekt de Verrezene 
dan recht tot ons hart, bewoont hij ons leven, ook in onze diepste pijn, vanuit zijn 
onvoorstelbare volheid van genade op genade. Amen. 
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