
 

 

 
Zondag 16 april 2023, Beloken – jaar A 
Evangelielezing: Johannes 20, 19-31 
 
 
Homilie 
 

Met dit verhaal eindigt Johannes hoofdstuk 20 van zijn evangelie waarin Pasen verrassend 
genoeg samenvalt met Pinksteren. De leerlingen hebben zich opgesloten uit vrees voor de 
Joden. Ze moeten bekomen van de gebeurtenissen van de voorbije week. De grond is onder 
hun voeten vandaan gehaald. Ze zijn somber omdat hun hoop op een nieuwe of betere 
wereld is stukgeslagen. Hoe ze dachten dat het was, wie ze meenden dat Jezus was. Ze 
moeten het allemaal eens rustig laten bezinken en herbekijken. Tegelijk voelen ze zich ook 
schuldig en beschaamd omdat ze Jezus in de steek hebben gelaten, of verloochend zoals 
Petrus had gedaan. Maar plots staat Jezus in hun midden, zijn wonden nog zichtbaar, en wat 
is zijn eerste woord? Niet: ‘zo, daar zijn jullie… of ‘nou heb ik jullie bij de lurven…’. Neen, zijn 
eerste woorden zijn: “Vrede zij u’’. Hij verwijt hen niks. Er klinkt geen boosheid in zijn stem. 
Integendeel, de woorden “Vrede zij u’’ brengen bevrijding, alle schuld valt van hen af en ze 
worden vervuld van vreugde. 
En dan hun pinkstermoment. Jezus blaast over de leerlingen, zoals God de mens de 
levensadem in de neus blies bij de eerste schepping in Genesis. De leerlingen ontvangen de 
Heilige Geest. De nieuwe mens is nu opgestaan en hij is een gezondene. Waar is de 
zending op gericht? Op de vergeving van de zonden, en dat is Bijbelse taal voor het 
verzorgen, het helen van elke menselijke kwetsuur. Als gezondene zal hij of zij doen wat 
Jezus gedaan heeft, nl. vrede brengen, mensen verzorgen en helen, zonden vergeven. 
Vergeven, een krachtiger gebaar kan Jezus niet stellen. Hoe kan Hij die zo vernederd en 
bespot werd tot de kruisdood toe zijn daders blijven vergeven? Dit maakt ons heel nederig. 
Als wij Jezus hierin willen volgen hebben ook wij, denk ik, de Geest hard nodig om te blijven 
vergeven. Immers, als ik eerlijk ben, dan is dit ook voor mij niet evident. Hoe moet ik omgaan 
met het kwaad dat mensen elkaar aandoen, dichtbij en verder weg van ons? Zal onze en 
Gods barmhartigheid ergens ophouden, of is er voor alles, ook voor het ergste vergeving 
mogelijk? Toch durf ik, zo hoop ik toch, te geloven dat er voor ieder mens die tot berouw 
komt, vergiffenis mogelijk is, ook waar deze wereld niet meer kan vergeven. 
Jerónimo Nadal, een Spaanse jezuïet en vertrouweling van Ignatius, heeft ooit geschreven: 
“Ignatius volgde de Geest, zonder Hem voorbij te steken”. Ik denk dat hij hiermee wilde 
zeggen dat er tijd nodig is om ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. 
Tijd om aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid… Dat wordt vertolkt door Thomas. Wat 
in dit verhaal opvalt is dat de andere leerlingen Thomas zijn ongeloof, zijn twijfel, gunnen. Hij 
moet van de andere apostelen niet geloven wat zij geloven. Hij wordt ook niet uitgesloten of 
eruit gegooid als de ongelovige. Thomas mag zichzelf zijn en blijven. De anderen gunnen 
hem de tijd en de ruimte om tot geloof te komen. 
Getuigen van de verrezen Heer is elkaar de twijfel gunnen, alsook de tijd van de twijfel. 
Niemand verplichten te geloven wat ik geloof of de manier waarop ik geloof. Het is de ander 
de tijd en de ruimte gunnen om tot een persoonlijke geloofsovertuiging en een persoonlijke 
geloofsbelijdenis te komen. En dat deze weg naar een persoonlijk geloof moeilijk kan zijn, 
weet het evangelieverhaal ook. Als je het niet ziet zitten, is het moeilijk erin te geloven. 
Onmogelijk is het niet, maar het is niet iedereen zo maar onmiddellijk gegeven. "Zalig zij die 
niet zien en toch geloven", zei Jezus. 
Algemeen wordt aangenomen dat het Johannesevangelie het jongste, het meest recente, is 
van de vier evangelies. Johannes schrijft voor christenen die Jezus niet hebben ontmoet. Hij 
schrijft voor christenen zoals wij. In die context is Jezus’ uitspraak aan Thomas veelzeggend: 
“Omdat gij Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” 



Dit gaat dus over ons. We kennen Jezus alleen indirect. We hebben mensen ontmoet, die 
mensen hebben ontmoet die opnieuw mensen hebben ontmoet die verklaarden: “Wij hebben 
de Heer gezien” of met de woorden van Thomas: “Mijn Heer, mijn God”. Johannes wil ook 
ons overtuigen, al beseft hij dat het voor ons nog moeilijker is om de verrijzenis als een feit te 
accepteren. Maar misschien dienen we de lichamelijke dimensie van het verhaal het best te 
zien als een beeld voor een diepere essentie, nl. de onuitputtelijke kracht die uitgaat van 
Jezus’ boodschap – en de overtuiging dat alleen vrede, liefde en verzoening het ultieme 
antwoord kunnen zijn op het kwaad in welke vorm dan ook. 
Het evangelieverhaal van vandaag brengt een boodschap van vrede en vreugde, de dood 
heeft niet het laatste woord gehad. Dat is de essentie van ons Paasgeloof. En de 
vredeswens van Jezus zegt ons dat dood, verraad en geweld niet overwinnen. Beloken 
Pasen, ja, maar geen beloken mensen. Geen luiken voor hoofd en hart. Zo zei ook paus 
Franciscus in zijn paasboodschap van vorig jaar: “Laat ons overwinnen door de vrede van 
Christus! Vrede is mogelijk, vrede is noodzakelijk, vrede is de eerste verantwoordelijkheid 
van allen!”. Moge deze vrede ons steeds weer openen naar God en elkaar. Amen. 
Laten we nu één minuut in stilte bij de betekenis van vrede voor jou vandaag stilstaan… 
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