
 

 

 
Zondag 9 april 2023, Paaszondag  
Eerste lezing: Handelingen 10, 34a. 37-43 
Evangelielezing: Johannes 20, 1-9 
 
 
Homilie 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!  
Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.  
Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem.  
En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet.  
Maar een engel sprak hen aan: Die gij zoekt is opgestaan.  
Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.  
Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon. 
Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.  
De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!  
Dit is een van de liederen die op deze feestelijke dag van Pasen klinken. Dit lied vertelt wat 
wij precies met Pasen vieren. En de lezingen brengen ons daar dichterbij. 
In de eerste lezing houdt Petrus een toespraak aan Cornelius en zijn huisgenoten. Het is de 
laatste toespraak van Petrus. Wanneer Petrus deze toespraak houdt heeft hij zojuist een 
visioen gehad (Hand 10:9-17) waarin God Hem openbaarde dat het evangelie ook voor de 
heidenen bedoeld is. Vandaar wordt voor de eerste keer de verrijzenis van Christus buiten 
Jeruzalem, Samaria, verkondigd aan niet-joden. In deze redevoering stelt hij Jezus van 
Nazareth als de Gezalfde die door de profeten is aangekondigd maar door de joden is 
vermoord. Hij laat weten dat God Hem echter uit de doden heeft opgewekt en Hem verheven 
aan zijn rechterhand. Hiermee vat Petrus alles samen wat God in Jezus heeft gedaan. In die 
samenvatting getuigt hij niet alleen van de verrijzenis maar benadrukt hij ook dat hij getuige 
geweest is van wat God gedaan heeft. En de kern van zijn getuigenis is de waarachtigheid 
van de opstanding van Jezus.  
Die waarachtigheid van de opstanding van Jezus tracht Johannes te verbeelden in zijn 
verhaal (Jn 20:1-9). Het is een heel levendig en beweeglijk verhaal. In verschillende fasen 
van het verhaal komt het woordje “zien”: Maria ziet dat de steen is weggerold. De beminde 
leerling ziet de zwachtels (tekenen van Jezus afwezigheid). Simon Petrus ziet eveneens de 
zwachtels er liggen en de apart opgerolde zweetdoek. Maar als de beminde leerling dan ten 
slotte het graf binnengaat, dan staat er: “Hij zag en geloofde”. Maria ziet enkel het leeg graf 
en is totaal onthutst. Petrus ziet de zwachtels en de zweetdoek maar begrijpt de betekenis 
van deze tekenen niet. Alleen de beminde leerling ziet en begrijp. Er is in hem een intuïtief 
en innerlijk weten dat hem doet inzien dat Jezus niet door de dood kon worden 
vastgehouden. Hij heeft er geen woorden voor, het is een klaar en helder maar nog niet in 
woorden te vatten geloof. Pas later zullen de leerlingen in staat zijn om woorden te geven 
aan dit geloof. Woorden geven aan dit geloof zien we Petrus doen in de eerste lezing. 
Daartoe worden ook wij met Pasen uitgenodigd; woorden te geven aan ons geloof in de 
verrijzenis. Petrus verwoordt dit op andere manier in zijn eerste brief: “Vraagt iemand u 
waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 
Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de 
mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen 
over hun laster.” (1Pt 3:15-16) 
 
Gods trouw aan Jezus tot in de dood toe is tegelijkertijd Gods trouw aan ieder van ons. 
Daarom betekent de verrijzenis de mogelijkheid om nu, heel en al, naar de toekomst toe te 
leven. Omdat ons leven een nieuwe dimensie kreeg door de opstanding van de Heer, 



kunnen wij nu reeds opstaan met de Verrezene.  Het Verrijzenisgeloof maakt ons opstandig 
tegen maatschappelijke en religieuze structuren, voor zover ze mensen uitsluiten en geen 
leven schenken. Het is een uitnodiging om op te staan tegen al wat het leven kapot maakt, 
om onze stem te verheffen, te kiezen voor het leven. Tevens is het een bron van hoop voor 
alle strijdbaren die opkomen tegen al wat 'niet-leven', onrecht en onderdrukking is, opdat 
mensen leven zouden vinden 'in overvloed'. Het lege graf, de zwachtels en de apart 
opgerolde zweetdoek kunnen voor dit alles een sprekend symbool zijn. Niets of niemand kan 
de mens definitief insluiten.  
Wij zijn nu op onze beurt geroepen om in de kracht van de Geest op te staan en teken te zijn 
van nieuw en onvergankelijk leven.  
Opgewekt uit de doden, verrezen tot een nieuw leven waar de dood geen vat meer op heeft: 
dat vieren we in Jezus. God Vader heeft Hem niet bij de doden gelaten maar aan ons 
teruggegeven als de Heer van het leven. We zullen dit nog wel in onze verscheurde wereld 
moeten laten zien door onze broeder- en zusterschap, door onze liefde. In zijn voetspoor 
mogen we gaan en een nieuwe gemeenschap vormen in zijn naam. Ik wens u van harte een 
zalig Pasen ! 
 
Pater Emmanuel Tomfiah 
 


