
 

 

 
Zondag 26 maart 2023, Vijfde zondag van de Veertigdagentijd - jaar A  
Eerste lezing: Ezechiël 37,12-14 
Evangelielezing: Johannes 11,1-45 
 
 
Homilie 
 

Zoals in heel het Johannesevangelie gaat het ook in het evangelieverhaal van vandaag om 
geloofsverkondiging. Johannes wil niet zozeer vertellen wat er gebeurd is. Hij wil oproepen 
om te geloven in Jezus, iets wat hij op het einde van zijn evangelie zeer duidelijk aangeeft. 
Hij doet dat omdat hij ervan overtuigd is dat zonder Jezus geen echt leven mogelijk is voor 
zijn gemeenschap van christenen in een tijd van vervolgingen en angst, lijden en dood. 
Johannes plaatst dit opwekkingsverhaal in zijn evangelie vlak voor de arrestatie van Jezus. 
Nog voor Jezus' lijden en sterven, schijnt het licht van de opstanding. Lazarus is een mens 
zoals wij, die delen mag in de opstandingskracht van Jezus. Zijn verhaal is ons verhaal, het 
verhaal van de gelovige, die doorheen twijfels en uitdagingen blijft spreken  over 'God'. 
Geloven is niet  zozeer het aannemen van onbewijsbare dingen. Het is vooral een relatie 
opbouwen met God.  
De bijbel noemt dat: vriendschap. Geloven is vriendschap met God. Daarom is Lazarus zo'n 
goed voorbeeld van wat geloof is. Want Jezus noemt hem: mijn vriend. Geloof is kwetsbaar. 
Geloof kan ziek worden, zelfs sterven. Lazarus is gestorven. Maar Jezus noemt dat anders: 
Lazarus slaapt, zegt hij. Daar klinkt hoop in door. Wie slaapt, kan gewekt worden. Dat geldt 
ook voor ons geloof. Soms lijken we het kwijt te zijn of raakt het ondergesneeuwd door de 
dingen des levens. die meer aandacht vragen. Of we hebben het gevoel geen behoefte meer 
te hebben aan geloof.  
Wanneer ons geloof naar de achtergrond verdwijnt en ons leven niet meer smaakt naar het 
mysterie  dan komen de zussen van het geloof in actie: hier Martha en Maria, de zussen van 
Lazarus. Die zussen van het geloof zijn hoop en liefde. Martha staat in dit verhaal voor de 
hoop. Zij is de meest actieve van de twee zussen. Zodra zij verneemt dat Jezus nabij is, 
snelt ze hem tegemoet. Ze verwijt hem zelfs dat hij niet op tijd was om haar broer te redden. 
In haar vlucht vooruit naar Jezus spreekt een grenzeloos vertrouwen en ontembare hoop 
ondanks alle twijfels. Hoop is het brutale deel van geloven, dat blijft doorgaan, al zit alles 
tegen. Zonder hoop gebeurt er niets meer. Soms weet je niet meer wat je geloven moet. 
Maar de hoop kun je niet loslaten. Er is iets in onze menselijke ziel dat blijft hopen. En deze 
hoop is niet vergeefs. 
Jezus voedt die hoop ook. 'Je broer zal opstaan', zegt hij. 'Ja, antwoordt Martha, 'op de dag 
dat alle doden opstaan'. Maar Jezus antwoordt 'Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij 
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’. Om deze woorden gaat het eigenlijk. Ze vormen de 
kern van dit hele verhaal. Het christelijk geloof leeft van de vriendschap met Christus.  
De tweede bondgenoot van het geloof is de liefde. Dat is hier Maria. Liefde is ingetogener 
dan hoop. Terwijl de hoop graag rent en draaft om van alles te verwezenlijken, is de liefde 
tevreden met nabijheid Liefde verlangt samen-zijn. Hoop is doen, liefde is zijn. Terwijl de 
hoop graag grote dingen doet, wil de liefde zich uitdrukken in persoonlijke toewijding. Pas als 
Martha haar zus toefluistert: 'de Heer is er en hij roept je', vindt Maria de kracht om naar 
Jezus toe te gaan. Liefde wordt gewekt door aandacht. Hier verlangt de liefde naar, dat in 
haar hart gefluisterd wordt: de Heer is er en hij roept je. 
Kunnen Maria en Martha Lazarus doen opstaan? Nee, dat kunnen ze niet. Maar hun 
woorden en hun tranen hebben effect op Jezus, zij roepen als het ware de bevrijdende 
kracht in hem op. In Jezus toont onze God zich aanraakbaar. Jezus wordt tot in zijn diepste 
innerlijk geraakt, hij huilt zelfs. En hij komt in actie. De afsluitende steen moet weg. En met 
luide stem, gebiedend en geen tegenspraak duldend, roept hij: Lazarus, kom naar buiten. En 



broertje geloof komt naar buiten, met de windsels van de dood nog om handen en voeten en 
om het gelaat. Dat wonder kan alleen gewekt worden door de stem van Christus. Maar die 
stem had nooit zo luid en dwingend geklonken als de zussen hoop en liefde hem niet gevoed 
hadden en uitgedaagd.  
Vrienden, de essentie van dit opstandingsverhaal is duidelijk: Als broertje geloof het opgeeft, 
komen de zussen hoop en liefde in actie. Of zoals Ezechiël het in de eerste lezing 
optekende: ‘Wanneer Ik uw graven geopend heb zal ik mijn geest over u uitstorten en gij zult 
leven.’ Wat is het toch, dat vreemde leven van ons? Wat beweegt ons ten diepste? Welk 
mysterie drijft ons toch? Johannes zegt er dit van aan het begin van het verhaal: 'Jezus hield 
veel van Martha en haar zus en ook van Lazarus'. Wat alles drijft, is de liefde. Deze liefde 
kwam Jezus openbaren. Het is een liefde die nooit opgeeft, zelfs niet als alles verloren lijkt. 
Dat is het kruis van Golgotha dat ons in stilte toefluistert: ‘Ik ben die ben’, voor altijd. Amen. 
 

Dirk Godecharle 

 


