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lCIara van Assisi

Zondag 19 maart 2023, Vierde zondag van de Veertigdagentijd - jaar A
Eerste lezing: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a
Evangelielezing: Johannes 9,1-41

Homilie

Kijken en zien. Daar gaat het over in de lezingen van vandaag.

Wanneer ik mijn bril afzet, dan kan ik niet goed zien. Dat betekent echter niet dat ik niet kan
functioneren. lk ben ondertussen redelijk vertrouwd met deze kerk zodat ik weet wat en wie
er te zien is. En ook al zie ik de details niet, toch zal ik veel mensen onder u herkennen
omdat velen onder u hier heel geregeld zitten en dikwijls ook nog op dezelfde plaats.

Dit voordeel kan ook een nadeel worden. Ook met mijn bril op.

Wanneer we weten wat we zullen zien, kijken we minder aandachtig.

Dat zien we ook gebeuren in de eerste lezing. Samuel krijgt de opdracht een koning te
zoeken voor het volk Israél. Die koning moet een zoon zijn van Isai, maar welke? Isai heeft
namelijk acht zonen.

Dus Samuel gaat op weg met in zijn achterhoofd: “Ik ga vandaag de toekomstige koning van
Israél zien.” En “koning” is voor hem een welomschreven begrip: een forse man die gezag
uitstraalt. Hij weet al wat hij gaat zien! En dus, wanneer hij iemand van de zonen van |sai ziet
die aan dat beeld beantwoordt, denk hij: “Dat is ‘m”. Eliab dus!

Maar Jahweh fluistert Samuel in dat dit de foute keuze is. Samuel kijkt te veel naar de
buitenkant — hij heeft er blijkbaar niet aan gedacht dat de binnenkant van een koning
belangrijker is dan de buitenkant. En zo begint Samuel dieper te kilken om meer te zien. De
zeven zonen die Isai hem presenteert, hebben blijkbaar te weinig binnenkant. Ook Isar kijkt
blijkbaar met dezelfde ogen als die waarmee Samuel aanvankelijk keek. Want David — die
was nog veel te jong en niet sterk genoeg. Hij, de jongste, die er niet aan dacht koning te
worden, en dus het werk — de schapen hoeden — op zich had genomen, was er niet bij. Hij
had wel een sympathiek voorkomen, maar de schrijver voegt er wel aan toe dat David een
roskop was. In alle maatschappijen vallen roodharigen op en zijn ze het voorwerp van spot
en soms nog erger. Zeker in een maatschappij als de joodse, met alleen maar zwartharigen,
moet David een echt buitenbeentje zijn geweest, beslist niet degene die de joden zouden
hebben gekozen! Maar God doet Samuel met andere ogen zien.

Zien en kijken — daarover gaat het ook in het evangelie van vandaag. Een blinde wordt
genezen. Een man die niets zag vanaf zijn geboorte kan nu zien. Meer nog: hij ziet niet
alleen wat er zoal te beleven valt in de wereld waarin hij jaren rondloopt, hij ziet ook in dat
Jezus de Mensenzoon — de Messias — is. Wanneer we dit verhaal van dichterbij bekijken,
dan zien we dat er ook heel wat blinden in rondlopen. De blinden bij uitstek hier zijn de
farizeeén. Zij bekijken de wereld door een bril die hen dicteert naar wat ze moeten kijken. In
hun maatschappij was een handicap of ziekte een teken van zondigheid. Voor hen is het
duidelijk: de blinde is een zondig mens. En ook Jezus is zondig, want hij heeft de ogen van
de blinde met slijk bestreken op een sabbat! Alleen een zondig mens kan zo handelen!
Jezus kijkt verder dan de regeltjes. Hij zegt dat je moet kijken naar het doen en laten van een
mens, voor je kunt zeggen of hij of zij al dan niet zondig is. Jezus zegt: nood breekt wet.
Wanneer er een mens in nood op je pad komt, dan moet je je niet afvragen of je misschien
niet de of andere wet zou overtreden wanneer je deze mens helpt.

Ook wij worden uitgenodigd om goed te kijken zodat we beter kunnen zien.

We zien in deze vastentijd her en der affiches hangen van Broederlijk Delen. Die groene
affiches, we kennen ze onderhand. Broederlijk Delen gebruikt ze nu al voor het vierde jaar.
We menen te weten wat Broederlijk Delen van ons vraagt: geld geven om de projecten van
Broederlijk Delen in het Zuiden te steunen. Dit is echter maar de helft van het plaatje...



Als we goed kijken, lezen we een vreemde tekst: “Het zit hier vol hardcore activisten”. Deze
affiche gaat dus blijkbaar niet over mensen in Afrika of Latijns Amerika, maar over ons. We
kunnen ons ook afvragen of dit wel klopt. Zijn wij radicale activisten? En willen we dat wel
zijn? De boodschap die we meekrijgen, is dat we de schrijnende ongelijkheid in onze wereld
niet gaan oplossen enkel met financiéle steun aan mensen die in het Zuiden hun leven op de
rails willen zetten.

De ouderen onder ons zijn opgegroeid met de spreuk “Verbeter de wereld, begin met jezelf’
van de Bond Zonder Naam. Dit is eigenlijk exact hetzelfde als wat Broederlijk Delen ons wil
zeggen. Wanneer we echt willen dat iedereen op deze wereld dezelfde kansen krijgt, dan
sleutelen we aan onze manier van leven. Dan gaan we winkelen met in ons achterhoofd niet
de vraag “Wat is het goedkoopst?”, maar met de vragen “Wat is het rechtvaardigst?” en “Wat
is het minst schadelijk voor onze aarde?” Voor de meesten onder ons is dat een radicale
ommekeer. We zijn immers opgegroeid met de principes van Test Aankoop: de beste
kwaliteit voor de laagste prijs. Daarbij vergeten we soms dat er altijd iemand is die opdraait
voor die laagste prijs. Appelboeren hier, die klagen dat de supermarkten hen te weinig
betalen om uit de kosten te komen, herkennen zich ongetwijfeld in koffieboeren in het
Zuiden. Wij kunnen ervoor kiezen om onze appelen rechtstreeks bij de appelboer te kopen
en enkel Fair-Tradekoffie te drinken.

De meesten onder ons zijn opgegroeid met de idee dat bij een warme maaltijd een goed stuk
vlees hoort. We weten dat veel vilees eigenlijk niet zo gezond is en dat grootschalige
vleesproductie onze aarde uitput. Kiezen voor een vleesloze maaltijd vraagt een radicale
aanpassing van onze manier van denken. Het is dit soort activisme waartoe Broederlijk
Delen ons oproept. Dit is radicaal — of ‘hardcore’ met een modewoord — omdat we
vastgeroeste gewoonten moeten veranderen.

De lezingen van vandaag roepen ons op om goed te kijken, niet blind te zijn voor de kwalijke
gevolgen van onze manier van leven, maar uit te kijken naar andere manieren, die beter zijn
voor onszelf, de anderen en onze planeet.

En ook niet onbelangrijk: de projecten van Broederlijk Delen hebben nog altijd onze steun
nodig. Wees dus gul bij de omhaling (of schrijf een mooi bedrag over op de rekening van
Broederlijk Delen).

Fred Vanderpoorten



