
 

 

 
Zondag 12 maart 2023, Derde zondag van de Veertigdagentijd - jaar A  
Eerste lezing: Exodus 17, 3-7: Water uit een rots 
Evangelielezing: Johannes 4, 5-42: Jezus en een vrouw uit Samaria 
 
 
Homilie 
 

Het zal je maar gebeuren. Het is een snikhete dag in Sichar, je bent aan het koken en wilt 
aan de soep beginnen. Je neemt de kruik …. leeg.  Je wil vloeken maar dat kan niet, je bent 
een vrouw en je hoort bescheiden te blijven. Dan maar terug naar de put , de hele stoffige 
weg  naar buiten, en dat op het heetst van de dag. …  
Dat staat wel niet in het evangelie maar het is goed om wat in het verhaal mee te stappen .Ik 
zie die vrouw dus kwaad en dorstig aan de put van Jacob aankomen. Er zit een man op de 
rand van de put, een Jood nota bene Aan hem mag ze zelfs niet vragen om opzij te gaan 
want Samaritanen spreken niet met Joden, en zeker geen vrouwen met mannen. Maar dan 
neemt die man, een Jood nota bene, het woord en vraagt haar om water.  Een man spreekt 
met een vrouw en die twee zijn Jood en Samaritaan. Wie is die man die zo ongegeneerd alle 
gedragsregels aan zijn laars lapt. 
Wie is die  man ? Dat is de centrale vraag van deze lezing. 
Op een bitsige toon zegt de vrouw : hoe is het mogelijk dat gij mij te drinken vraagt ?  en ze 
denkt : ga opzij dat ik vlug water kan putten en naar huis kan. Maar de man  antwoordt heel 
direct en onverwacht : als je eens wist wie ik was… Hij had blijkbaar door dat zij juist met die 
vraag bezig was : Wie ben jij?  Zij is geïntrigeerd:  ‘ben je soms groter dan onze vader 
Jacob?’ En hij houdt vol en zegt dat hij water kan geven  waarvan je geen dorst meer krijgt. 
Water waar je geen dorst meer van krijgt omdat het uit een bron komt in jezelf….. wat is dat 
toch voor iets?  De vrouw kijkt op en denkt : Wie is die man die mij geen kwaad wil en 
spreekt over dat wat  ik nodig heb. Hij is niet vijandig, integendeel hij wil met me praten. Hij 
kijkt me aan en ik voel me niet bedreigd, ook niet als hij naar mijn man vraagt. Hij heeft door 
dat ik niet gelukkig ben,  dat ik koortsachtig op zoek ben naar liefde en er maar er niet in luk 
om  rust te vinden bij iemand die mij bemint. Ze begint iets te vermoeden : deze man is een 
profeet.  Profeten komen van God.  Een God die zowel Joden als Samaritanen aanbidden, 
zij het op verschillende plaatsen. Ook de man denkt aan God  en droomt van mensen die 
bidden over de grenzen van volk en afstamming heen. Doet wel deugd,  zo’n gesprek.  Ik 
had dat niet verwacht, denkt de vrouw,   die man heeft iets wonderlijks. Het lijkt wel  of de 
Messias er bij is. ‘Dat ben ik die met u spreek’  zegt Jezus.  
Vorige week werd hij op Tabor nog ‘mijn welbeminde’ genoemd. Vandaag is hij beneden op 
de vlakte en gaat hij in gesprek met heel gewone mensen, een Samaritaanse, volgende 
week met een blindgeborene en nog later met Lazarus  en zijn zussen. Wie weet ook met 
ons, in deze tijd van vasten, tijd van leven.  Telkens weer wordt het duidelijk : in het gesprek 
met Jezus voelen mensen dat ze bemind worden, dat ze erkend worden. Zo ook deze 
Samaritaanse. Ze zat vast in haar rol van waterhalende huisvrouw,  ze hunkert naar liefde en 
erkenning. Jezus luistert, veroordeelt haar niet maar gaat met haar in gesprek, verbindt zich 
met haar. Hij geeft ze wat ze ten diepste nodig heeft : een ervaring van bemind te zijn en van 
erkenning. Als dat geen levend water is, water waarvan je voelt : dit is het wat ik van doen 
heb!  Hier kan ik van leven.  
Dat is geen verhaaltje van toen, lang geleden in Sichar. Dit is nu, hier, Turnhout, daar waar 
mensen  elkaar waarderen en bevestigen, over de grenzen heen van volk of stand, jong of 
oud. Daar waar wij naar mekaar kijken met de ogen van God en zeggen en menen : jij bent 
welbemind,   ook al ben je anders, hang je de ezel uit of zie je mij niet staan.   
De leerlingen van Jezus, de mannen van  de groep, zij snappen er niets van . Ze ergeren 
zich aan het feit dat Jezus met een vrouw praat, een Samaritaanse nota bene. Wat er in dat 



gesprek gebeurd is aan genade, niets hebben ze daarvan opgemerkt; Integendeel … Eet 
toch iets, Rabbi. Ze snappen  er niets van. 
De vrouw kan haar geluk niet op. Ze heeft gevonden wat ze ten diepste nodig had.  Ze loopt 
terug naar huis en thuisgekomen beseft ze : ik ben mijn kruik met water vergeten. …  
Maar wat nog meer is : ze heeft geen dorst meer!  
Zou het dan toch waar zijn, …..  levend water ? Wij zijn hier om van dat water  te putten. 
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