
 

 

 
Zondag 5 maart 2023, Tweede zondag van de Veertigdagentijd - jaar A  
Eerste lezing: Gen. 12,1-4a 
Evangelielezing: Mattheüs 17,1-9 
 
 
Homilie 
 

De vasten bewust beleven zal ieder van ons proberen te doen op zijn eigen manier. Allemaal 
zijn we als christen mensen onderweg in deze veertigdagentijd. Als we ons laten bewegen 
door de lezingen van vandaag, worden we deze tweede zondag van de vasten opgeroepen 
om in beweging te komen, om er op uit te trekken. 
Abram die met zijn volk wegtrekt naar het land dat Jahwe God hem zal aanwijzen. Jezus die 
met drie van Zijn leerlingen een hoge berg op gaat. De berg kan een duidelijk symbool zijn. 
Wie een berg beklimt die laat het dal – de drukte van het alledaagse leven – achter zich. Op 
een berg heb je een prachtig uitzicht. Wie een berg opgaat verruimt zijn horizon en krijgt 
andere perspectieven. Boven op een berg voelt een mens zich dichter bij de hemel en 
dichter bij God. Allicht om die reden hebben volkeren van verschillende religies door de 
eeuwen heen hun heiligdommen op een berg of een hoge rots gebouwd. 
De vasten beleven is als het ware de berg op gaan. Je gewone doen, alles wat te bezig 
houdt, alles wat je belast, even durven achterlaten en op tocht gaan naar de top van je eigen 
berg. Vanaf daar kan je van op enige afstand overzien wat in je leven belangrijk is. Kan je 
misschien ook zien waaraan je te veel belang hecht of waaraan je de laatste tijd te weinig 
aandacht gaf. Vanop enige afstand kan je tot besef komen van je teveel en zien waar delen 
mogelijk is. Op je eigen berg, even los van je dagelijkse doen en laten, sta je meer in het licht 
van de wereld, kom je misschien ook dichter bij God, leer je wat bij over wat God in jouw 
leven kan betekenen. 
Als je na dat moment terug naar beneden gaat, kan het dal er heel anders uitzien. 
In het evangelie trekt Jezus samen met enkele leerlingen de berg op. Tijd voor bezinning, 
voor verheldering. Tijd voor gesprekken met Mozes en Elia. En de duidelijke stem van God 
de Vader die vraagt om in de voetsporen van zijn Zoon Jezus te gaan. Ondanks de 
vooruitzichten op lijden en dood, mag alles even in het heldere licht komen te staan. Om met 
nieuwe moed de berg af te gaan. Nieuwe moed voor jou en mij. 
Nieuwe moed ook om Broederlijk Delen te steunen en medestander te worden in de 25%-
revolutie. Nieuwe moed voor Irma in Guatemala in Midden-Amerika. Zij leeft in een land met 
een natuurlijke rijkdom en een grote diversiteit aan gewassen. Toch leeft drie kwart van de 
bevolking in armoede. Grond en water zijn er ongelijk verdeeld. Grote bedrijven palmen de 
grond in voor exportgewassen, kapen de watervoorraden weg of vervuilen ze met pesticiden. 
Redenen genoeg om weg te trekken naar een betere plek.  
Zoals Abraham in de eerste lezing die met ‘trek weg uit je land, je stam en familie’ de vraag 
krijgt om met zijn volk op weg te gaan. Dat beloofde land is beter te verstaan als een nieuwe 
toekomst die mensen tot hun recht laat komen. De lange tocht ernaartoe is de weg om 
hieraan te werken. Het land van belofte daagt aan de eigen horizon. 
In La Blanca in Guatemala komen de boeren al 10 jaar in verzet: in plaats van monoculturen 
voor de export willen zij respect voor hun grond en voor de mensen die erop werken. Zij 
willen zuivere en toegankelijke rivieren. Dankzij plaatselijke activisten en medestaanders 
krijgen zij inzicht in hun recht op grond en water. Een moeilijke weg naar een betere 
toekomst voor velen.  
We kunnen in voorbereiding op Pasen onze eigen weg als christen mens herontdekken, om 
opnieuw tot het besef te komen van Gods liefde voor ieder mens. God wil het leven en niet 
de dood. Waar mensen - dicht bij ons of ver weg - er niet toe komen om echt te leven, 
omwille van ziekte, verdriet, armoede, uitbuiting, geweld of welke reden dan ook, moeten er 



andere mensen zijn die willen helpen en steunen. Een mens die geholpen wordt is een mens 
die opnieuw ten volle kan leven, die een weg vindt om opnieuw te verrijzen.  
 

Charel Verhoeven 

 


