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lCIara van Assisi

Zondag 26 februari 2023, Eerste zondag van de Veertigdagentijd - jaar A
Evangelielezing: Mattheiis 4:1-11

Homilie

Het is wel heel toepasselijk om de eerste zondag van de veertigdagentijd te beginnen met
een evangelielezing over Jezus’ veertigdagentijd. Dit gaat over een vrijwillig gekozen
woestijnervaring. De term “woestijnervaring” gebruiken we doorgaans wanneer we het over
een geestelijke crisis hebben: depressie, diepe rouw, periodes van heel erge eenzaamheid —
afschuwelijke ervaringen die we liefst zover mogelijk van ons afduwen. Waarom zou iemand
ervoor kiezen om dit door te maken?

Soms leidt een crisis — hoe afschuwelijk ook — tot nieuwe inzichten. Door ze a.h.w. zelf te
organiseren en er dus controle over te hebben, kun je de échte crisis soms voorblijven of
afwenden. Over zo’n echte crisis heb je immers geen controle — die overkomt je. Wanneer je
er zelf voor kiest de woestijn in te gaan, heb je het voordeel dat je op elk moment ervoor kunt
kiezen om weer naar de bewoonde wereld te stappen. Maar misschien brengt zo’n gekozen
woestijnervaring wel een nieuw inzicht.

In deze veertigdagentijd worden we uitgenodigd om onze eigen woestijnervaring vorm te
geven. Dit hoeft echt geen vorm van zelfkastijding te zijn. En — zoals reeds gezegd —
wanneer het ons te veel wordt, kunnen we er gewoon mee stoppen.

In de woestijn wordt Jezus geconfronteerd met de drie klassieke bekoringen waar we
allemaal mee te maken krijgen. Stenen in brood veranderen, verwijst naar hebzucht. Door
anderen aanbeden willen worden, handelt over eerzucht. En alle koninkrijken willen bezitten,
gaat over heerszucht. Veel willen hebben, aanzien hebben en de baas willen zijn...

Toen we kind waren, mochten we tijdens de vasten niet snoepen. Dit was een oefening in
afstand doen van wat we niet echt nodig hadden. Deze vorm van versterving werd ook
overgenomen door Broederlijk Delen. U kent nog wel de kartonnen spaardoosjes waar
kinderen het niet opgesnoepte zakgeld in konden stoppen. Aan volwassenen werd een
gelijkaardige boodschap meegegeven: rook niet, drink geen alcohol, eet geen dessert tijdens
de vasten en schenk het zo uitgespaarde geld aan hen die in het Zuiden van onze aardbol
het minder goed hebben. Zo werd vasten een oefening om minder hebzuchtig te zijn en
meer tot delen bereid. Een mooie en nuttige oefening, die we ook vandaag alleen maar
kunnen aanbevelen.

Zo begon Broederlijk Delen 62 jaar geleden en met het zo ingezamelde geld werden
projecten opgezet in het Zuiden. In 1961 waren we er hier nog altijd van overtuigd dat wij het
best wisten wat mensen in het Zuiden nodig hebben. Zonder het zelf te beseffen, was dit een
knap staaltje van eerzucht: wij zijn slimmer, efficiénter, sterker... M.a.w.: wij zijn beter dan
die sukkelaars in het Zuiden. Het heeft een tijdje geduurd voor wij en Broederlijk Delen zich
bewust werden van die eerzucht. Pas in 2004 voegde Broederlijk Delen aan haar logo de
woorden “omdat het Zuiden plannen heeft” toe. Dat inzicht was al jaren aan het groeien: de
mensen in het Zuiden weten zelf goed — en vaak zelfs beter — wat ze nodig hebben en hoe
ze hun problemen kunnen oplossen. Het is aan ons om hen daarbij te helpen met wat we
willen delen.

Zo wordt deze vastenactie ook een oefening in nederigheid.

Onbewust lilden we ook aan een sterke vorm van heerszucht. Diep in hun binnenste denken
nog altijd veel mensen: “De aarde is van ons!” Langzaam groeit het besef dat de draagkracht
van de aarde eindig is en dat we zorg moeten dragen voor onze moeder aarde. Onze manier
van leven ligt aan de basis van de klimaatverandering. Ongecontroleerde mijnbouw,
voornamelijk in het Zuiden, maken hele gebieden onleefbaar. We kunnen denken dat wij



daar niets mee te maken hebben, maar het zijn wel de mineralen die gebruikt worden in
onze gsm’s en onze batterijen, die er ontgonnen worden...

In deze vasten worden we opgeroepen om geen heersers over de aarde, maar verzorgers
van de aarde te worden. Dit vraagt om fundamentele keuzes... We kunnen eens nagaan of
we echt zoveel ongelukkiger worden wanneer we een aantal gewoontes aanpassen.
Worden we echt ongelukkiger wanneer we minder autorijden, en meer stappen of fietsen en
waar mogelijk het openbaar vervoer nemen? Vinden we echt geen lekkere recepten waarin
geen vilees verwerkt is? Willen we ervoor kiezen om geen verse producten te kopen die eerst
duizenden kilometers hebben moeten reizen voor ze op ons bord terecht kwamen? Wat
houdt ons tegen om producten van de wereldwinkel te kopen, terwijl men ons garandeert dat
zZij geteeld zijn met respect voor mens en natuur? Durven we ervoor te kiezen om eerst te
kijken of we iets niet tweedehands kunnen kopen, zodat we ‘nee’ zeggen tegen de
wegwerpmaatschappij? Met andere woorden: hoe kunnen we zelf bijdragen aan een
economie die onze aarde minder belast, zodat ze leefbaar wordt voor iedereen?

Wanneer we ervoor kiezen om een aantal van onze gewoontes, waarvan we weten dat ze
schadelijk zijn, aan te passen, kan deze vasten een soort “woestijnervaring” worden. Maar
misschien brengt ze ook inzicht en het besef dat we echt niet ongelukkiger — misschien zelfs
gelukkiger — zijn met wat minder spullen, wat minder aanzien en wat minder macht.
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