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lCIara van Assisi

Zondag 19 februari 2023, Zevende zondag door het jaar A
Eerste lezing: Leviticus 19:1-2,17-18

Tweede lezing: 1 Korintiérs 3:16-23

Evangelielezing: Mattheiis 5:38-48

Homilie

Geliefden van onze Heer Jezus Christus,

Ik heb regelmatig problemen met allerlei apparaten. Onlangs nog wilde ik in ons kerkgebouw
een online vergadering notuleren, waarvoor ik een ‘tablet’-computer gebruikte om de
vergadering te volgen en om mensen binnen te laten in de ‘digitale wachtkamer’ (bedoeld om
indringers op het internet buiten de vergadering te houden). Tegelijk notuleerde ik op een
desktop (grote computer). Prachtig hoor, zoveel apparatuur, maar ik maakte het die avond
mee dat beide apparaten tegelijkertijd problemen vertoonden. Bij de tablet kon ik het eigen
omgevingsgeluid niet uitzetten, zodat alle vergaderaars (uit heel Vlaanderen) het koor dat bij
ons in de kerk oefende konden horen op de achtergrond (dat was op zich geen straf, want
het was een goed koor) en de computer waar ik op notuleerde viel telkens uit als iemand een
licht uit- of aandeed in de kerk. Gewoonlijk ga ik alle apparaten waar ik hardnekkige
problemen mee heb (computers, printers, tv etc.) ‘resetten’ oftewel helemaal uitzetten en
weer opnieuw aanzetten. Veel problemen zijn daarmee vaak al opgelost.

Aan het woord ‘resetten’ moest ik ook denken toen ik de Bijbellezingen van deze keer
doorlas. Het lijkt wel alsof de goede boodschap, of het nu uit de mond van Jezus komt of uit
de schrijfpen van Paulus, één grote resetknop is. Er is een Engels gezegde dat luidt
“Everything you know is wrong” (“Alles wat je weet klopt niet”) en dat gevoel krijg ik in de
Bijbel vaak.

Wat wil bijvoorbeeld Paulus ‘resetten’ in die Eerste Korintiérsbrief, oftewel, waarvan wil hij
dat we weer volkomen opnieuw het ABC leren? Dat heeft te maken met de zogenaamde
wijsheid. Paulus leefde in de tijd van grote Griekse filosofen, die grote wijsheden
verkondigden. Paulus drukte echter op de resetknop. “Die wijsheid”, zegt hij, “is waardeloos”.
“Laat niemand je iets wijs maken”, zegt hij. Hij waarschuwt daarbij voor de ‘wijsheid van deze
tijd’. Er bestaat een gezegde (ja, ik ben een man van spreekwoorden en gezegden): “Wie
met de tijdgeest trouwt, is snel weduwe”. Niet zomaar klakkeloos meegaan met ideeén,
normen en waarden die uit de wereld komen. We moeten opnieuw leren denken in het
Koninkrijk van God. Alsof je opnieuw naar school gaat. Eerst alles afleren wat je al dacht te
weten.

Zo is het ook met de “Bergrede”, waar de evangelielezing van deze keer (Mattheus 5:38-48)
uit komt. U weet het misschien: redelijk aan het begin van het evangelie houdt Jezus een
lange toespraak van drie hoofdstukken, op een berg, vandaar de naam “Bergrede”, wat in
feite één grote geestelijke ‘reset’ is. |k zal een voorbeeld geven: Jezus zegt dat Zijn
toehoorders gehoord hebben: “Oog om oog, tand om tand”, oftewel: je mag met gelijke munt
vergelden wat iemand je aandoet. Klinkt logisch, toch? Zo ging het in Israél, maar ook in veel
heidense volken: een universeel gegeven. Maar Jezus drukt op de resetknop, op de aan/uit-
knop, en zegt dat je als iemand je op de wang slaat je hem ook de andere wang moet
aanbieden. Jezus zegt ook dat Zijn toehoorders hebben gehoord: je moet je naaste
liefhebben, maar je vijand mag je best haten. Opnieuw die resetknop van het evangelie: van
nu af aan, zegt Jezus, moet je ook je vijand liefhebben.

Drie hoofdstukken lang gaat Jezus door met het geven van opdrachten die vaak lijnrecht
ingaan tegen ons logisch denken, tegen het denken waar wij mee zijn opgevoed. Wat is de
reden voor dit alles? Waarom zegt Jezus dingen die zo radicaal zijn, ongetwijfeld zo goed en
zo zuiver maar met geen enkele ruimte voor tinten grijs? Jezus geeft de reden heel duidelijk



in de evangelielezing van deze keer, maar hij staat ook in de Oudtestamentische lezing uit
Leviticus: God wil dat wij heilig zijn, omdat Hij het zelf is. Wees volmaakt omdat je hemelse
Vader dat ook is. Oei, dat is nogal een opdracht. Is dat eigenlijk wel doenbaar?

De Engelse christelijke schrijver C.S. Lewis zegt in zijn boek “Onversneden christendom” dat
het op zich erg mooi lijkt dat God volkomen goed is. Want dat God liefde is, en dat God licht
is, en in Hem geen spoortje duisternis is, dat is toch prachtig? En die God, die in Zijn Zoon
Jezus Christus mens is geworden, en die Zijn Geest in onze harten heeft uitgestort, wil ons
zegenen, vergeven, overspoelen met Zijn liefde, ons het eeuwig leven geven. Kan het nog
mooier? Maar Lewis waarschuwt ons. God is werkelijk radicaal goed en radicaal liefdevol. En
wij zijn dat niet. En dat is een probleem. En dat probleem wordt duidelijk als we kijken naar
de lezingen van vandaag. Leest u eens alle drie lezingen door en u zult het waarschijnlijk
met mij eens zijn dat niemand van ons aan de meetlat van God voldoet. Wat moeten wij hier
nu mee?

De Bijbelteksten passen echter in een groter geheel, een grote geestelijke ‘reset’ die nog
veel verder gaat. De Bijbel wil ons niet laten zitten met een levensgroot schuldgevoel, een
gevoel van niet goed genoeg te zijn. Nee, wat de Bijbel ons wil laten zien is hoezeer wij het
nodig hebben om bij Jezus zelf te komen. Te bidden om vergeving, telkens weer opnieuw
goede moed te krijgen door Zijn Geest, en vervolgens weer op weg te gaan, in al onze
onvolkomenheid Jezus achterna te gaan, en werken van liefde te vervullen. Wat het
evangelie telkens weer wil, is ons resetten in onze gedachten en gevoelens, en ons te doen
beseffen dat de enige manier waarop wij licht kunnen verspreiden in deze duistere wereld, is
door de Bijbel te lezen, te bidden, en daden van naastenliefde te verrichten, en ons zo in de
voortdurende nabijheid van Jezus Christus te brengen. Wat wij ook bij Hem brengen, al zijn
het maar vijf broden en twee vissen, Hij kan wonderen verrichten. Maar... wij zijn Gods
handen in deze wereld vol eigenbelang. Dat mogen wij nooit vergeten.

Dominee Marcel Pool



