
 

 

 
Zondag 12 februari 2023, Zesde zondag door het jaar A  
Evangelielezing: Mattheüs 5, 17 - 37: De volledige wet 
 
 
Homilie 
 

In het derde deel van de Bergrede dat wij vandaag hoorden, gaat het over de toepassing van 
de zaligheden in het dagelijks leven, over het beleven van de goede boodschap in het 
concrete gedrag.  Nu blijkt er toch wel een groot verschil te bestaan tussen de 
Schriftgeleerden die alle kantjes van de wet hadden uitgedokterd en de farizeeën die de wet 
stipt naleefden, en de nieuwe houding die Jezus voorstelt van ‘creatief antwoorden op Zijn 
liefdesuitnodigingen’.  
Het gaat over het levensgroot verschil tussen iemand die handelt uit gehoorzame 
verplichting, blind, zonder nadenken, en iemand die handelt vanuit een liefdevolle bezieling, 
dus met gebruik van de eigen verantwoordelijkheid.  
Volgens Jezus is het niet genoeg dat wij uiterlijk correct, volgens het boekje, handelen.  Hij 
roept ons, christenen, op om onze diepere bedoelingen en de keuzes van ons hart te laten 
bepalen door Zijn liefde.  En dat is de belangeloos-dienstbare liefde. Als we die oproep 
volgen, dan doen we méér dan wat strikt nodig of verplicht is. Misschien wel de kern van het 
christendom maar ook wel een heel hoog ideaal.   
Daarop zijn twee reacties mogelijk. Enerzijds zullen wij geneigd zijn dit hoog ideaal te 
beschouwen als onbereikbaar, onrealistisch en daarom totaal te verwaarlozen.  Zo'n 
opvatting leidt dan wel vlug tot gemakzucht.  Het haalt toch niets uit. Anderzijds zouden wij 
Jezus' uitnodigingen kunnen gaan beschouwen als nieuwe, nog strengere wetten, die wij 
eerst letterlijk en perfect zouden moeten onderhouden, vooraleer wij ons christenen kunnen 
noemen. 
Neen, de Bergrede legt geen nieuwe wetten op.  De Bergrede spreekt een droom van God 
uit: ‘Wat zou het mooi zijn als gij zo zou handelen, meer nog, zalig zijt gij, want zo groeit 
onder u het Rijk Gods.’  
Jezus' uitnodigingen zijn nooit absolute wetten, waaraan wij blind moeten gehoorzamen 
zonder nog onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Jezus' zgn. "geboden" blijven altijd 
wegwijzers, suggesties, raadgevingen, die wel duidelijk een richting aangeven.   
Eigenlijk moeten we onszelf steeds de vraag stellen: welke mogelijkheden, wegen, middelen 
hebben wij hier en nu, gezien de concrete omstandigheden, om iets van dat hoog ideaal 
waar te maken? Blijven streven naar het ideaal, maar rekening houden met onze 
mogelijkheden, dat zal wel de meest volwaardige, menselijke en christelijke levenshouding 
zijn. 
In de praktijk zouden we kunnen spreken over denken, durven, doen: drie werkwoorden 
die gaan over actie.  
Uiteraard is denken belangrijk.  Alleen: niet alles wat we zelf denken, is per definitie correct.  
Onze persoonlijke ideeën zijn niet per definitie ook waarheid.  We hebben de dialoog met 
anderen nodig.  Onze ideeën moeten getoetst worden.  Zo niet dreigen we terecht te komen 
in onze eigen bekrompen denkwereld waar we overtuigd zijn van ons eigen grote gelijk en 
waar discussie niet meer mogelijk is.  Denken alleen volstaat niet.  In dialoog kunnen we ons 
proberen in te leven in de leefwereld van de ander. 
Ook durven is belangrijk.  Niet bang in een hoekje blijven zitten.  Maar niet alles wat we 
ondernemen is ook wenselijk, misschien niet eens geoorloofd.  Natuurlijk moet een mens 
initiatieven nemen, plannen maken.  Maar even belangrijk is dat we rekening houden met de 
omgeving waarin we leven.  Dat we ons bewust zijn van de consequenties van onze plannen 
en projecten.  



Wij hebben met wetenschap en techniek ons kennen en kunnen, onze mogelijkheden 
geweldig uitgebouwd.  We denken dat alles maakbaar is.  Maar er zijn grenzen aan die 
zogenaamde maakbaarheid van de wereld.  Niet alles wat kan, is daarom ook goed of 
geoorloofd.  
Een aantal dingen overkomen ons zonder dat we er iets aan kunnen doen.  We hebben er 
geen greep op.  Misschien moeten we het geloof in techniek en machines durven loslaten 
om terug toe te geven aan de verwondering, het onverwachte van de ontmoeting, de dialoog.  
Maar ons doen heeft wel zijn belang.  Je kan niet blijven wikken en wegen.  Er komt een 
moment dat je tot de actie overgaat.  Problemen dienen opgelost, obstakels overwonnen, 
moeilijkheden uit de weg geruimd.  Je moet vooruit.  Maar het is goed af en toe even 
achterom te kijken of we geen puinhoop achterlaten.  Een menselijke puinhoop omdat we 
mensen opjagen en opjutten omwille van onze plannen en ten koste van henzelf. 
Het evangelie eindigt met de zin ‘Uw ja zij ja, uw neen een neen.’  Het klinkt simpel.  Maar 
het is wel wat gecompliceerder dan het klinkt.  Wij weten niet altijd zo goed wat we willen.  
We willen zowel het één als het ander.  Er is zoveel dat ons aantrekt en verleidt.  Er is zoveel 
te beleven, en we zijn zelden helemaal tevreden.  We willen vaak meer, beter en sneller.  
Daardoor dreigen we de maat van ons mens zijn over het hoofd te zien.  Er is niet enkel het 
doen, het handelen.  Er is ook wat je krijgt.  Als geschenk.  Ontvankelijkheid kunnen we 
leren. 
Thomas van Aquino noemde de matigheid de hoogste van de deugden. De juiste maat voor 
denken, durven en doen, maar ook voor meevoelen, wachten en ontvangen. 
Zo kunnen we dit stuk van de Bergrede vandaag begrijpen als een oproep om terug te keren 
tot het besef van waardigheid.  Eigenwaardigheid en die van de medemens.  En dat heeft 
alles te maken met het besef van de juiste maat.  Wij leven natuurlijk van denken, durven en 
doen.  Het zou hier anders een puinhoop en chaos zijn.  Maar we leven niet alleen daarvan.  
Er is meer in het leven: het besef van waardigheid, van de goede maat.  Zo is de Bergrede te 
lezen als een reeks aanbevelingen tot het zoeken van de juiste, eerlijke maat. 
 
Zo kunnen we ook dankbaar zijn dat Jezus ons geen nieuwe geboden oplegt die onze 
vrijheid uitschakelen, maar dat Hij ons wegwijzers ten leven schenkt. Dankbaar ook dat Hij 
ons geen God leerde kennen die ons dwingt onderdanig te gehoorzamen uit verplichting, 
maar een God die beroep doet op ons hart dat, met grote creativiteit, in staat is meer te doen 
dan wat de wet eist nl. elkaar graag zien en respecteren, uit vrije wil en met bezieling. 
 

Ria Toelen 

 


