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Mt. 14, 13 - 21: Wandelen over water - Godsontmoeting - vertrouwen 

 

We vergaan! 
“God, doet het U dan niets dat wij eraan gaan?” 
Gespannen, overspannen. 
En dan die stem. 
“Waarom zo’n paniek?  Je komt er immers door. 
Kleingelovigen.  Ik ben toch bij jullie.” 

De storm gaat liggen. 
De hemel klaart uit. 
De situatie,  
onze eigen reactie, 
het gedrag van de anderen… 
We kunnen weer helder denken 
en vinden mekaar in eenzelfde geloof, 
in eenzelfde aanpak. 

Voorbij. 
We hervinden ons evenwicht. 
Leren opnieuw te leven 

Realistisch, 
met veel hoop en groot vertrouwen. 
De zon komt er weer door. 
Wij mensen komen er weer door. 


