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Matteus 10, 26 - 33

Deze tekst maakt deel uit van de zendingsrede waarbij Jezus zijn apostelen
oproept tot een basisvertrouwen in God, een vertrouwen dat steun en
kracht biedt in moeilijke dagen. God is met mensen begaan

Gezonden zijn
is altijd maar weer risico's nemen
om echt mens voor een ander mens te worden.

Gezonden zijn
is overal en met iedereen vieren
dat de dood zich verkeken heeft op het leven van Jezus

Gezonden zijn
is niet buitenspel blijven staan,
maar jezelf op het spel zetten.

Gezonden zijn
is op weg gaan naar waar je bent
naar waar je eigenlijk moet zijn.

Gezonden zijn
is feestmaaltijden bereiden
op gloeiende kooltjes van hoop en verwachting.

Gezonden zijn
is niet alleen aan mensen ver weg denken

maar vooral ook hier en nu aan de slag gaan.
uit Kerk over zee



