
Zevende  paaszondag 24 mei 2020 
 
Bijna is het zo ver.  
Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem, ze zijn samen in de bovenzaal, ze blijven eensgezind 
volharden in gebed, de leerlingen samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, 
en met zijn broeders.  
Bijna, want de Geest is er nog niet.  
Ze kunnen nog niet spreken in tongen en talen, ze kunnen elkaar nog niet onbeperkt 
verstaan.  
Bijna, even nog, en dan komt de adem van Gods Geest. 
 

Kom, Heilige Geest!  

Eén van hart en één van geest  

knielen we bij elkaar neer, 

samen met Maria.  

Open de deuren en de vensters van ons hart  

om uit te kijken naar hen  

die het grote nieuws nog niet hebben gehoord. 

 Maak ons attent 

 voor bekende of onbekende mensen die onze weg kruisen.  

Laat ons hart overlopen van vreugde en medeleven.  

Maar vooral,  

breng verbondenheid tot stand over alle grenzen heen.  

Kom, Heilige Geest! ‘ 


