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Johannes 14, 15-21: De geest van de waarheid 

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben,  

dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben 

 

We kunnen het als autonome wezens maar moeilijk vatten dat we behoren tot een groter 

geheel. 

De verbondenheid met de ander beleven valt ons soms zwaar.  Zeker in deze coronatijd 

voelen we eerder afstand dan verbondenheid. 

En toch    God gaat met ieder van ons en relatie aan. 



Sterker dan iedere wet, 

groter dan elk mensenverlangen, 

dieper dan het leven zelf… 

Zo is liefde die leven doet. 

Wat je denkt dat niemand kan geven, 

is te vinden bij mensen die zich geven aan elkaar. 

Want zij wonen in God 

en zijn thuis bij elkaar in zijn liefde. 

Warm als zonlicht, 

fris als de lente, 

goed 

en met een gouden hart. 

Zo is liefde die leven doet. 

Broos in het ontmoeten, 

zacht voor wie gewond is, 

edelmoedig voor wie geen recht werd gedaan. 

Zo is liefde die leven doet. 

 
 
 


