
DE SINT-BAVOKERK OMARMD 

 

 

Het was vooraf aangekondigd in de viering en in het parochieblad: 30 september 2017 zou 

niet ongemerkt voorbijgaan in onze Sint-Bavoparochie. Het was nl. de vooravond van 1 

oktober, het feest van Sint-Bavo. 

Bij de viering van 17u zouden we foto’s maken met alle aanwezigen die de kerk “omarmden”. 

Dat zou een ketting (moeten) worden van honderd vijftig meter, berekende Bob. Zouden we  

daarin slagen? Komt er nog volk genoeg naar de kerk om “rond” te geraken? Daarna, na de 

viering wilden we meegebrachte picknick gaan gebruiken in Het Klooster. Het parochieteam 

zorgde voor koffie en thee… 

Wie zou op deze uitnodiging ingaan? Vooraf inschrijven was niet nodig: het werd dus een 

gok. We voorzagen een zestigtal plaatsen, maar dat kon aangevuld worden. Hoewel… 

Hoeveel zouden er komen? Twintig? Dertig? Veertig? Dat zou al mooi zijn! 

Het werd spannend… De hele zaterdag regende het! Dat plan om foto’s rond de kerk te 

maken, viel al in het water, dachten we. MAAR! Om 16.15u stopte de regen en om 17u 

scheen zowaar de zon! Het plan ging door en het lukte! We kwamen rond!!! Hier en daar wat 

rekken, rekken, rekken, maar niet overal. Wel blije en lachende gezichten, en vier 

voorbijgangers die vroegen wat we aan het doen waren, en … meededen! 

Na de viering, waarin we toch wel wat minder bekende gezichten mochten verwelkomen, op 

naar Het Klooster. De kerk en de zaal, alles was prima verwarmd. Ria Vervoort had de koffie 

al klaar! We telden 58 mensen die brood of koeken bij zich hadden en er gezellig kwamen 

avondmalen. Ook pastors Cis en Vincent deden mee. 

Veel mensen vonden deze picknick best voor herhaling vatbaar. Het parochieteam was enorm 

blij met de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. 

Wordt vervolgd… 

 


